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			Inhoud

			Voorwoord

			U bekeren of verteren

			Psalm 7:13

			Oproep aan de onbekeerden

			Galaten 3:10

			De waarschuwing in de wind geslagen

			Ezechiël 33:5

			Een nieuw hart

			Ezechiël 36:26

			De bekering van Saulus van Tarsen

			Handelingen 26:14

			Bekering tot behoudenis

			Filippensen 2:12

			Bekering: Christus’ eerste en laatste onderwerp

			Mattheüs 4:7 en Lukas 24:47

		

	
		
			Voorwoord

			Bekering is een van de meest voorkomende onderwerpen uit de Bijbel. De Heere Jezus begon over dit onderwerp te preken aan het begin van Zijn bediening en beval Zijn discipelen met de boodschap van bekering en vergeving van zonden de wereld in te trekken.

			Daarom is het in dit boekje uitgediepte onderwerp door Spurgeon van het grootste belang: zonder bijbelse bekering is er geen geloof en heiliging mogelijk. Het inzien en afkeren van je zonden is van wezenlijk belang. Spurgeon toont daarom terecht aan dat christen zijn en het aan de hand houden van zonden een tegenstelling is. 

			Vooral de laatste twee preken hebben me bijzonder getroffen. Je kijkt Spurgeon in zijn hart als hij worstelt en pleit bij zijn hoorders en lezers zich met berouw van hun zonden af te keren en hun leven in Jezus Christus te zoeken.

			Opnieuw biedt dit boek voor iedereen die verlangt bij de eenvoud en de scherpte van de Schrift te lezen veel stof tot bezinning.

			Bekeert u en gelooft het Evangelie!

			Bodegraven, maart 2000

		

	
		
			U bekeren of verteren

			”Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten; Hij heeft Zijn boog gespannen, en die bereid.” (Psalm 7:13)

			”Indien de zondaar zich niet bekeert, zo zal God Zijn zwaard wetten.” God heeft dus een zwaard en Hij zal de mens straffen wegens zijn ongerechtigheid. Dit boze geslacht heeft zich ervoor ingespannen God het zwaard van Zijn gerechtigheid te ontnemen. Zij hebben ernaar gestreefd voor zichzelf te bewijzen dat God ”de schuldigen onschuldig houden” zal en dat Hij in geen geval ”de ongerechtigheid, overtreding en zonde straffen” zal. Tweehonderd jaar geleden was de overheer­sende preektrant van de kansel er een van verschrikking. Ze was als de berg Sinaï: met donderen­de stem verkondigde ze de vreselijke toorn van God, en van de lippen van een Baxter of een Bunyan kon men de meest ontzagwekkende preken horen, tot de rand toe gevuld met waarschu­wingen voor het komende oordeel. Misschien zijn sommige Puriteinse predikers te ver gegaan en hebben ze in hun evangeliebediening de schrik des Heeren te zeer op de voorgrond geplaatst. Daarentegen heeft de tijd waarin wij leven geprobeerd deze verschrikkingen in het geheel te vergeten. En als we de mensen al durven vertellen dat God hen voor hun zonden zal straffen, worden wij ervan beschuldigd hen met bedreigingen tot vroomheid te willen dwingen. En als we onze luisteraars eerlijk en oprecht vertellen dat de zonde tot een zekere ondergang zal leiden, wordt er beweerd dat we de mensen zo bang proberen te maken dat ze deugdzaam gaan leven. Nu geven we er niet om wat de mensen ons al spottend ten laste leggen. We zien het als onze plicht om de mensen te vertellen dat zij, wanneer zij zondigen, gestraft zullen worden. En zolang de wereld de zonde niet nalaat, geloven wij dat we niet moeten stoppen met waarschuwen.

			De leus van deze tijd is echter dat God genadig is, dat God liefde is. Zeker, wie heeft er gezegd dat Hij dat niet was? Vergeet echter niet dat het even waar is dat God rechtvaardig is, onverbidde­lijk en onwrikbaar rechtvaardig! Hij zou geen God zijn als Hij niet rechtvaardig was. Hij zou niet genadig kunnen zijn als Hij niet rechtvaardig was, want het straffen van de goddelozen wordt door de hoogste genade vereist voor de rest van de mensheid. Wees er echter van verzekerd dat Hij rechtvaardig is en dat de woorden die ik u zo meteen uit Gods Woord zal lezen waar zijn: ”De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen.” ”God toornt te allen dage over de goddelozen.” ”Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten; Hij heeft Zijn boog gespannen, en die bereid, en heeft dodelijke wapenen voor hem gereed gemaakt; Hij zal Zijn pijlen tegen de verhitte vervolgers te werk stellen.” Voorwaar, omdat deze tijd verdorven is, wil ze geen hel kennen. En omdat ze huichelachtig is, wil ze alleen maar een voorgewende straf kennen. Dit leerstuk is zo wijd verspreid dat het zelfs de bedienaars van het evangelie dwingt hun plicht te verzaken om de dag der wrake aan te zeggen. Wat zijn er weinigen die ons ernstig van het komende oordeel vertellen. Zij preken over Gods liefde en genade, zoals ze ook zouden moeten en zoals God hun bevolen heeft. Maar wat voor nut heeft het over genade te preken als zij ook niet de veroordeling van de goddelozen verkondigen? En hoe kunnen we het doel van de prediking hopen te verwezenlijken als we de mensen niet waarschuwen dat Hij Zijn zwaard zal wetten indien zij zich niet bekeren? Ik ben bang dat in te veel plaatsen het leerstuk van de toekomende straf verworpen wordt en achteloos als inbeelding en een hersenschim afgedaan.

			Toch zal de dag komen dat het als realiteit erkend zal worden. Achab spotte met Micha toen deze zei dat hij nooit levend terug zou komen. De tijdgenoten van Noach lachten de in hun ogen dwaze oude man uit, die hun vroeg op te passen omdat de wereld onder water gezet zou worden. Toen zij echter naar de boomtoppen klommen en de wateren hen achtervolgden, zeiden ze toen dat de profetie onjuist was? En toen de pijl in het hart van Achab stak en hij sprak: ”Voer mij uit het leger, want ik moet sterven”, dacht hij toen dat Micha een onwaarheid gesproken had? En zo is het nu ook. U zegt ons dat we leugens vertellen wanneer we u voor het toekomende oordeel waarschu­wen. Maar zult u op die dag waarop uw onheil op uw hoofd zal neerkomen en het oordeel u zal verpletteren, zeggen dat we toen stonden te liegen? Zult u zich dan omdraaien en spotten en zeggen dat hij niet de waarheid sprak? Integendeel, beste luisteraars, de hoogste eer en heerlijk­heid zal dan bewezen worden aan hem die het meest getrouw was in het waarschuwen van de mensen aangaande de toorn van God. Ik heb vaak gehuiverd bij de gedachte dat ik hier voor u sta en voortdurend bezig ben met het werk der bediening. En als ik, wanneer ik sterf, ontrouw aan uw zielen bevonden zou worden, wat zal onze ontmoeting in de wereld der geesten dan treurig zijn! Het zou vreselijk zijn als u in de toekomende wereld tot mij zou kunnen zeggen: ”Mijnheer, u hebt onze oren gestreeld. U hebt ons niet van de ernst van de eeuwigheid verteld. U hebt niet stilgestaan bij de ontzagwekkende toorn van God. U hebt onduidelijke en zachte woorden tot ons gesproken. U was een beetje bang van ons. U wist dat we het niet zouden kunnen verdragen om van de eeuwige pijniging te horen en daarom hebt u het verborgen gehouden en het nooit genoemd!” Welnu, me dunkt dat u me, als ik me zo zou hebben gedragen, recht zou aankijken en me tot in eeuwig­heid vervloeken.

			Toch zal het met Gods hulp nooit zover komen. Of het nu goed of slecht met me gaat, wanneer ik sterf, zal ik -zo helpe mij God- kunnen zeggen: ”Ik ben onschuldig aan het bloed van alle mensen.” Voorzover ik Gods waarheid ken, zal ik me inspannen om erover te spreken. En al wordt er tienmaal zoveel oneer en smaad op mijn hoofd uitgestort, ik zal het begroeten en het verwelko­men, als ik maar trouw aan dit wankelmoedige geslacht mag zijn, trouw aan God en trouw aan mijn eigen geweten. Laat mij me dan inspannen, en met Gods hulp zal ik het zo ernstig en zo gevoelig doen als ik kan, om me tot diegenen van u te richten die zich nog niet bekeerd hebben. Hierbij zal ik u op zeer toegenegen wijze herinneren aan uw aanstaande veroorde­ling als u onbekeerd sterft. ”Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten.”

			In de eerste plaats: wat voor bekering wordt hier bedoeld? Laten we in de tweede plaats stilstaan bij de noodzakelijkheid die er is voor de bekering van de mensen, anders zal God hen straffen. En laat me u ten derde herinneren aan de middelen waardoor de mensen van hun dwaalwegen bekeerd kunnen worden en de zwakheden en tekortkomingen van hun natuur door de kracht van goddelijke genade rechtgezet.

			I. In de eerste plaats, laat me, geliefde toehoorders, proberen u de AARD VAN DE BEKERING DIE HIER BEDOELD WORDT uit te leggen. Er staat: ”Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten.”

			Om te beginnen is de bekering die bedoeld wordt echt, niet denkbeeldig, niet iets wat niet verder gaat dan beloften en geloften, maar iets wat daadwerkelijke handelingen betreft. Het is mogelijk dat iemand van u vanmorgen zegt: ”Kijk, ik bekeer me tot God. Vanaf nu zal ik niet meer zondigen, maar zal ik in heiligheid proberen te wandelen. Mijn slechte gewoonten zullen afgezwo­ren worden, op mijn misdaden zal ik geen acht meer slaan en ik zal me tot God bekeren met mijn gehele hart.” Morgen bent u dit misschien wel weer vergeten. U laat een paar tranen onder de prediking van Gods Woord, maar morgen is iedere traan weer opgedroogd en bent u totaal vergeten dat u ooit in het huis van God geweest bent. Hoevelen van ons zijn, als diegenen die hun gezicht in een spiegel zien, aanstonds weggaan en vergeten wat voor soort mensen zij zijn! O, mijn toehoorder, het is niet uw belofte om u te bekeren die u kan behouden. Het is niet uw gelofte, het is niet uw plechtige verklaring, het zijn niet de tranen die gemakkelijker op­drogen dan de dauwdruppels, het is niet de kortstondige ontroering van het hart die een echte bekering tot God vormt. Er moet een oprecht en daadwerkelijk opgeven van de zonde zijn, en een bekering tot rechtvaardigheid in de praktijk van het leven van elke dag. Zegt u dat u het erg vindt en berouw hebt, en gaat u toch van dag tot dag door, net zoals u altijd deed? Wilt u nu uw hoofd buigen en zeggen: ”Heere, ik heb berouw”, en weldra diezelfde daden weer begaan? Als u dat doet, had uw berouw er maar beter niet kunnen zijn; het zal uw veroordeling nog zekerder maken. Want hij die zijn Maker een gelofte aflegt en die niet betaalt, heeft nog een zonde begaan omdat hij geprobeerd heeft de Almachtige te bedriegen en te liegen tegen de God Die hem gemaakt heeft. Bekering moet, om oprecht te zijn, om volgens het Evangelie te zijn, een bekering zijn die echt ons gedrag beïnvloedt.

			Vervolgens moet bekering echt volledig zijn. Hoevelen zullen zeggen: ”Mijnheer, ik zal deze en gene zonde afzweren, maar er zijn bepaalde begeerten waaraan ik wil vasthouden.” Och toehoorders, laat me u in Gods Naam zeggen dat het niet gaat om het opgeven van één zonde, noch van vijftig, wat oprechte bekering inhoudt. Het is echter de plechtige afzwering van iedere zonde. Als u een van deze vervloekte adders in uw boezem koestert, is uw bekering maar schijn. Als u aan slechts één begeerte toegeeft en alle andere opgeeft, zal die ene begeerte, net zoals één lek in een schip, uw ziel doen vergaan. Denk niet dat het voldoende is om uw openbare zonden op te geven, noch dat het genoeg is om de meer verdorven zonden uit uw leven te bannen. Het is alles of niets wat God vraagt. ”Bekeert u”, zegt Hij. En wanneer Hij u opdraagt om u te bekeren, bedoelt Hij berouw te hebben over al uw zonden, anders kan Hij uw bekering nooit als oprecht en ongeveinsd aanvaar­den. De ware boetvaardige heeft een afkeer van de zonde als zodanig en niet van een speciale zonde, van de zonde in haar totaliteit en niet van een bepaalde zonde. Hij zegt: ”Versier u, o zonde, wat u wilt, maar ik walg van u! Ja, overdek u maar met genoegens, maak u opzichtig als de slang met zijn azuurblauwe schubben. Toch heb ik een afkeer van u want ik ken uw vergif en ik ontvlucht u, zelfs wanneer u tot mij komt in het meest verblinden­de gewaad.” Met alle zonden moet gebroken worden, want anders zult u Christus nooit bezitten. Alle overtredingen moeten verzaakt worden, want anders zullen de poorten des hemels voor u vergrendeld zijn. Laten we dan niet vergeten dat de bekering, wil ze oprecht zijn, volledig moet zijn.

			En verder, wanneer God zegt: ”Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten”, bedoelt Hij een onmiddellijke bekering. U zegt dat wanneer we het einde van ons sterfelijke leven naderen en we het grensgebied van de dikke duisternis van het hiernamaals binnentrekken, we dan onze gewoonten zullen veranderen. Maar, geliefde broeders, misleid uzelf niet. Het zijn er weinigen die na een lang leven in de zonde, veranderd worden. ”Zal ook een Moorman zijn huid verande­ren, of een luipaard zijn vlekken?” Als dat zo is, laten diegenen die gewend zijn kwaad te doen, leren goed te doen. Stel uw vertrouwen niet in een bekering die u verwacht op uw sterfbed te hebben. Er zijn tienduizend argumenten tegen één, dat als u zich bij gezondheid niet bekeerd hebt, u zich bij ziekte ook niet bekeren zult. Te veel mensen hebben zich, voordat ze deze wereld verlaten, een tijd van rust aangepraat waarin ze hun gezicht naar de muur zouden kunnen keren en hun zonden belijden.

			Maar hoe weinigen hebben die tijd van gemoedsrust gevonden! Vallen de mensen niet gewoon dood neer op straat - ja zelfs in het huis van God? Blazen zij niet op de zaak hun laatste adem uit? En wanneer de dood geleidelijk aan komt, verschaft ze een slechte tijd voor berouw. Heel wat heiligen hebben op hun sterfbed gezegd: ”O, als ik nu mijn God nog zou moeten zoeken, als ik Hem nu nog om genade zou moeten smeken, wat zou er dan van mij geworden? Deze pijnscheu­ten zijn genoeg zonder de pijnscheuten van het berouw. Het is genoeg dat het lichaam gepijnigd wordt zonder dat de ziel van wroeging gekweld wordt.” Zondaars, God zegt: ”Heden, indien gij Mijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, toen uw vaderen Mij verzocht hebben en Mij bedroefd.” Wanneer God de Heilige Geest mensen overtuigt van zonde, zullen zij nooit over uitstel praten. U krijgt misschien geen andere dag waarop u zich kunt bekeren. Daarom zegt de stem van de Wijsheid: ”Bekeert u nu.” De joodse rabbi’s zeiden: ”Laat ieder mens zich één dag voordat hij sterft, bekeren. En aangezien hij morgen kan sterven, laat hem er dan op letten zich vandaag nog van zijn boze wegen te bekeren.” Inderdaad zeggen wij ook dat onmiddellijke bekering datgene is wat God vraagt, want Hij heeft u nooit beloofd dat u ooit een moment zult krijgen waarop u zich kunt bekeren behalve de tijd die u nu krijgt.

			Vervolgens is de bekering die hier beschreven wordt als absoluut noodzakelijk, een hartelijke bekering: het zijn geen neptranen. Het is geen uitsteken van de vaandels van verdriet terwijl u de vrolijkheid in uw hart bewaart. Het is niet het hebben van een verlichting vanbinnen, en ondertus­sen alle ramen sluiten door een voorgewend berouw. Het is het doven van de kaarsen in het hart. Het is zielensmart die ware bekering inhoudt. Een mens kan iedere openbare zonde afzweren en er toch geen echt berouw van hebben. Waar berouw is een bekering van zowel het hart als het leven. Het is het toewijden van de hele ziel aan God om voor altijd de Zijne te zijn. Het is een afzweren van zowel de boezemzonden als de openbare misdaden. Ach geliefde luisteraars, laat niemand van ons zich inbeelden dat we ons bekeerd hebben als we slechts een onechte en denkbeeldige bekering hebben. Laat niemand van ons dat als het werk van de Geest zien wat slechts het werk van de zwakke menselijke natuur is. Laten we niet dromen dat we ons tot ons behoud tot God bekeerd hebben wanneer we ons misschien alleen tot onszelf gewend hebben. En laten we niet denken dat het genoeg is ons van de ene zonde tot de andere gekeerd te hebben, of van de zonde tot de deugd. Laten we niet vergeten dat het een bekering van de gehele ziel dient te zijn, zodat de oude mens in Christus Jezus vernieuwd wordt. Anders hebben we niet voldaan aan de eis van de tekst, dan hebben we ons niet tot God bekeerd.

			En tot slot moet deze bekering bestendig zijn. Het is niet mijn bekering tot God in de loop van deze dag die er een bewijs van is dat ik een ware bekeerling ben. Het is het verzaken van mijn zonden gedurende mijn gehele leven, totdat ik in het graf rust. U hoeft zich niet in te denken dat een week oprecht zijn er het bewijs van is dat u behouden bent. Het gaat om een onophoudelijke afschuw van het kwade. De verandering die God werkt, is geen kortstondige noch een oppervlakki­ge verandering, niet het afhakken van het topje van het onkruid, maar een met wortel en tak uittrek­ken, niet het wegvegen van het stof van één dag, maar het wegnemen van datgene wat de oorzaak van de vervuiling is. In vroeger tijden, toen rijke en gulle koningen naar hun steden kwamen, lieten ze de fonteinen met melk en wijn stromen. Toch waren die fonteinen om die reden niet altijd fonteinen van melk en wijn: een dag later stroomden zij weer met water, zoals vroeger. Dus vandaag gaat u misschien naar huis om daar te doen alsof u bidt. U vat het vandaag misschien ernstig op, morgen bent u misschien deugdzaam en overmorgen doet u misschien alsof u godvruchtig bent. Maar als u, zoals de Schrift zegt, weerkeert ”gelijk een hond tot zijn uitbraak­sel, en gelijk de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk”, zal uw bekering u alleen maar dieper in de hel doen verzinken, in plaats van een bewijs van goddelijke genade in uw hart te zijn.

			Het is erg moeilijk om een onderscheid te maken tussen wettisch berouw en evangelisch berouw. Toch zijn er bepaalde kenmerken waardoor ze onderscheiden kunnen worden. Om u niet al te zeer te vermoeien, zullen we er slechts één of twee van noemen. En moge God geven dat u ze in uw eigen ziel kunt aantreffen! Wettisch berouw is de angst om voor eeuwig verdoemd te worden, evangelisch berouw is de angst om te zondigen. Wettisch berouw laat ons de toorn van God vrezen, evangelisch berouw laat ons de oorzaak van die toorn, namelijk de zonde, vrezen. Wanneer een mens berouw heeft met dat genadige berouw dat God de Heilige Geest in hem werkt, heeft hij geen berouw vanwege de straf die op de daad volgt, maar vanwege de daad zelf. Hij voelt dat, zelfs al zou er geen kuil gegraven zijn voor de goddelozen. Al zou er geen immer knagende worm en geen onuitblusselijk vuur zijn, hij zou toch een afkeer van de zonde hebben. Dit soort berouw moet ieder van u kennen, anders zult u verloren gaan. Het gaat om een afkeer van de zonde. Denk niet dat omdat u bang zult zijn voor de eeuwige pijniging als u gaat sterven, dat daarom berouw zal zijn. Iedere dief is bang voor de gevangenis. Toch zal hij de volgende dag weer gaan stelen als u hem vrijlaat. De meeste mensen die een moord hebben gepleegd, huiveren bij het zien van de galg, maar toch zouden ze de daad weer herhalen als ze konden blijven leven. Berouw is niet een afkeer van de straf, het is een afkeer van de daad zelf. Vindt u dat u zo’n soort berouw hebt? Als dat niet zo is, moeten deze waarschuwende woorden opnieuw aan u verkondigd worden: ”Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten.”

			Laat ik u hier nog een hint geven. Wanneer een mens een waar en evangelisch berouw kent -ik bedoel een evangelisch berouw dat de ziel behoudt- dan heeft hij niet alleen een afkeer van de zonde zelf, maar dan verafschuwt hij haar zo radicaal en zo volkomen, dat hij voelt dat geen berouw van hemzelf baten kan om haar weg te wassen. Hij zal dan ook erkennen dat alleen door een daad van goddelijke genade zijn zonden weggewassen kunnen worden. Welnu, als iemand van u veronderstelt dat u berouw hebt over uw zonden en u zich toch inbeeldt dat u ze door een heilige levenswandel kunt wegpoetsen; als u veronderstelt dat u door van nu af aan in rechtvaar­digheid te wandelen uw vroegere overtredingen kunt uitwissen, dan hebt u nog geen waar berouw gehad. Waar berouw zorgt er namelijk voor dat een mens beseft dat zijn ijver noch zijn tranen de zonden kunnen verzoenen. Dat kan Christus alleen.

			Niet het offer, dat ik breng,

			niet de tranen, die ik pleng,

			schoon ik ganse nachten ween,

			kunnen redden, Gij alleen.

			En als de zonde op zo’n wijze in u gedood wordt dat u er een afkeer van hebt als iets wat verdorven en afschuwelijk is, en u haar uit het gezicht zou willen begraven, moet u echter wel inzien dat ze nooit begraven zal worden indien Christus het graf niet delft. Dan hebt u berouw over uw zonde gehad. We moeten ootmoedig belijden dat we Gods toorn verdienen en dat we die niet door enige daad van onszelf kunnen afwenden. We moeten ons vertrouwen enkel en alleen op het bloed en de verdienste van Jezus Christus stellen. Als u nog niet zo berouw hebt gehad, roepen we het weer uit met de woorden van David: ”Indien u zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten.”

			II. En nu over naar het tweede punt. 

			Het is nog ontzagwekkender om daarbij stil te staan, en als ik op mijn eigen gevoelens zou moeten afgaan, zou ik het niet noemen. Maar in het werk der bediening moeten we niet op onze gevoelens afgaan, niet meer dan we zouden doen als we geneesheren voor de lichamen der mensen zouden zijn. We moeten soms een mes gebruiken wanneer we menen dat anders de dood zou volgen. We moeten veelvuldig diepe wonden slaan in de gewetens van de mensen, in de hoop dat de Heilige Geest hen tot leven wekt. We verklaren daarom dat er een NOODZAKELIJKHEID is dat God Zijn zwaard zou wetten en de mensen straffen als ze zich niet bekeren. De ernstige Baxter zei altijd: ”Zondaar, het is u bekeren of verteren: het is uw enige alternatief. U BEKEREN of VERTEREN!” En zo is het ook. We zijn van mening dat we u kunnen tonen waarom de mensen zich moeten bekeren, of anders zullen zij verteren.

			1. Ten eerste kunnen we niet aannemen dat de God van de Bijbel de zonde ongestraft zou kunnen laten blijven. Sommigen denken dat misschien; zij brengen hun verstandelijke vermogens misschien in zo’n toestand van bedwelming dat ze zich een God zonder gerechtigheid indenken. Niemand die bij zijn volle verstand is, kan zich echter een God zonder gerechtigheid voorstellen. U kunt zich geen koning zonder gerechtigheid voorstellen die ook een goede koning zal zijn. U kunt zich geen goede regering indenken die zonder gerechtigheid zou kunnen bestaan, laat staan God, de Rechter en Koning van heel de aarde, zonder gerechtigheid in Zijn hart. Door Hem als een en al liefde te zien, zonder gerechtigheid, maakt u Hem niet langer God. Hij zou niet in staat zijn deze wereld te regeren als Hij geen gerechtigheid in Zijn hart had. Er leeft in de mens een natuurlijk besef van het feit dat als er een God is, Hij rechtvaardig moet zijn. En ik kan me nauwelijks voorstellen dat u kunt geloven in een God zonder ook in de straf op de zonde te geloven. Het zou moeilijk zijn Hem hoog verheven boven Zijn schepselen in te denken, hun ongehoorzaamheid gadeslaand, terwijl Hij toch met dezelfde doorluchtigheid op zowel de goeden als op de kwaden neerkeek. U kunt zich niet voorstellen dat Hij dezelfde eer en heerlijkheid aan zowel de goddelozen als de rechtvaardigen bewijst. De gedachte aan God vooronderstelt gerechtigheid. U zegt immers gerechtigheid wanneer u God zegt.

			2. Maar het idee dat er geen straf op de zonde zal volgen en dat de mens zonder bekering behouden kan worden, gaat rechtstreeks in tegen de Schrift. Wat? Betekenen de verslagen van de goddelijke geschiedenis niets? En als ze enige betekenis hebben, moet God dan niet heel erg veranderd zijn als Hij nu de zonde niet straft? Wat? Heeft Hij eenmaal Eden vernietigd en onze voorouders uit die gelukzalige tuin gedreven op grond van een geringe diefstal, zoals de mens het zou omschrijven? Heeft Hij de wereld niet onder water gezet en de schepping overspoeld met de wateren die Hij in de ingewanden van de aarde had verborgen? En zou Hij dan de zonde niet straffen? Laat de brandende hagel die op Sodom viel u zeggen dat God rechtvaardig is. Laat de open mond van de aarde, die Korach, Dathan en Abiram opslokte, u waarschuwen dat Hij de schuldigen niet zal sparen. Laat de machtige daden van God die Hij in de Rode Zee verrichtte, de wonderen die Hij tegen Farao wrocht en de wonderbaarlijke slag die Hij Sanherib toebracht u vertellen dat God rechtvaardig is. Het zou misschien niet passen als ik in één adem de oordelen van God juist in onze tijd noem. Zijn die er dan nooit geweest? Deze wereld is niet de kerker waar God de zonde straft, maar toch zijn er een paar gevallen waarvan we wel moeten geloven dat Hij haar feitelijk gewroken heeft. Ik geloof niet dat ieder ongeluk een oordeel is. Ik geloof absoluut niet dat de ondergang van mannen en vrouwen in een schouwburg een straf voor hun zonden is, aangezien hetzelfde tijdens een eredienst heeft plaatsgevonden, tot onze gedurige smart. Ik geloof dat het oordeel bewaard wordt voor de toekomende wereld. Ik zou de voorzienigheid niet kunnen verklaren als ik zou geloven dat God nu straft. ”Die mensen, op wie de toren in Siloam viel, en doodde ze; meent gij, dat deze schuldenaars zijn geweest, boven alle mensen, die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Neen zij.” Het doet de godsdienst geen goed als mensen overal de hand Gods bij halen en zij bijvoorbeeld beweren dat toen er een boot op de sabbatdag omsloeg, dit een straf was voor de mensen die erin zaten. Wij geloven stellig dat het zondig was de dag in ijdel vermaak door te brengen, maar we ontkennen dat het een straf van God was. God bewaart Zijn straf gewoonlijk voor de toekomende staat.

			Desondanks moeten we toegeven dat er een paar situaties geweest zijn waarvan we niet anders kunnen geloven dan dat mannen en vrouwen vanwege hun eigen schuld tijdens hun leven door de Voorzienigheid gestraft zijn. Ik herinner me een situatie die ik u nauwelijks durf vertellen. Ik heb het ongelukkige schepsel zelf gezien. Hij had het gewaagd om de meest afschuwelijke vervloekingen die denkbaar zijn over zichzelf af te roepen. In zijn woede en razernij zei hij dat hij wilde dat zijn hoofd naar één kant gedraaid zou worden, dat zijn ogen verblind en zijn kaken stevig vastgemaakt zouden worden. Nauwelijks een moment daarna kwam het einde van zijn zweep, waarmee hij zijn paard afgetuigd had, in zijn oog. Dit veroorzaak­te eerst een ontsteking en daarna kaakkramp. En toen ik hem zag, bevond hij zich precies in die positie waarom hij gevraagd had, want zijn hoofd stond omgedraaid, zijn gezichtsvermogen was verdwenen en hij kon niet anders dan met zijn tanden op elkaar spreken. U zult zich wel een vergelijkbare situatie in Devizes herinneren, waar een vrouw verklaarde dat ze haar deel van de prijs van een zak meel al betaald had, terwijl ze het nog in haar hand hield. Onmiddellijk viel ze ter plekke dood neer. Een aantal van deze zaken is misschien een toevallige samenloop van omstandigheden geweest. Toch ben ik niet zo goedgelo­vig dat ik veronderstel dat ze door toeval tot stand gebracht zijn. Ik denk dat het naar de wil van de Heere was. Ik geloof dat het enkele vage aanduidingen waren dat God rechtvaardig is. Hoewel de volle schalen van Zijn toorn niet in dit leven op de mensen vallen, stort Hij wel één of twee druppels op hen uit, om ons te tonen hoe Hij eenmaal de wereld zal zuiveren van haar ongerech­tigheid.

			3. Maar waarom zou ik moeite doen om argumenten voor u aan te voeren, mijn toehoorders? Uw eigen geweten zegt u dat God de zonde moet straffen. U kunt me uitlachen en zeggen dat u zo’n geloof niet bezit. Dat heb ik ook niet gezegd, maar ik zeg dat uw geweten u dat vertelt, en het geweten heeft meer macht over de mensen dan ze denken. Zoals John Bunyan het zei: De heer Geweten had een zeer luide stem en hoewel de heer Verstand zich in een donkere kamer opsloot waar hij niets kon zien, ging Geweten toch altijd zo krachtig op straat te keer dat Verstand meestal in zijn huis stond te sidderen door wat er gezegd werd. En zo is het vaak. U zegt met uw verstand: ”Ik kan niet geloven dat God de zonde zal straffen.” Toch weet u dat Hij het wel zal doen. U zou uw verborgen angsten niet graag erkennen, omdat dat zou betekenen dat u moet opgeven wat u zo vaak dapper beweerd hebt. Maar omdat u het beweert met zulke grootspraak en retoriek, veronderstel ik dat u het niet gelooft. Want als u het wel geloofde, zou u niet zo gewichtig hoeven te lijken terwijl u dat zegt. Ik weet dat u pas om genade roept als u ziek bent. Ik weet dat u pas in een hel zult geloven wanneer u gaat sterven. Zo maakt het geweten lafaards van ons allen en laat het ons geloven, zelfs wanneer we zeggen van niet, dat God de zonde zal straffen.

			Laat me u een verhaal vertellen. Ik heb het eerder verteld, maar het is treffend en laat duidelijk zien hoe gemakkelijk mensen in tijden van gevaar ertoe gebracht worden in een God te geloven, en nog wel in een God van gerechtigheid, hoewel ze Hem daarvoor loochenden. In de wouden van Canada woonde een zekere dominee, die eens op een avond, zoals Izak, in het veld ging om te mediteren. Spoedig merkte hij dat hij aan de rand van een bos gekomen was. Hij liep het bos in en ging over een pad waar voor hem al op gelopen was. Al peinzend trad hij voort tot uiteindelijk de schaduwen van de schemering om hem heen groter werden. Hij begon erover na te denken hoe hij de nacht in het bos zou moeten doorbrengen. Hij huiverde bij de gedachte daar achter te blijven, met slechts de bescherming van een boom waarin hij gedwongen zou worden te klimmen. Plotsklaps zag hij in de verte een lichtje tussen de bomen en denkend dat het misschien een raam van een of ander huisje was waar hij een gastvrij onderkomen zou vinden, haastte hij zich erheen. Tot zijn verbazing zag hij een open plek, met op de grond gelegde bomen die een podium vormden. Daarbovenop stond een spreker die een menigte toesprak. Hij dacht bij zichzelf: ”Ik ben op een groep mensen gestuit die in dit donkere bos zijn samengekomen om God te aanbidden, en de een of andere dominee preekt tot hen op dit late tijdstip in de avond over het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.” Echter tot zijn verbazing en verschrikking zag hij, toen hij dichterbij kwam, een jongeman die uitvaarde tegen God, die de Almachtige uitdaagde om met hem te doen wat Hem behaagde, die in woede vreselijke dingen tegen de rechtvaardigheid van de Allerhoogste sprak en zeer brutale en verschrikkelijke beweringen uitte betreffende zijn eigen ongeloof in een toekomen­de staat. Alles bij elkaar was het een eigenaardig tafereel. De knoesten van pijnbomen verspreidden hier en daar een lichtende gloed, terwijl er op andere plaatsen nog een dikke duisternis heerste. De mensen zaten aandachtig naar de redenaar te luisteren en toen hij ging zitten, kreeg hij een overweldigend applaus. De een leek de ander in zijn loftuitingen te willen overtreffen.

			De dominee dacht: ”Dit moet ik niet zo laten gaan. Ik moet wat gaan zeggen. De eer van mijn God en Zijn zaak vereist het.” Hij was echter bang om te spreken want hij wist niet wat hij moest zeggen, aangezien hij daar zo plotseling gearriveerd was. Hij zou het echter gedurfd hebben als er niet iets anders gebeurd was. Een man van middelbare leeftijd, flink en sterk, stond op. Leunend op zijn stok, zei hij: ”Mijn vrienden, ik heb u vanavond iets te zeggen. Ik zal geen van de argumen­ten van de redenaar weerleggen. Ik zal zijn stijl niet bekritiseren. Ik zal niets zeggen over waarvan ik geloof dat het godslasteringen zijn die hij geuit heeft. Maar ik zal eenvoudig een feit aan u verhalen. En als ik dat gedaan heb, mag u uw eigen conclusie trekken. Gisteren liep ik aan de oever van de rivier daarginds. Ik zag op het water een jongeman in een boot zitten. De boot was onbestuurbaar en voer snel in de richting van de stroomversnelling. Hij kon de riemen niet gebruiken en ik zag dat hij niet in staat was de boot naar de kant te brengen. Ik zag die jongeman in doodsangst de handen wringen. Na enige tijd gaf hij de poging op om zijn leven te redden. Hij knielde neer en riep in radeloze ernst: ”O God, red mijn ziel! Als mijn lichaam niet gered kan worden, red dan mijn ziel.” Ik hoorde hem belijden dat hij een godslasteraar geweest was. Ik hoorde hem plechtig beloven dat hij, als zijn leven gespaard zou blijven, nooit meer zo zou zijn. Ik hoorde hem om de genade van de hemel bidden om Jezus Christus’ wil en ernstig smeken om in Zijn bloed gewassen te mogen worden. Deze armen redden die jongeman uit de stroom. Ik dook het water in, bracht de boot naar de oever en redde zijn leven. Laat nu diezelfde jongeman u zojuist toegesproken hebben en zijn Maker vervloekt. Wat zegt u hiervan, heren?” De spreker ging zitten. U kunt wel raden wat voor een huivering er door de jongeman zelf ging en hoe de toehoorders ogenblikkelijk een toontje lager gingen zingen. Ze zagen in dat het misschien mooi was om op het droge en toen het gevaar ver weg was stoer tegen de almachtige God te staan snoeven, maar dat het toch niet zo erg verheven was om aan de rand van het graf kwaad van Hem te denken. Wij geloven dat er voldoende geweten in ieder mens zit om hem ervan te overtuigen dat God hem wel moet straffen vanwege zijn zonden. We denken daarom dat onze tekst een weerklank in ieder hart zal doen ontstaan. ”Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten.”

			Ik ben dit vreselijke werk moe om u te proberen te laten zien dat God de zonde wel moet straffen. Laat me slechts enkele van de verklaringen van Zijn heilig Woord uitspreken en laat me u dan vertellen hoe bekering verkregen kan worden. U denkt misschien dat het vuur van de hel in feite een verzinsel is en dat de vlammen van de diepste afgrond slechts paapse dromen zijn. Maar als u in de Bijbel gelooft, moet u wel geloven dat dat niet zo is. Heeft onze Meester niet gezegd: ”Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt”? U zegt dat het vuur figuurlijk bedoeld is. Maar wat heeft Hij dan hiermee bedoeld: ”Hij kan beide lichaam en ziel in de hel werpen”? Staat er niet geschreven dat er voor de duivel en zijn engelen vreselijke pijniging weggelegd is? En weet u niet dat onze Meester heeft gezegd: ”Dezen zullen gaan in de eeuwige pijn”; ”Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is”? ”Ja”, zegt u, ”maar het is niet wijs om te geloven dat er een hel is. Het strookt niet met het gezond verstand om dat te geloven.” Ik zou echter willen doen alsof die plaats er wel was, zelfs als een dergelijke plaats niet bestaat. Want zoals de arme vrome man eenmaal sprak: ”Mijnheer, ik zou graag twee pijlen op mijn boog hebben. Als er geen hel is, zal ik net zo goed af zijn als u. Maar als de hel wel bestaat, zult u het zwaar te verduren krijgen.” Waarom zou ik ”als” zegge. U weet dat het waar is. Er is geen mens in dit land geboren en grootgebracht wiens gewe­ten niet zo verlicht is geworden, of hij weet dat het de waarheid is. Het enige wat ik hoef te doen is deze gedachte onder uw bezorgde aandacht brengen. Meent u dat u nu een geschikt onderdaan voor de hemel bent? Voelt u dat God uw hart veranderd en uw natuur vernieuwd heeft? Als dat niet zo is, smeek ik u uw voordeel met deze gedachte te doen: dat alles wat vreselijk kan zijn in de pijnigingen van de toekomende wereld onvermijdelijk de uwe zal zijn, tenzij u vernieuwd wordt. Geliefde toehoorder, pas het toe op uzelf, niet op uw medemensen, maar op uw eigen geweten. En moge de almachtige God het gebruiken om u tot bekering te brengen.

			III. Nu nog kort, wat zijn de MIDDELEN tot bekering?

			Zeer ernstig zeg ik dat ik niet geloof dat iemand zich uit zichzelf met evangelisch berouw kan bekeren. U vraagt me verder welk doel de preek heeft die ik u heb getracht te verkondigen, waarbij de noodzakelijkheid van de bekering aangetoond werd. Sta mij toe dat ik de preek een bepaalde bedoeling geef, naast God, in de afronding ervan. Zondaar, u zit zo uitzichtloos vast aan de zonde, dat ik geen hoop koester dat u zich er uit uzelf ooit van zult bekeren. Luister echter! Hij, Die op Golgotha stierf, is tot de hemel toe verhoogd ”om te geven bekering en vergeving der zonden”. Voelt u vanmorgen dat u een zondaar bent? Als dat zo is, vraag Christus dan u te bekeren, want Hij kan door Zijn Geest bekering in uw hart werken, hoewel u het daar niet zelf kunt werken. Is uw hart van staal? Hij kan het in de oven van Zijn liefde zetten en het laten smelten. Is uw ziel als de onderste molensteen? Zijn genade is in staat haar op te lossen zoals ijs smelt voor de zon. Hij kan u bekeren hoewel u zichzelf niet bekeren kunt. Als u de noodzaak tot bekering voelt, zal ik niet nu tot u zeggen ”Bekeer u”, want ik geloof dat er bepaalde handelingen aan een besef van bekering voorafgaan. Ik zou u willen adviseren naar huis te gaan en als u voelt dat u gezondigd hebt en u nog niet voldoende berouw hebt van uw overtreding, uw knieën te buigen voor God en uw zonden te belijden. Zeg Hem dat u niet zo’n berouw kunt hebben als u zou moeten. Zeg Hem dat uw hart hard is. Zeg Hem dat het ijskoud is. U mag dat doen als God u heeft laten voelen dat u een Zaligmaker nodig hebt. Dan, als het in uw hart gegeven wordt om te trachten naar bekering te streven, zal ik u vertellen wat de beste manier is om haar te vinden. Breng eerst een uur door met te proberen aan uw zonden te denken, en wanneer de schuldigbevinding u stevig in haar greep heeft, breng dan nog een uur door - waar? Op Golgotha, mijn toehoorder. Lees het hoofdstuk dat de geschiedenis en de geheimenis bevat van de God Die liefhad en stierf. Denk u in dat u die glorierijke Man ziet, terwijl het bloed van Zijn handen druppelt en Zijn voeten stromen geronnen bloed doen opzwellen.

			En als dat nog niet voldoende voor u is om berouw te tonen, met de hulp van Gods Geest, dan weet ik verder niets wat dat wel kan. Een oude theoloog zei het zo: ”Als u merkt dat u God niet liefhebt, heb Hem dan lief totdat u merkt dat u Hem wel liefhebt. Als u denkt dat u niet kunt geloven, geloof Hem dan totdat u merkt dat u wel gelooft.” Velen zeggen dat ze geen berouw kunnen tonen, terwijl ze dat al hebben. Volhard in dat berouw totdat u merkt dat u berouw getoond hebt. Erken slechts uw overtredingen, belijd uw schuldigheid, geef toe dat Hij rechtvaardig zou zijn als Hij u zou doden.

			O, wat zou ik er veel voor over hebben als een van mijn toehoorders zo door God gezegend zou worden dat hij thuis berouw zou tonen! Als ik alles ter wereld had om een van uw zielen te kopen, zou ik het graag geven. Als ik een van u maar tot Christus zou kunnen brengen. Ik zal nooit het moment vergeten waarop, naar ik hoop, Gods genade voor de eerste keer op mij zag. Het was in een plaats die zeer van deze verschilt, tussen verachte mensen, in een onaanzienlijk kerkje van een bepaalde geloofsgemeenschap. Ik ging daarheen, gebukt onder mijn schuld, met zonden beladen. De dominee liep de trap van de preekstoel op, opende zijn Bijbel en las die dierbare tekst: ”Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, al gij einden der aarde! want Ik ben God, en buiten Mij niemand meer.” En terwijl hij, zoals ik dacht, zijn ogen op mij richtte voordat hij tot de anderen begon te preken, zei hij: ”Jongeman, wend u! Wend u! Wend u! U bent één van de einden der aarde. U voelt dat u dat bent. U weet dat u een Zaligmaker nodig hebt. U zit te rillen omdat u denkt dat Hij u nooit zal behouden. Vanmorgen zegt Hij: Wend u!” O, wat was mijn ziel toen geschokt in mij! Wat, dacht ik, kent die man mij en weet hij alles van mij? Het leek zo te zijn. En ik moest ”me wenden!” Welnu, dacht ik, ik zal het proberen, op hoop tegen hoop. Het is erop of eronder, ik zal het risico nemen. En op dat moment zag ik, naar ik hoop, door Zijn genade op Jezus. Hoewel ik vertwijfeld en terneergeslagen was, ik op het punt stond de hoop op te geven en ik dacht dat ik liever zou willen sterven dan leven zoals ik geleefd had, leek het op precies dat moment alsof er een jonge hemel in mijn geweten geboren was. Ik ging naar huis, niet langer terneergeslagen. Degenen die om me heen stonden, merkten de verandering op en vroegen me waarom ik zo blij was. Ik vertelde hen dat ik in Jezus was gaan geloven en dat er geschreven staat: ”Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.”

			O, was er maar zo iemand vanmorgen hier. Waar bent u, u voornaamste der zondaars, u ellendigste der ellendigen? Mijn geliefde toehoorder, u bent misschien de laatste twintig jaar nooit meer in het huis van God geweest. Maar hier zit u nu, bedekt met zonden, de zwartste en ellendigste van allemaal! Hoor het Woord van God. ”Komt dan, en laat ons samen richten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als witte wol, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen witter worden dan sneeuw.” En dit alles om Jezus’ wil, dit alles om wille van Zijn bloed! ”Geloof in de Heere Jezus, en u zult zalig worden.” Want Zijn woord en bevelschrift luidt: ”Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.”

			ZONDAAR, HET IS U BEKEREN OF VERTEREN! 

			Amen.

		

	
		
			Oproep aan de onbekeerden

			”Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.” (Galaten 3:10)

			Geliefde toehoorder, bent u gelovig of niet? Want in overeenstemming met uw antwoord op die vraag zal de manier zijn waarop ik me vanavond tot u richt. Ik zou u willen vragen, als een grote weldaad voor uw eigen ziel, om deze avond afstand te doen van de gedachte dat u in een kerk zit en naar een dominee luistert die tot een grote gemeente staat te preken. Stelt u zich voor dat u in uw eigen huis zit, in uw eigen stoel, en stelt u zich voor dat ik naast u sta, met uw hand in de mijne, en dat ik persoonlijk tot u spreek, tot u alleen. Want zo wil ik vanavond tot een ieder van mijn toehoorders preken - één voor één.

			Voordat ik begin, wil ik dan dat u me voor het aangezicht van God antwoord geeft op deze allerbelangrijkste en ernstige vraag: Bent u in Christus of bent u dat niet? Hebt u de toevlucht genomen tot Hem, Die de enige Hoop voor zondaren is? Of bent u nog vreemd van het gemene­best van Israël, onbekend met God en met Zijn heilig evange­lie? Kom aan, wees oprecht tegenover uw eigen hart en laat uw geweten ja of nee zeggen. Want het is voor u vanavond van tweeën één: of u ligt onder de toorn van God, of u bent ervan verlost. Vanavond bent u of een erfgenaam van de toorn of een erfgenaam van het koninkrijk der genade. Welke van deze twee? Zet geen ”maar” of ”ach” in uw antwoord. Geef eerlijk antwoord aan uw eigen ziel. En als er nog enige twijfel waar dan ook over bestaat, smeek ik u niet te rusten voordat die twijfel weggenomen is. Haal voor uzelf geen voordeel uit die twijfel, maar eerder nadeel. Reken er maar op dat u het veel eerder fout dan goed hebt. Ga nu zelf in de weegschaal zitten en als u niet helemaal omhoog gaat maar halverwege blijft hangen en u zegt: ”Ik weet niet welke”, is het beter dat u in uw nadeel besluit, al smart het uzelf, dan dat u in uw voordeel zou besluiten en bedrogen uit zou komen en zo laatdunkend voortgaan totdat de poel van de hel u uit uw zelfmislei­ding zal doen ontwaken.

			Kunt u dan, met één hand op Gods heilig Woord en met de andere op uw eigen hart, uw ogen naar de hemel opslaan en zeggen: ”Eén ding weet ik, dat ik blind was, en nu zie. Ik weet dat ik overgegaan ben uit de dood in het leven. Ik ben nu anders dan vroeger. Ik ben de voornaam­ste der zondaren, maar Jezus is voor mij gestoven. En als ik niet vreselijk bedrogen uitkom, ben ik vanavond een zondaar, gered door het bloed, een monument van genade.” Geliefde broeder, God zij met u. De zegen van de Allerhoogste zij met u. Mijn tekst heeft voor u geen donderslagen in zich. Ga in plaats van dit vers naar het dertiende en lees daar uw erfenis: ”Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.” Zo werd Christus vervloekt in uw plaats en bent u geborgen, als u waarlijk bekeerd bent en echt een wedergeboren kind van God.

			Maar, geliefde toehoorder, ik ben er plechtig van overtuigd dat een groot deel van deze gemeente dit niet durft zeggen. En vergeet u vanavond niet (want ik spreek persoonlijk tot u) dat u een van diegenen bent die dit niet durven zeggen, want de genade van God is u vreemd. U durft voor God en uw eigen geweten niet te liegen. Daarom zegt u oprecht: ”Ik weet dat ik nooit wedergeboren ben. Ik ben nu zoals ik altijd geweest ben, en dat is alles wat ik te zeggen heb.” Welnu, met u moet ik me nu bezighouden. En ik beveel u door Hem, Die de levenden en de doden zal oordelen, voor Wie u en ik spoedig moeten verschijnen, te luisteren naar de woorden die ik spreek. Want het is misschien de laatste waarschuwing die u krijgt. Ik beveel ook mijn eigen ziel: Wees getrouw tot deze mensen des doods opdat op uw pand niet misschien het bloed van hun zielen gevonden zou worden en uzelf verworpen zou worden. O God, maak ons vanavond getrouw en geef een luisterend oor, een goed geheugen en een geweten aangeraakt door de Geest, om Jezus’ wil.

			Vanavond zullen we ten eerste de gevangene berechten. Ten tweede zullen we zijn vonnis bekendmaken. En ten derde zullen we, als we hem schuldbelijdend en boetvaardig aantreffen, zijn verlossing afkondigen; maar alleen als we hem zo aantreffen.

			I. Ten eerste gaan we dan DE GEVANGENE BERECHTEN. 

			De tekst zegt: ”Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.” Onbekeerde, bent u schuldig of niet schuldig? Bent u gebleven ”in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen”? U zult, me dunkt, uw schuld niet durven ontkennen. Ik zal echter vooralsnog aannemen dat u brutaal genoeg bent om dat wel te doen. Nu goed dan, mijnheer, u bedoelt te verklaren dat u gebleven bent ”in al hetgeen geschreven is in het boek der wet”. Het lezen van de wet alleen al zou toch voldoende moeten zijn om u ervan te overtuigen dat u zich vergist. Weet u wel wat de wet zegt? Kom, ik zal aan u doorgeven wat ik de buitenkant ervan kan noemen, maar vergeet niet dat er vanbinnen een diepere geest zit dan de letter alleen.

			Hoor deze woorden van de wet: ”Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” Wat? Hebt u nooit iets anders meer liefgehad dan God? Hebt u nog nooit een god gemaakt van uw buik, of van uw zaak, of van uw gezin, of van uw eigen persoon? Och, u durft toch niet zeggen dat u hieraan onschuldig bent.

			”U zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is.” Wat? Hebt u nog nooit van uw leven iets in de plaats van God gezet? Als u dat niet gedaan hebt, ik wel, menigmaal. En ik weet heel goed dat als mijn geweten de waarheid zou spreken, het zou zeggen: ”Man, je hebt de Mammon gediend, je hebt je buik vereerd, je hebt voor goud en zilver geknield, je hebt je voor eerbewijzen neergeworpen, je hebt je voor genietingen gebogen, je hebt een god van je dronkenschap gemaakt, een god van je begeerte, een god van je onreinheid, een god van je lusten!”

			Durft u te zeggen dat u nog nooit de Naam van de HEERE uw God ijdel gebruikt hebt? Al hebt u nog nooit godslasterlijk gezworen, dan hebt u toch in gewone gesprekken soms Gods Naam gebruikt toen u dat niet behoorde te doen? Zeg, hebt u die allerheiligste Naam altijd geheiligd? Hebt u God nooit aangesproken zonder dat het nodig was? Hebt u nooit Zijn Woord met weinig geestdrift gelezen? Hebt u nooit Zijn evangelie gehoord zonder er diepe eerbied aan te betonen? Hier bent u toch schuldig aan geworden?

			En wat het vierde gebod betreft, dat betrekking heeft op het houden van de sabbat -”Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt”-, hebt u dat nooit overtreden? Och, houd uw mond maar en erken uw schuld, want deze vier geboden waren al genoeg om u te veroordelen!

			”Eert uw vader en uw moeder.” Wat? Wilt u zeggen dat u dat gehouden hebt? Bent u in uw jeugd nooit ongehoorzaam geweest? Hebt u nooit tegen de liefde van uw moeder getrapt en bent u nooit tegen de berisping van uw vader ingegaan? Blader door de bladzijden van uw geschiedenis heen tot u bij uw jeugd bent. Kijk of u het daar niet beschreven vindt. Ja, en uw volwassenheid moet misschien ook erkennen dat u niet altijd tegen uw ouders gesproken hebt zoals het behoort, of hen niet altijd behandeld hebt met die eer die ze verdienden en waarvan God u bevolen had die aan hen te geven.

			”Gij zult niet doodslaan.” U hebt misschien nooit iemand gedood, maar bent u nog nooit boos geweest? Degene die boos op zijn broeder is, is een moordenaar. Hieraan bent u schuldig geworden.

			”Gij zult geen overspel doen.” Wellicht hebt u onreine dingen gedaan en zit u hier juist vandaag bezoedeld met wellust. Maar al bent u nog zo rein geweest, ik weet zeker dat u hier niet helemaal onschuldig aan bent. De Meester zegt immers: ”Wie een vrouw aanziet, om haar te begeren, die heeft reeds overspel in zijn hart met haar gedaan.” Is er nog nooit een wellustige gedachte bij u opgekomen? Heeft nooit enige onzedigheid uw fantasie geprikkeld? Als u dit zou durven ontken­nen, zou u toch onbeschaamd van schaamte­loosheid zijn?

			En hebt u nog nooit gestolen? ”Gij zult niet stelen.” U zit hier vanavond in de menigte misschien met de opbrengst van een diefstal. U hebt de daad begaan, u hebt iemand bestolen. Maar ook al bent u nog nooit zo eerlijk geweest als nu, toch waren er vast momenten waarop u de neiging hebt gevoeld om uw naaste iets onrechtmatig te onthouden. En er hebben misschien een paar kleine, of wellicht grove oplichtingen plaatsgevonden die u in het geheim en in stilte gepleegd hebt, waar de wet van het land haar vinger niet bij kon leggen maar die niettemin een overtreding van deze wet betekenden.

			En wie durft er te beweren dat hij geen valse getuigenis tegen zijn naaste gesproken heeft? Hebben we nooit een onwaarheid naverteld waardoor de goede naam van onze naaste aangetast werd? Hebben we zijn beweegredenen nooit verkeerd opgevat? Hebben we zijn plannen nooit verkeerd uitgelegd?

			En wie onder ons durft te zeggen dat hij onschuldig is aan het laatste: ”Gij zult niet begeren”? We hebben immers allen verlangd naar meer dan God ons gegeven heeft. En soms heeft ons dwalende hart dingen begeerd die God ons niet verleend had. Welnu, schuld ontkennen is onze eigen dwaasheid toegeven. Want waarlijk, geliefden, het lezen van de wet is al voldoende om ons, wanneer we door de Geest begiftigd worden, te doen roepen: ”Schuldig, o Heere, schuldig!”

			Desondanks roept er iemand: ”Ik zal mijn schuld ontkennen want al ben ik me goed bewust dat ik niet gebleven ben ‘in al hetgeen geschreven is in het boek der wet’, toch heb ik alles gedaan wat ik kon.” Niet waar! Dat is een leugen - een onwaarheid voor God. U hebt niet alles gedaan wat u kon. Er zijn veel gelegenheden geweest waarbij u beter had kunnen presteren. Durft die jongeman me te vertellen dat hij nu alles doet wat hij kan? Dat hij niet kan nalaten in het huis van God te lachen? Het kan zijn dat dat moeilijk voor hem is, maar het is goed mogelijk dat hij, als hij zou willen, stopt met het beledigen van zijn Schepper in Diens gezicht. We hebben toch geen van allen alles gedaan wat we konden? In ieder stadium, op ieder moment zijn er kansen geweest om de verleiding te ontvluchten. Als we geen vrijheid hadden gehad om de zonde te ontvluchten, dan zou er misschien een excuus voor geweest zijn. Er zijn echter toch keerpunten in ons leven geweest waarop we een keuze ten goede of ten kwade hadden kunnen maken? We hebben toen echter het kwade gekozen en het goede gevloden, en zijn de weg ingeslagen die naar de hel leidt.

			”Ach”, zegt een ander, ”maar ik verklaar, mijnheer, dat ik, hoewel ik die wet zonder twijfel overtreden heb, niet slechter ben geweest dan mijn medemensen.” Wat is dat een armzalige uitvlucht, want wat baat het u? In een menigte veroordeeld te worden is niet aangenamer dan alleen veroordeeld te worden. Het is waar dat u niet slechter dan uw medemensen geweest bent, maar hier zult u erg weinig aan hebben. Als de goddelozen in de hel geworpen worden, zal het u een schrale troost zijn dat God zal zeggen: ”Gaat weg van Mij, gij vervloekten” tot een ontelbare massa mensen samen met u. Vergeet niet dat Gods vervloeking, als zij een menigte mensen zal wegvoeren in de hel, net zo sterk door ieder individu in de menigte gevoeld zal worden als wanneer er maar één mens gestraft werd. God is niet als onze aardse rechters. Als hun rechtsza­len overladen met gevangenen zouden zijn, waren ze misschien geneigd veel zaken lichtvaardig door de vingers te zien. Maar zo is de Heere niet. Hij is zo oneindig in Zijn gedachten dat een overvloed aan misdadigers voor Hem geen enkel probleem zal blijken te zijn. Hij zal net zo streng en net zo rechtvaardig uw zaak behandelen alsof er in de hele wereld geen andere zondaar zou zijn. En mag ik u vragen wat u te maken hebt met de zonden van andere mensen? U bent niet verantwoordelijk voor hen. God zorgde ervoor dat u helemaal zelfstandig zou staan of vallen. Naar uw eigen daden zult u beoordeeld worden. De zonde van een hoer is misschien grover dan de uwe, maar u zult niet voor haar ongerechtigheden veroordeeld worden. De zonde van een moordenaar gaat uw overtredingen misschien ver te boven, maar u zult niet voor de moordenaar verdoemd worden. Godsvrucht is een zaak tussen God en uw eigen ziel, o mens. Daarom dring ik er bij u op aan: Zie niet op het hart van uw naaste, maar op uw eigen hart.

			”Ja maar”, roept iemand anders, ”ik heb me menigmaal ingespannen om de wet te houden en ik denk dat ik dat een tijdje gedaan heb.” Luister als het vonnis opnieuw gelezen wordt: ”Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.” Och mijn toehoorders, het is geen koortsachtige blos op de wang van tuberculeuze besluiteloos­heid die God als de gezondheid van gehoorzaamheid telt. Het is niet de een of andere vluchtige gehoorzaam­heid van een uur die God op de dag des oordeels zal aanvaarden. Hij zegt ”blijft”, en als ik niet vanaf mijn vroege kinderjaren tot de dag waarop mijn grijze haren in het graf nederdalen, gehoorzaam aan God gebleven zal zijn, moet ik wel veroordeeld worden. Als ik niet vanaf het moment dat ik mijn verstand kreeg en voor het eerst verantwoordelijk werd God gehoorzaam gediend heb, totdat ik, als een schoof koren, verzameld word in de schuur van mijn Meester, zal de zaligheid door de werken onmogelijk voor mij zijn en moet ik (staande op mijn eigen fundament) veroordeeld worden. Het is niet de een of andere vluchtige gehoorzaamheid, zeg ik u, die een ziel zal behouden. U bent niet gebleven ”in al hetgeen geschreven is in het boek der wet” en om die reden wordt u veroordeeld.

			”Ja maar”, zegt weer een ander, ”hoewel er veel is wat ik niet gedaan heb, ben ik toch erg deugdzaam geweest.” Wat is dat ook een armzalig excuus. Stel dat u deugdzaam geweest bent, stel dat u veel ondeugden gemeden hebt, raadpleeg dan mijn tekst. Het is niet het woord van mij, maar van God. Kijk maar: ”al”. Er staat niet ”enkele zaken”. ”Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.” Nou, hebt u alle deugden verricht? Hebt u alle ondeugden geschuwd? Gaat u zich staan verdedigen: ”Ik ben nog nooit een dronkaard geweest”? Toch zult u verdoemd worden als u overspel gepleegd hebt. Antwoordt u: ”Ik ben nog nooit onrein geweest”? Toch hebt u de sabbat ontheiligd. Ontkent u uw schuld aan die aanklacht? Verklaart u dat u de sabbat nog nooit ontheiligd hebt? U hebt toch Gods Naam ijdel gebruikt? Gods wet kan u waar dan ook treffen. Het is zeker (laat uw geweten nu spreken en bevestigen wat ik beweer), het is zeker dat u niet gebleven bent ”in al hetgeen geschreven is in het boek der wet”.

			Ja, sterker nog, ik geloof niet dat u zelfs in één enkel gebod van God ten volle gebleven bent, want het gebod is buitengewoon ruim. Het is niet de openlijke daad alleen die een mens zal verdoemen. De gedachte aan de zonde, de verbeelding, de voorstelling ervan is al voldoende om een ziel in het verderf te storten. Vergeet niet, mijn geliefde toehoorders, dat ik nu Gods eigen Woord sta te verkondigen en geen hard leerstuk van mijzelf. Al had u nooit één enkele zondige daad begaan, zou toch de gedachte aan de zonde, de verbeelding ervan genoeg zijn om uw ziel voor eeuwig naar de hel te voeren. Al was u in een cel geboren en nooit in staat geweest de wereld in te gaan om daden van wellust, moord of diefstal te plegen, zou de gedachte aan het kwade in die eenzame cel al voldoende zijn om uw ziel voor eeuwig van voor Gods aangezicht te verwerpen. Och, er is hier geen mens die mag hopen te ontkomen. We moeten één voor één ons hoofd voor God buigen en roepen: ”Schuldig, Heere, schuldig - een ieder van ons schuldig.” ”Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.” Wanneer ik u in de ogen kijk, o wet, huivert mijn geest. Wanneer ik uw donderslagen hoor, smelt mijn hart als was in het midden van mijn ingewanden. Hoe kan ik u verduren? Als ik ten laatste voor mijn leven terecht zal staan, heb ik zeker geen rechter nodig, want ik zal mijn eigen snelle aanklager zijn en mijn geweten een getuige à charge.

			Ik denk dat ik over dit punt niet verder hoef uit te weiden. O u, die buiten Christus bent en zonder God, staat u niet veroordeeld voor Hem? Af met al uw maskers en weg met alle verontschuldigin­gen. Laat een ieder van ons onze loze voorwendsels vaarwel zeggen. Tenzij we het bloed en de gerechtigheid van Jezus Christus hebben om ons mee te bedekken, moet een ieder van ons erkennen dat dit vonnis de poorten van de hemel voor ons sluit en ons slechts voorbereidt op de vlammen van het verderf.

			II. Aldus heb ik de persoon eruitgelicht, en hij is schuldig bevonden. Nu moet ik HET VONNIS BEKENDMAKEN. 

			De dienaren van God houden niet van dit soort werk. Ik zou liever vanaf deze kansel twintig preken over de liefde van Jezus staan verkondigen dan zo een. Het gebeurt maar zelden dat ik me met dit thema inlaat, omdat ik niet weet of het dikwijls nodig is. Toch heb ik het gevoel dat de Meester als deze zaken op de achtergrond zouden blijven en de wet niet gepredikt zou worden, dit evangelie niet zou willen kennen. Want Hij wil dat beide in de juiste proporties verkondigd worden en elk ervan moet op de juiste manier duidelijk aanwezig zijn. Welnu, luister daarom als ik u met smart vertel welk vonnis uitgesproken wordt over u allen die vanavond buiten Christus zijn. Zondaar, u wordt vanavond vervloekt. U wordt vervloekt, niet door de een of andere tovenaar wiens vermeende betovering alleen onnozele mensen schrik kan aanjagen. U wordt vervloekt, niet vervloekt door de een of andere aardse koning die zijn soldaten tegen u zou kunnen ophitsen en uw huis en uw erfdeel snel in beslag nemen. Vervloekt! Och, wat is een vervloeking trouwens! Wat is de vervloeking door een vader afschuwelijk. We hebben gehoord over vaders, door het ongehoorzame en onbeleefde gedrag van hun kinderen tot razernij gedreven, die hun handen ten hemel hebben geheven en een vloek hebben afgesmeekt, een vernietigende vloek over hun kinderen. We kunnen de dwaze en onbezonnen daad van de vader niet goedpraten. God verhoede dat we hem van de zonde vrijstellen. Maar och, een vervloeking door een vader moet wel afschuwelijk zijn. Ik kan me niet voorstellen wat het betekent om vervloekt te worden door diegene die mij verwekt heeft. Het zou zeker voor altijd het zonlicht in mijn bestaan doven, al was het verdiend.

			Maar door God vervloekt te worden - ik heb er geen woorden voor om te zeggen wat dat moet betekenen. ”O nee”, zegt u, ”dat is iets van de toekomst. We maken ons geen zorgen over de vloek van God. Die valt nu toch niet op ons.” Jazeker, ziel, dat gebeurt wél. De toorn van God blijft zelfs nu op u. U bent alleen nog niet zover dat u de volle omvang van die vervloeking kent, maar u bent op ditzelfde moment vervloekt. U bevindt zich nog niet in de hel. Nog niet heeft het God behaagd de innerlijke bewegingen van Zijn barmhartigheid toe te sluiten en u voor eeuwig van Zijn aangezicht te verwerpen. Toch bent u, niettegenstaande dat alles, vervloekt. Zoek de passage in het boek Deuteronomium maar op en lees hoe de vervloeking op het huidige moment op de zondaar ligt.

			In Deuteronomium 28, vanaf het vijftiende vers, lezen we dit alles als het vonnis van de zondaar: ”Vervloekt zult gij zijn in de stad” - waar u uw werk doet, zal God u vervloeken. ”Vervloekt zult gij zijn in het veld” - waar u zich ontspant, waar u rondwandelt, daar zal de vloek u treffen. ”Vervloekt zal zijn uw korf, en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw buik, en de vrucht van uw land, de worp van uw koeien, en de kudden van uw kleinvee. Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan, en vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan.” Er zijn mensen aan wie deze vervloeking duidelijk te zien is. Wat ze ook doen, is vervloekt. Ze verwerven rijkdommen, maar toch komt Gods vloek met de rijkdom. Ik zou het goud van die mensen niet willen ruilen voor alle sterren. En al zou ik alle schatten van de wereld hebben en ik dan de hebzucht van een gierigaard erbij moest nemen, dan zou ik liever arm blijven dan zoveel hebben. Er zijn mensen die zichtbaar vervloekt zijn. Ziet u die dronkaard niet? Hij is vervloekt; laat hem maar gaan waarheen hij wil. Als hij zijn huis binnengaat, rennen zijn kleine kinderen de trap op naar bed, want ze zijn bang om hun eigen vader te zien. En als ze wat ouder worden, beginnen ze net als hij te drinken en zullen ze hem gaan nadoen. Zij zullen ook beginnen te vloeken, zodat hij vervloekt is in de vrucht van zijn lichaam. Hij dacht dat het voor hem niet zo erg was om dronken te zijn en te vloeken. Maar och, wat een pijnsteek schiet er door het geweten van die vader -als hij al een geweten heeft- wanneer hij ziet dat zijn kind in zijn voetsporen treedt. Dronkenschap brengt zo’n vervloeking op een mens dat hij ook niet kan genieten van wat hij eet. Hij is vervloekt in zijn korf, vervloekt in zijn baktrog. En waarlijk, al lijkt de ene ondeugd misschien sneller voor een vervloeking te zorgen dan de andere, alle zonden brengen vervloeking met zich mee, al zien we dat niet altijd zo.

			O, u buiten God, buiten Christus en die een vreemde van Jezus bent, u bent vervloekt waar u zit, vervloekt waar u staat. Vervloekt is het bed waarop u ligt, vervloekt is het brood dat u eet, vervloekt is de lucht die u inademt. Alles is voor u vervloekt. Ga maar heen waar u wilt, u bent een vervloekte. Ah, dat is een vreselijke gedachte. Och, er zijn er onder u die vanavond vervloekt zijn. Och, dat een mens dat van zijn broeders moet zeggen! Toch moeten we het doorgeven want anders zijn we ontrouw aan uw arme stervende zielen. Och, God geve dat een arme ziel aan deze plaats zal zeggen: ”Dan ben ik vanavond vervloekt. Ik ben vervloekt door God en vervloekt door Zijn heilige engelen -vervloekt! vervloekt! vervloekt!- want ik ben onder de wet.” Ik ben echt van mening dat er onder de zegen van God de Geest niets anders nodig is wat een eind aan onze zorgeloos­heid kan maken dan dat ene woord: ”Vervloekt!”. ”Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.”

			Niettemin, mijn toehoorders, jegens u die zich in deze staat bevindt, onboetvaardig en ongelovig, heb ik nog wat te doen voordat ik afsluit. Denk eraan dat de vervloeking die mensen in dit leven dragen niets is vergeleken met de vervloeking die na dit leven op hen zal vallen. Binnen niet al te lange tijd moeten u en ik sterven. Kom, vriend, ik zal weer even persoonlijk met u praten. Jongeman, we zullen weldra oud zijn of we sterven misschien voor die tijd. En dan liggen we op ons bed -het laatste bed waarop we ooit zullen slapen- en zullen we uit onze laatste sluimering ontwaken om de droeve tijding te vernemen dat er geen hoop is. De arts zal onze hartslag opnemen en plechtig onze familieleden verzekeren dat alles voorbij is! Wij zullen in die stille kamer liggen, waar alles tot zwijgen is gebracht, behalve het tikken van de klok en het wenen van onze vrouw en kinderen. We moeten sterven. O, wat zal dat een plechtig moment zijn als we moeten strijden met die vijand, de dood! Het doodsgerochel is in onze keel. We kunnen ons nauwelijks verstaan­baar maken. We proberen wat te zeggen. Een doodswaas ligt over de ogen. De dood heeft zijn vingers op die vensters van het lichaam gelegd en het licht voor eeuwig buitengesloten. De handen weigeren nagenoeg zichzelf op te tillen. Daar liggen we dan, dicht aan de rand van het graf! Ah, dat moment, waarop de geest zijn bestemming ziet. Dat moment, van alle momenten het meest plechtige, wanneer de ziel door de tralies van zijn kooi kijkt naar de toekomende wereld! Nee, ik kan u niet zeggen hoe de geest zich voelt als het een goddeloze geest is, wanneer hij een vurige troon des oordeels ziet en het donderen van de toorn van de Almachtige hoort, terwijl er slechts één moment tussen dat en de hel zit. Ik kan u niet beschrijven wat voor schrik de mensen zullen ervaren als zij inzien waar ze zo vaak van gehoord hebben!

			Ach, het is prima dat u me vanavond uitlacht. Als u weggaat, is het natuurlijk prima een grapje te maken over wat de predikant heeft gezegd, om er met elkaar over te praten en erom te lachen. Maar als u op uw sterfbed komt te liggen, zult u niet meer lachen. Nu het gordijn nog dicht is en u de toekomende dingen niet kunt zien, is het natuurlijk prima om erom te lachen. Als God dat gordijn echter heeft weggeschoven en u de ernst van de realiteit ontdekt, zult u het niet in uw hoofd halen om er grappen over te maken. Achab lachte op zijn troon Micha uit. We lezen niet dat Achab Micha uitlachte toen de pijl tussen de geledingen van zijn harnas bleef vastzitten. In de dagen van Noach lachte men de oude man uit. Ze noemden hem een grijze dwaas, zeker weten, omdat hij hun vertelde dat God van plan was de aarde met een zondvloed te verdelgen. Maar ach, u smaders, u lachte niet op die dag dat de stortbuien uit de hemel vielen, toen God de sluizen van de diepe zeeën had losgemaakt en al de verborgen wateren had bevolen naar de oppervlakte te springen. Toen wist u dat Noach gelijk had. En als u gaat sterven, zult u mij wellicht niet uitlachen. Als u daar ligt, zult u zeggen: ”Ik herinner me die en die avond toen ik de Park Street in slenterde. Ik hoorde een man zeer ernstig praten. Ik dacht toen dat het niets voor mij was, maar ik wist dat hij meende wat hij zei. Ik ben er heel zeker van dat hij het goede met mij voorhad. Och, had ik maar naar zijn raad geluisterd! Och, had ik maar acht op zijn woorden geslagen! Wat zou ik er veel voor over hebben om hem weer te horen!”

			Ach, het was nog niet zo lang geleden dat iemand, die me zeer dikwijls uitgelachen en bespot had, een keer op de sabbatdag op excursie naar Brighton ging. Hij kwam die avond terug om te sterven! Op maandagmorgen, toen hij op sterven lag, wie dacht u dat hij wilde spreken? Hij wilde meneer Spurgeon spreken, de man die hij altijd uitgelachen had! Hij wilde dat die naar hem toekwam om hem de weg ten hemel voor te houden en hem heen te wijzen naar de Heiland. En hoewel ik zeer verheugd was dat ik kon gaan, was het een treurige zaak met iemand te praten die zojuist de sabbat ontheiligd had, zijn tijd in dienst van de satan doorge­bracht had en thuisgekomen was om te sterven. Hij stierf inderdaad, zonder Bijbel in zijn huis, zonder dat er één gebed voor hem opgezonden was, behalve dat gebed dat alleen ik aan zijn bed opzond. Ach, het is vreemd hoe de aanblik van een sterfbed gezegend kan worden tot het opwekken van onze ijver. Ik stond een jaar of wat geleden aan het bed van een arme knul van ongeveer zestien jaar, die zich in een drinkgelag, ongeveer een week daarvoor, bijna dood gedronken had. Toen ik met hem sprak over zonde, gerechtigheid en het toekomende oordeel, was ik me ervan bewust dat hij sidderde en dacht ik dat hij zich Jezus toegeëigend had. Toen ik die trap af kwam, na menigmaal voor hem gebeden te hebben, na geprobeerd te hebben hem heen te wijzen naar Jezus en ik slechts een flauwe hoop op zijn uiteindelijk behoud had, dacht ik bij mijzelf: ”O God, ik wilde wel dat ik ieder uur, ieder moment van de dag de onnaspeurlijke rijkdom van Christus zou kunnen verkondigen!” Want wat is het vreselijk om zonder Zaligmaker te sterven. En toen dacht ik eraan hoe vaak ik al op de kansel had gestaan en niet zo vurig gepreekt had als ik had behoren te doen, hoe onbewo­gen ik het verhaal van de Zaligmaker al verteld had terwijl ik eigenlijk, overmand door emotie, stromen van tranen had behoren te wenen. Ik heb me zeer dikwijls op bed in slaap gehuild, omdat ik niet gepreekt had zoals ik had gewenst. En zo zal het vanavond ook zijn. Maar och, de toekomende toorn, de toekomende toorn, de toekomende toorn!

			Geliefde toehoorders, de zaken waarover ik nu spreek, zijn geen droom, geen bedrog, geen opwelling, geen kletspraat. Het is de realiteit en u zult dat spoedig ervaren. O zondaar, u die niet bent gebleven in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, u die geen Christus hebt, de dag komt waarop deze zaken voor u zullen staan als ontzagwekkende, ernstige, wezenlijke zaken. En dan, ach dan, ach dan! Ach, wat zult u dan doen? ”En na de dood het oordeel.” O, kunt u zich de pracht van die ontzagwekkende dag voorstellen als Christus zal komen op de wolken? Ik zie die vreselijke dag voor me. De klok van de tijd heeft voor de dag des oordeels geslagen. Nu komt de begrafenis van de verdoemde zielen. Uw lichaam is zojuist opgekomen uit het graf en u wikkelt uw grafdoeken af. U kijkt omhoog. Wat zie ik? O, wat hoor ik? Ik hoor één afschrikwekkende bazuinstoot, die de pilaren des hemels schudt en het uitspansel van vrees doet wankelen. De bazuin, de bazuin, de bazuin van de aartsengel doet het einde van de schepping dreunen. U staat in verwondering te kijken. Plotsklaps wordt er een stem gehoord, geschreeuw van enkelen en gezang van anderen - Hij komt, Hij komt, Hij komt en elk oog zal Hem zien. Daar is Hij. De troon is gevestigd op een wolk, zo wit als albast. Daar zit Hij. Het is de Man Die op Golgotha stierf -ik kan Zijn doorboorde handen zien- maar ah, hoe anders! Nu geen doornenkroon. Hij stond voor de rechterstoel van Pilatus, maar nu zal de hele wereld voor Zijn rechterstoel staan. Maar hoor, de bazuin klinkt opnieuw! De Rechter opent het boek en het is stil in de hemel, een plechtige stilte. De schepping is stil. ”Vergader Mijn uitverkorenen en Mijn verlosten bijeen uit de vier winden des hemels.” Schielijk worden zij bijeenvergaderd. Als met een bliksemschicht verdeelt de vleugel van een engel de mensenmassa. Hier worden de rechtvaardigen allen verzameld. En, zondaar, daar staat u aan de linkerhand, buitengesloten, achtergelaten om het brandende oordeel van de eeuwige toorn te verduren.

			Hoor, de harpen des hemels spelen liefelijke melodieën! Voor u brengen zij echter geen vreugde, al herhalen de engelen de verwelkoming van de Zaligmaker aan Zijn heiligen. ”Komt, gij gezegen­den, beërft dat Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld.” U hebt het respijt van dat ogenblik gehad, maar nu komt er op Zijn gezicht een bedekking van toorn. Zijn gelaat staat op onweer. Hij ziet neer op u die Hem veracht hebt, u die op Zijn genade geschimpt hebt en Zijn barmhartigheid versmaad, u die Zijn sabbat ontheiligd hebt en Zijn kruis bespot, u die niet wilde dat Hij over u Koning zou zijn. En met een stem luider dan tienduizend donderslagen, roept Hij: ”Gaat weg van Mij, gij vervloekte.” En dan - nee, ik zal u niet volgen. Ik zal niet van de onuitblusbare vlammen verhalen. Ik zal niet over de pijn van het lichaam praten, noch over de kwelling van de geest. Maar de hel is vreselijk, de verdoemenis is akelig. O, vlied! Vlied! Vlied, uit vrees misschien, vanwaar u zich ook bevindt, opdat u niet hoeft te leren wat de verschrikking van de eeuwigheid betekent, in de peilloze diepte van het eeuwige verderf. ”Vervloekt is de mens, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.”

			III. DE VERLOSSING AFGEKONDIGD. 

			”U hebt ons allen veroordeeld”, roept er iemand. Ja, maar niet ik: God heeft het gedaan. Bent u veroordeeld? Voelt u zich vanavond zo? Kom dan, geliefde broeder, en laat me u weer bij de hand nemen. Ja, ik kan in deze gehele gemeente om me heen kijken en ik kan zeggen dat er nu niet één aan deze plaats is die ik niet als broeder liefheb. Als ik streng jegens iemand van u spreek, is het alleen opdat u zult weten wat rechtvaardig is. Mijn hart en mijn gehele geest zijn met u bewogen. Mijn scherpste woorden bevatten veel meer liefde dan de vleiende woorden van vriendelijke dominees die ”Vrede, vrede” zeggen, waar geen vrede is. Denkt u dat ik er enig behagen in schep om op deze wijze te preken? Zo? Ik zou veel liever over Jezus preken, over Zijn liefelijke, Zijn luisterrijke Persoon en Zijn algenoegzame gerechtigheid. Kom aan, we zullen nu iets aangenaams zeggen voordat we besluiten. Beseft u dat u veroordeeld bent? Zegt u: ”O God, ik erken dat U rechtvaardig zou zijn als U zo met mij zou handelen”? Ziet u in dat u nooit door uw eigen werken behouden kan worden? Hebt u een afkeer van de zonde? Hebt u oprecht berouw? Laat me u dan vertellen hoe u kunt vlieden.

			Geliefden, Jezus Christus, uit het geslacht van David, is gekruisigd, gestorven en begraven. Hij is nu opgewekt en Hij zit ter rechterhand Gods, waar Hij ook voor ons bidt. Hij kwam in de wereld om door Zijn dood zondaren zalig te maken. Hij zag dat arme zondaren vervloekt waren. Hij nam de vloek op Zijn eigen schouders en Hij verloste ons ervan. Welnu, als God Christus voor ieder mens vervloekt heeft, zal Hij die mens niet opnieuw vervloeken. U vraagt me daarop: ”Is Christus voor mij vervloekt?” Geef eens antwoord op de volgende vraag en ik zal het u zeggen: heeft God de Heilige Geest u doen inzien dat u vervloekt bent? Heeft Hij u de bitterheid van de zonde laten voelen? Heeft Hij u laten roepen: ”Heere, wees mij zondaar genadig”? Dan, geliefde vriend, is Christus voor u vervloekt. U wordt nu niet vervloekt. Christus is voor u vervloekt. Wees goeds­moeds: als Christus voor u vervloekt is, kunt u niet opnieuw vervloekt worden.

			”Och”, zegt iemand, ”kon ik het maar geloven dat Hij voor mij vervloekt werd.” Ziet u Hem bloeden aan het hout? Ziet u Zijn handen en voeten, helemaal druipend van het bloed? Zie op Hem, arme zondaar. Kijk niet langer naar uzelf, noch naar uw zonde. Zie op Hem en word behouden. Het enige wat Hij u vraagt om te doen is te kijken, en zelfs daarmee zal Hij u nog helpen. Kom naar Hem, stel uw vertrouwen op Hem, geloof in Hem. God de Heilige Geest heeft u geleerd dat u een schuldig verklaarde zondaar bent. Welnu, smeek ik u, hoor dit woord en geloof het: ”Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken.” O, kunt u zeggen: ”Ik geloof dit Woord, het is waar. Geprezen zij Zijn liefelijke Naam. Het is waar voor mij, want wat ik ook niet mag zijn, ik weet dat ik een zondaar ben. De preek van vanavond overtuigt me daarvan. En, goede God, U weet dat ik, als ik het woord zondaar gebruik, niet bedoel wat ik vroeger met dat woord bedoelde. Ik bedoel nu dat ik een ware zondaar ben. Ik bedoel dat ik het waard ben als U me zou verdoemen. Als U me voor eeuwig van voor Uw aangezicht zou verwerpen, is het slechts wat ik volkomen verdiend heb. O mijn Heere, ik ben een zondaar. Ik ben een hopeloze zondaar, tenzij U me redt. Ik ben een hulpeloze zondaar, tenzij U me verlost. Ik vestig geen hoop op mijn eigengerechtigheid. En Heere, ik prijs Uw Naam. Er is nog iets anders: ik ben een bedroefde zondaar, want de zonde smart me. Ik kan geen rust vinden, ik word gekweld. O, kon ik de zonde maar kwijtraken, dan zou ik heilig zijn, namelijk zoals God heilig is. Heere, ik geloof.” Ik hoor iemand echter bezwaar maken: ”Wat, mijnheer, geloven dat Christus voor mij gestorven is, enkel omdat ik een zondaar ben!” Ja, desondanks. ”Nee, mijnheer. Maar als ik nu wat rechtvaardigheid had, als ik maar goed kon bidden, dan zou ik wel mogen geloven dat Christus voor mij gestorven is.” Nee, dat zou helemaal geen geloof zijn, maar juist zelfverzekerdheid. Het geloof gelooft in Chrstus wanneer het ziet dat de zonde zwart is, en vertrouwt erop dat Hij alles ervan wegneemt.

			Welnu, arme zondaar, met al uw zonden beladen, neem deze belofte in ontvangst. Ga vanavond naar huis -of als het kan, doe het voordat u thuiskomt-, ga naar huis, zeg ik u, naar boven, alleen, ga op de knieën voor het bed en stort uw hart uit: ”O Heere, het is allemaal waar wat die man zei. Ik ben schuldig verklaard en, Heere, ik verdien het. O Heere, ik heb geprobeerd om beter te worden en ik heb er helemaal niets mee bereikt, maar ben alleen slechter geworden. O Heere, ik heb Uw goedertieren­heid versmaad, ik heb Uw evangelie veracht. Ik verwonder me erover dat U me jaren geleden niet verdoemd hebt. Heere, het verbaast mij dat U zo’n verachtelijke stakker als ik vergunt te leven. Ik heb het onderwijs van mijn moeder veracht, ik ben de gebeden van mijn vader vergeten. Heere, ik ben U vergeten. Ik heb Uw sabbat ontheiligd en Uw Naam ijdel gebruikt. Ik heb alles gedaan wat fout is. Als U me zou verdoemen, wat kan ik daarop dan zeggen? Heere, ik sta verstomd voor Uw aangezicht. Ik heb niets om me mee te verontschuldigen. Desondanks, Heere, kom ik U vanavond vertellen dat U in Uw Woord gezegd hebt: Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Heere, ik kom. Mijn enige pleitgrond is dat U gezegd hebt: Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken. Heere, ik ben een zondaar. Hij is gekomen om mij te behouden. Ik vertrouw erop, op leven en dood. Heere, dit is mijn enige hoop. Ik verwerp al het andere en het spijt me heel erg dat ik ooit iets anders gehad heb. Heere, ik vertrouw op Jezus alleen. Behoud me alstublieft. En hoewel ik niet mag verwachten dat mijn toekomstige leven mijn bedreven zonden teniet zal doen, wil ik U, o Heere, vragen mij een nieuw hart en een vaste geest te geven. Dan kan ik vanaf nu en voor altijd de weg van Uw geboden lopen. Want, Heere, ik verlang naar niets anders dan Uw kind te zijn. U weet, o Heere, dat ik alles ervoor over zou hebben als U me maar liefhebt. En ik word aangemoe­digd te geloven dat U me inderdaad liefhebt, want mijn hart gevoelt dat. Ik ben schuldig. Ik zou echter nooit geweten hebben dat ik schuldig was, als U me dat niet geleerd had. Ik ben ellendig. Ik zou mijn ellende echter nooit geweten hebben, als U dat niet geopenbaard had. U zult me toch niet verdelgen, o God, nadat U me dit geleerd hebt? Als u dat wel doet, bent U rechtvaar­dig, maar, Heere, red een bevende zondaar.” Als u zo’n lang gebed niet kunt bidden, zal ik u vertellen wat u thuis moet zeggen. Zeg dan maar: ”Heere Jezus, ik weet dat ik helemaal niets voorstel. Wees U mijn dierbare alles in allen.”

			O, ik vertrouw op God dat er vanavond enkelen zullen zijn, die zo zullen kunnen bidden. En als dat zo is: luid, klokken des hemels; zing, serafs; juich, verlosten, want de Heere heeft het gedaan. Lof zij Zijn Naam van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

		

	
		
			De waarschuwing in de wind geslagen

			”Hij hoorde het geluid van de bazuin, maar liet zich niet waarschuwen; zijn bloed is op hem.” (Ezechiël 33:5)

			In alle wereldse zaken zijn de mensen altijd zeer alert om goed geïnformeerd te blijven over hun eigen belangen. Er is nauwelijks een koopman die de krant leest, die haar niet op de een of andere manier met het oog op zijn eigen handel leest. Als hij ontdekt dat hij, door het stijgen of dalen van de markten, of winnaar of verliezer zal worden, zal dat gedeelte van het nieuws van die dag voor hem het meest belangrijke zijn. In de politiek, in feite in alles wat wereldse aangelegen­heden aangaat, staat het persoonlijke belang gewoonlijk voorop. De mensen zullen altijd goed voor zichzelf zorgen, en persoonlijke en nationale belangen zullen in het algemeen het grootste deel van hun gedachten in beslag nemen. Maar in de godsdienst gaat het anders. In de godsdienst geloven de mensen veel liever in abstracte leerstukken en praten ze liever over algemene waarheden, dan dat ze aandacht schenken aan diepgaande vragen die in hun eigen persoonlijk belang zijn. U kunt veel mensen de predikant horen bewonderen die algemeenheden behandelt, maar als hij hen met diepgaande vragen gaat bestoken, zijn ze op den duur beledigd. Als we algemene waarheden staan te verkondigen, zoals het totale zondaarschap van de mensheid of de behoefte aan een Zaligmaker, zullen zij hun instemming met onze leer betuigen. En wellicht zullen zij, grotelijks opgetogen over de verkondiging, heengaan omdat die hen niet geraakt heeft. Hoe vaak zullen onze luisteraars echter hun tanden knarsen en woedend weglopen omdat zij, zoals de Farizeeën bij Jezus, bemerken dat hij, als het een getrouwe dominee betreft, over hen sprak.

			Maar wat is dit, mijn toehoorders, toch dwaas. Als we bij alle andere zaken op onze individualiteit gesteld zijn, als we ons bij al het andere bekommeren over onze eigen belangen, hoe veel te meer zouden we dat in godsdienstige zaken moeten doen. Want het is zeker dat op de oordeels­dag ieder mens voor zichzelf rekenschap moet afleggen. We zullen alleen sterven. We zullen op de opstandings­dag één voor één verrijzen en iedereen zal voor zichzelf voor de rechterstoel van God verschijnen. En iedereen zal, als individu, tot zich horen zeggen: ”Kom, gij gezegende”, of anders ontsteld staan door het donderende vonnis: ”Ga weg van mij, gij vervloekte”. Als er toch eens zoiets bestond als nationale behoudenis. Als het mogelijk zou zijn dat we in het geheel en in het groot behouden konden worden, zodat zoals bij de korenschoven, het weinige onkruid dat misschien in het stoppelveld mee groeit ter wille van de tarwe binnengehaald zou worden. Dan zou het voor ons echt niet zo dwaas zijn onze eigen persoonlijke belangen te verwaarlozen. Maar omdat de schapen één voor één moeten doorgaan onder de hand van degene die ze telt, en ieder mens in hoogsteigen persoon voor God moet staan om voor zijn eigen daden berecht te worden, moeten we verstandig zijn en de stem van ons geweten volgen. Laat ieder van ons op zichzelf acht slaan, opdat we niet misleid worden en we ons uiteindelijk niet rampzalig verworpen weten.

			Welnu, vanmorgen zal ik me, met Gods hulp, inspannen om persoonlijk te zijn. En terwijl ik bid om krachtige bijstand van Gods Geest zal ik ook één ding vragen van ieder persoon die hier aanwezig is. Ik zou iedere christen willen vragen een gebed tot God op te zenden dat de dienst gezegend mag worden. En ik vraag ieder ander er begrip voor te hebben dat ik tot hem en voor hem preek. En als er iets is wat persoonlijk en van toepassing op uw eigen situatie is, dan smeek ik u, op leven en dood, het volledig op uzelf te betrekken. Denk dus niet meteen aan uw buurman op wie het misschien nog meer van toepassing is, maar wiens situatie u zeker niet aangaat.

			De tekst is ernstig: ”Hij hoorde het geluid van de bazuin, maar liet zich niet waarschuwen; zijn bloed is op hem.” De eerste hoofdgedachte is deze: de waarschuwing was alles wat men zich kon wensen - ”hij hoorde het geluid van de bazuin”. Ten tweede: al de veront­schuldi­gingen om de alarmerende waarschuwing in de wind te slaan, zijn zowel lichtzinnig als goddeloos. En vandaar in de derde plaats: de gevolgen van veronachtzaming zullen verschrikkelijk zijn, omdat zijn bloed dan op zijn eigen hoofd zal zijn.

			I. Ten eerste dan: DE WAARSCHUWING WAS ALLES WAT MEN ZICH KON WENSEN. 

			Als een leger in oorlogstijd ‘s nachts omsingeld, aangevallen en vernietigd wordt terwijl de soldaten slapen, zodat het voor hen onmogelijk was de aanval gewaar te worden terwijl zij alle zorgvuldigheid in acht genomen hadden door hun schildwachten te plaatsen, is dat heel erg. We zullen niemand beschuldigen maar we zullen het zeer betreuren en met dat leger erg te doen hebben. Als de schildwach­ten daarentegen wél wakker op hun post stonden en de slaperige soldaten duidelijk gewaarschuwd hadden voor het dreigende gevaar, dan zou uw mening anders zijn. U zou uit menselijk oogpunt hun verlies betreuren, maar hun onoplettendheid sterk afkeuren. Als zij hun armen in aanmatigende luiheid over elkaar legden nadat zij voldoende en tijdig van de tocht van hun bloeddorstige vijand op de hoogte gesteld waren, dan kunnen we bij hun sterven met hen geen medelijden hebben. Hun bloed zal op hun eigen hoofd rusten.

			En zo zal het ook met u zijn. Als de mensen onder een ontrouwe evangeliebediening omkomen en niet voldoende gewaar­schuwd zijn om de toekomende toorn te ontvlieden, heeft een christen misschien medelij­den met hen. En als zij voor Gods rechterstoel staan, hoewel het feit dat zij niet gewaarschuwd zijn niet ten volle door de vingers gezien zal worden, zal het, me dunkt, toch in hoge mate bijdragen aan de vermindering van hun eeuwige rampzaligheid, die anders op hun hoofd terechtge­komen zou zijn. Want wij weten dat het verdraaglijker is in de dag des oordeels voor het niet-gewaarschuwde Tyrus en Sidon dan voor enige stad of enige natie waarin het evangelie geklonken heeft. Als wij aan de andere kant gewaarschuwd zijn, als onze dominees getrouw geweest zijn, als zij ons geweten geprikkeld hebben en voortdurend en ernstig onze aandacht hebben gevestigd op de realiteit van de toekomende toorn, als we hun boodschap in de wind geslagen hebben, als we de stem van God veracht hebben, als we doof geweest zijn voor hun indringende vermaning, als we omkomen, zullen we als gewaarschuwde mensen sterven, sterven onder de klank van het evangelie. Onze verdoemenis zal niet deernis­wekkend zijn, want ons bloed zal op ons eigen hoofd neerkomen. Sta me dan toe dat ik probeer, als ik dat kan, over deze gedachte uit te weiden dat de waarschuwing genoeg had kunnen zijn.

			In de eerste plaats zijn de waarschuwingen van de evangeliebediening voor de meesten van u waarschuwingen geweest die gehoord werden - ”hij hoorde het geluid van de bazuin”. In verafgele­gen gebieden wordt de waarschuwende klank van de bazuin niet gehoord. Helaas zijn er talloze medemensen die nooit door Gods gezanten gewaarschuwd zijn, die niet weten dat de toorn op hen rust en die de enige weg en manier ter behoudenis nog niet kennen. In uw situatie ligt de zaak heel anders. U hebt het Woord van God aan u horen verkondigen. U kunt als u voor God verschijnt, niet zeggen: ”Heere, ik wist niet beter.” Er is aan deze plaats geen man of vrouw die zich dan op onwetendheid zal durven beroepen. En bovendien hebt u niet alleen met uw oren gehoord, maar enkelen van u hebben het ook in uw geweten gehoord. Ik zie veel toehoor­ders voor me die ik tot mijn genoegen al enige jaren voor me zie. Het was niet slechts eenmaal of tweemaal, maar meerdere malen dat ik een traan langs uw wangen heb zien stromen als ik indringend, getrouw en liefdevol tot u gesproken had. Ik heb gezien dat uw gehele ziel binnen in u geraakt werd. En toch bent u, tot mijn verdriet, nog dezelfde gebleven. Uw weldadig­heid is als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die heengaat. U hebt het evangelie gehoord. U weende eronder en u had de klank ervan lief. U kwam terug en weende opnieuw. Velen verwon­derden zich erover dat u echt weende, maar het grootste wonder was dat u, na zoveel tranen geschreid te hebben, ze zo gemakkelijk weer wegveegde. O ja, God is mijn Getuige, dat sommigen van u geen centimeter dichter bij de hemel gekomen zijn, maar dat u uw eigen verdoemenis vast en zeker hebt bezegeld, tenzij u zich bekeert. Want u hebt het evangelie gehoord, u hebt de profetieën veracht en u hebt de raad Gods tegen uzelf verworpen. En daarom zult u, als u gaat sterven, beklaagd worden door uw vrienden, maar tegelijkertijd met uw bloed op uw eigen hoofd sterven.

			De bazuin werd niet alleen gehoord, maar, meer dan dat, haar waarschuwing werd ook verstaan. Toen de man, naar wie in de tekst verwezen wordt, de bazuin hoorde, begreep hij dat de vijand dichtbij was. En toch nam hij de waarschuwing niet ter harte. Welnu geliefden, in uw geval is de waarschuwing van het evangelie begrepen. Uw dominee mag dan duidend tekortko­mingen hebben, maar er is één tekortkoming waar hij volledig vrij van is, en dat is dat hij vrij is van alle pogingen om verfijnd taalgebruik te hanteren bij het verwoorden van zijn gedachten. U bent allen mijn getuigen dat, als er een Angelsaksisch woord, een alledaagse zegswijze of een onbeschaafde en onverfijnde zin is die u de waarheid zegt, ik die altijd eerst gebruik. Ik kan plechtig verklaren, voor Gods aangezicht, dat ik nooit de preekstoel verlaten heb dan in de vaste overtuiging dat, wat er ook gebeurd mocht zijn, men mij volkomen begrepen had. Ik heb tenminste geprobeerd zulke wijze woorden bij elkaar te zetten dat niemand mijn bedoeling verkeerd zou begrijpen. Men knarste misschien zijn tanden maar men zou niet kunnen zeggen: ”De predikant was vaag en niet helder; hij praatte over abstracte zaken tegen mij, die mijn begrip te boven gingen.” Men zal wel moeten zeggen: ”Goed, ik weet wat hij bedoelde. Hij sprak duidelijk genoeg tegen me.” Welnu, als dat zo is en als u waarschuwingen gehoord hebt die u kon begrijpen, bent u des te schuldiger als u die vandaag van de hand blijft wijzen. Als ik tot u in een stijl boven uw begrip gepreekt heb, dan zal uw bloed op mijn hoofd zijn omdat ik het u duidelijk had moeten maken. Als ik echter afdaal naar mensen van lage staat en zelfs platte woorden uitzoek om de gewone mensen van dienst te zijn; als u de waarschuwing begreep en als u tóch het risico nam, let wel, dan ben ik onschuldig aan uw bloed. Als u verdoemd wordt, sta ik onschuldig aan uw verdoemenis want ik heb u duidelijk verteld dat u zult omkomen als u zich niet bekeert en dat er voor u geen hoop op behoudenis is als u uw vertrouwen niet op de Heere Jezus Christus stelt.

			Verder was dit geluid van de bazuin opzienbarend. Het geluid van de bazuin wordt altijd gezien als het meest opzienbarende ter wereld. Het is datgene wat op de morgen der verrijzenis zal klinken om de ontelbare slapers op te schrikken en hen uit hun graven te laten opstaan. Jazeker, en u hebt een opzienbarende evangeliebediening gekend. Sommigen van u hebben onder het gehoor van dominees gezeten die de duivel zelf zouden hebben kunnen laten sidderen, zo vurig hebben zij gepreekt. En zij hebben u soms laten sidderen, zo erg dat u er niet van kon slapen. Het haar op uw hoofd stond bijna rechtop. Ze spraken alsof ze nooit meer zouden kunnen spreken: als stervende mensen tegen stervende mensen. Ze spraken alsof ze in de hel geweest waren en de wraak van de Almachtige kenden. En daarna spraken ze weer alsof ze het hart van Jezus waren binnengegaan en Zijn liefde voor zondaren afgelezen hadden. Ze hadden voorhoofden van koper; ze vertrokken geen spier. Ze legden uw ongerechtigheden open voor uw ogen en met onverfijnde woorden, die niet mis te verstaan waren, lieten ze u voelen dat daar iemand stond die u alles vertelde wat u ooit gedaan had. Ze maakten het u zo duidelijk, dat u het wel moest voelen. U hebt die dominee altijd diepe eerbied toegedragen omdat u merkte dat hij tenminste eerlijk tegen u was. En u hebt er soms over gedacht om weer naar hem te gaan luisteren, omdat uw ziel tenminste geraakt werd en u de waarheid wel moest horen. Zeker, u hebt een opzienbarende evangeliebedie­ning gehad, sommigen van u. Dus, mijn toehoorders, als u de waarschuwings­roep voor de brand hebt gehoord en als u toch in bed verbrand bent, zal uw verkoolde as mij niet aanklagen. Als ik u ervoor gewaarschuwd heb dat hij die niet gelooft, verdoemd zal worden, en als u dan toch verdoemd wordt, zullen uw rampzalige zielen mij niet aanklagen. Als ik u van tijd tot tijd uit uw sluimering opgeschrikt heb en u over uw dansfeesten en uw vermaak een onbehaaglijk gevoel gegeven heb omdat ik u geregeld voor deze dingen heb gewaarschuwd en u deze waarschuwing toch negeert en deze raad toch verwerpt, zult u wel moeten zeggen: ”Mijn bloed is op mijn eigen hoofd.”

			In veel van uw gevallen heeft de waarschuwing veelvuldig geklonken. Als de man het geluid van de bazuin slechts eenmaal gehoord had en er geen acht op geslagen, zouden we hem misschien hebben kunnen verontschuldigen. Maar hoevelen van mijn toehoorders hebben de bazuinklank van het evangelie zeer veelvuldig gehoord. Daar komt het, jongeman. U hebt vele jaren onderwijs van een godvruchtige moeder gekregen en vele jaren vermaningen van een godvruchtige dominee. Wagens vol preken zijn op u uitgestort. U hebt vele scherpe waarschuwingen ontvangen, vele vreselijke ziekten. Wanneer de doodsklok voor een vriend van u luidde, is uw geweten vaak gewekt. Voor u zijn waarschuwingen niet iets ongewoons; zij horen er gewoon bij. Och, geliefde toehoorders, al had iemand het evangelie maar eenmaal gehoord, dan zou zijn bloed toch op zijn eigen hoofd zijn omdat hij het verworpen had. Maar hoeveel zwaarder straf zult u waardig geacht worden, die het menig­maal gehoord hebt. Ach, ik zou wel kunnen wenen als ik eraan denk hoeveel preken velen van u al beluisterd hebben, hoe vaak u al tot in uw hart geraakt bent. Ieder jaar bent u wel honderd keer naar het huis van God gegaan, en nog veel vaker, en hebt u alleen maar honderd houtblokken aan de eeuwige brandstapel toegevoegd. Honderd keer heeft de bazuin in uw oren geklonken en honderd keer hebt u zich afgewend om weer te zondigen, Christus te verachten, uw eeuwig belang te veronachtzamen en de genoegens en de beslommeringen van deze wereld na te jagen. Och, wat is dit dwaas, wat is dit dwaas! O, als iemand maar eenmaal zijn hart voor u had uitgestort omtrent uw eeuwig belang en als hij ernstig tot u had gesproken en u zijn boodschap toch verworpen had, dan, juist dan, zou u schuldig gestaan hebben. Maar wat zullen we zeggen tot u op wie al de pijlen van de Almachtige afgeschoten zijn? O, wat zal er met deze dorre grond gedaan worden, die door regenbui na regenbui bevochtigd is en die door zonneschijn na zonne­schijn weer tot leven gekomen is? Wat zal er gedaan worden met hem die, hoewel hij vaak berispt is, toch zijn nek verhardt? Zal hij niet onverhoeds verdelgd worden, zonder kans op herstel, en zal er dan niet gezegd worden: ”Zijn bloed ligt aan zijn eigen deur, zijn schuld is op zijn eigen hoofd”?

			Ik zou graag willen dat u nog iets onthoudt. Deze waarschuwing die u al zo vaak gekregen hebt, is op tijd tot u gekomen. ”Aha”, zei een ongelovige eens, ”God merkt een mens nooit op. Als er een God is, zou Hij toch nooit notitie van de mensen nemen.” Daarop zei een dominee, die tegenover hem in de koets zat: ”De dag zal komen, mijnheer, dat u de waarheid van wat u zojuist gezegd hebt, zult leren.” ”Ik begrijp uw toespeling niet, mijnheer”, zei hij. ”Nou mijnheer, de dag zal komen dat u zult roepen en Hij zal weigeren; dat u uw handen zult uitstrekken en Hij u niet zal opmerken. Zoals Hij in het boek der Spreuken gezegd heeft, alzo zal Hij doen: Omdat Ik geroepen heb, en gij geweigerd hebt; Mijn hand uitgestrekt heb, en er niemand was, die opmerkte; zo zal Ik ook in uw verderf lachen; Ik zal spotten, wanneer uw vrees komt.”

			Maar o toehoorders, uw waarschuwing is niet te laat gekomen. U bent niet op een ziekbed gewaarschuwd, ter elfder ure, als er nog maar een kleine kans op behoudenis is, maar u bent op tijd gewaarschuwd. U wordt vandaag gewaar­schuwd. U bent tijdens de vele jaren die achter ons liggen gewaarschuwd. Als God een predikant naar de verdoemden in de hel zou sturen, zou dat een onnodige vermeerdering van hun rampzaligheid betekenen. Voorwaar, als iemand het evangelie in de velden van Gehenna kon gaan verkondigen en hen vertellen van een Zaligmaker Die zij veracht hadden en van een evangelie dat nu buiten hun bereik ligt, dan zou hij die arme zielen tergen in een ijdele poging hun onbeschrijfelijke smart te vergroten. Maar o, nu het evangelie te verkondigen betekent in een hoopvolle tijd te prediken, want ”nu is het de welaange­name tijd, nu is het de dag der zaligheid”. Waarschuw de roeier voordat hij de stroming invaart. En als hij dan toch met de stroomversnelling meegesleurd wordt, vernietigt hij zichzelf. Waarschuw de man voordat hij de gifbeker drinkt. Zeg hem dat het dodelijk is. En als hij hem dan toch drinkt, is zijn dood zijn eigen schuld. Laat ons u daarom waarschuwen voordat u uit dit leven weggaat. Laat ons tot u prediken nu uw beenderen nog vol merg zijn en de pezen van uw gewrichten nog niet verslapt zijn. We hebben u dus op tijd gewaar­schuwd, en zoveel te meer zal uw schuld toenemen omdat de waarschuwing tijdig kwam. Ze kwam veelvuldig, ze was ernstig, ze was van toepassing, ze was opwekkend en ze werd onophoude­lijk aan u gegeven. En toch probeerde u de toekomende toorn niet te ontvlieden.

			En zo zou ik juist ook vanmorgen tot u willen zeggen: Als u omkomt, zijn mijn klederen wit van uw bloed. Als u verdoemd wordt, is dat niet omdat er niet om u geroepen is, noch omdat er niet voor u gebeden is, noch omdat er niet om u geschreid is. Uw bloed zal op uw eigen hoofd zijn, want de waarschuwing is alles wat nodig is.

			II. Nu komen we op het tweede punt. 

			DE MENSEN VERONTSCHULDIGEN ZICH ERVOOR DAT ZIJ DE WAARSCHU­WING VAN HET EVANGELIE IN DE WIND SLAAN, MAAR AL DEZE VERONT­SCHULDIGINGEN ZIJN LICHTZINNIG EN GODDELOOS. 

			Ik zal eens een of twee verontschuldigin­gen die de mensen hebben, nagaan. Sommigen van hen zeggen: ”Nou, ik heb de waarschuwing in de wind geslagen omdat ik niet geloofde dat er enige noodzaak voor was.” Aha, u werd verteld dat er op de dood een oordeel volgt, en u geloofde niet dat het voor u nodig zou zijn u op dat oordeel voor te bereiden. U werd verteld dat door de werken der wet geen levende ziel gerechtvaardigd zal worden en dat alleen door Christus zondaren behouden kunnen worden. U dacht echter niet dat u enige behoefte aan Christus had. U had goed moeten bedenken dat er wél een noodzaak voor was. U weet in uw innerlijk bewustzijn dat er een noodzaak voor is. U sprak zeer breedvoerig toen u zich als ongelovige, als praktiserend atheïst, verhief. Maar u weet dat er een gedempte zachte stem was die, terwijl u sprak, uw woorden tegensprak. U bent er zich goed van bewust dat u in de stille slapeloze uren ‘s nachts vaak gesidderd hebt. Tijdens een storm op zee bent u op de knieën gegaan om tot die God te bidden, Die u aan land bespot had. En toen u zo ziek was dat u dacht te sterven, hebt u gezegd: ”Heere, wees mij genadig.” Aldus hebt u bewezen dat u er toch in geloofd hebt. U bezat voldoende verstand om u te leren dat er een hiernamaals is. Het Boek van Gods openbaring was duidelijk genoeg om het u te leren. En als u Gods Boek verworpen hebt en de stem van het verstand en van het geweten, is uw bloed op uw eigen hoofd. Uw verontschuldiging is ijdel. Het is nog erger dan dat: het is godslasterlijk en goddeloos. Moge uw eeuwigdurende pijniging op uw eigen hoofd zijn.

			”Maar”, roept een ander, ”ik hield niet van de bazuin. Ik hield niet van het evangelie dat verkondigd werd.” Iemand zegt: ”Ik hield niet van bepaalde leerstukken in de Bijbel. Ik vond dat de dominee nu en dan te harde leerstukken verkondigde. Ik stemde niet met het evangelie in. Ik vond dat het evangelie veranderd had moeten worden en niet had moeten zijn zoals het nu was.” U hield niet van de bazuin, hè? Welnu, toch heeft God de bazuin gemaakt. God heeft ook het evangelie gemaakt. Voor zover u er niet van hield zoals God het gemaakt had, dat is een ijdel excuus. Wat maakte het voor u nou uit hoe de bazuin was, zo lang zij u maar waarschuwde? Als het oorlogstijd geweest was en u een bazuin had horen klinken om u te waarschuwen voor de komst van de vijand, dan zou u niet stil zijn blijven zitten en zeggen: ”Nou, ik geloof dat het een koperen bazuin is, ik had veel liever gehad dat die van zilver gemaakt was.” Nee, de klank zou voldoende voor u geweest zijn en u zou opgestaan zijn om het gevaar te ontvluchten. En dat geldt ook nu voor u. Het is een ijdel voorwendsel dat u er niet van hield. U had ervan moeten houden want God heeft het evangelie gemaakt zoals het is.

			U zegt echter: ”Ik mocht die man niet die erop stond te blazen.” Welnu, al mocht u één boodschap­per van God niet, er zijn er toch velen in deze stad? Kon u er niet één vinden die u wel mocht? U hield niet van de stijl van de een: het was te overdreven. U hield niet van de stijl van de ander: het was te dogmatisch. U hield niet van de stijl van weer een ander: het was te praktisch. Er zijn er genoeg, u kunt kiezen welke u wel bevalt. Als God echter mannen gezonden heeft en hun verteld heeft hoe ze moeten blazen, en als ze dan blazen zo goed ze kunnen, is het allemaal ijdel dat u hun waarschuwingen verwerpt omdat zij niet blazen op de manier die u bevalt. Ach toehoorders, we moeten niet iets aan te merken hebben op de manier waarop iemand spreekt als we in een brandend huis zitten. Als iemand ”Brand! Brand!” roept, zijn we niet kieskeurig wat voor geluid hij voortbrengt; we staan er niet bij stil wat voor een scherpe stem hij heeft. U zou iedereen voor gek verslijten die in bed blijft liggen om verbrand te worden, omdat hij zei dat hij niet hield van de manier waarop de man ”Brand!” riep. Wel, het was voor hem zaak uit bed te komen en meteen naar beneden te gaan, zodra hij het hoorde.

			Weer een ander zegt: ”De man zelf beviel me niet. Ik mocht de dominee niet. Ik mocht de man niet die op de bazuin blies. Ik kon hem goed horen preken, maar ik had een hekel aan hem als persoon en daarom sloeg ik geen acht op wat de bazuin me aanzegde.” God zal ten laatste tot u zeggen: ”U dwaas, wat had u met die man te maken? Aan zijn eigen Meester is hij verantwoording schuldig. U moest zich met uw eigen zaken bemoeien.” Wat zou u van iemand moeten vinden? Op een schip is er een man overboord gevallen en terwijl hij naar beneden zakt, gooit de een of andere matroos hem een stuk touw toe. ”Nou”, zegt hij, ”in de eerste plaats bevalt dat touw me niet. Ik denk niet dat dat touw in de beste fabriek gemaakt is. Er zit ook wat teer op. Het bevalt me niet. En in de tweede plaats bevalt die matroos me niet, die dat touw naar me toe gooide. Ik weet zeker dat hij geen vriendelijk mens is. Zijn gezicht staat me helemaal niet aan.” En dan klinkt er wat gegorgel en wat gekreun, en weg is hij op de bodem van de zee. En toen hij verdronken was, zei men dat het zijn verdiende loon was. Hij wilde het touw niet vastgrijpen maar alleen maar zulke dwaze en absurde bezwaren maken terwijl het een zaak van leven of dood was. Moge zijn bloed daarom op zijn eigen hoofd zijn. En zo zal het u ten laatste ook vergaan. U bent zo druk bezig kritiek te leveren op de dominee, op zijn stijl en op zijn leer dat uw eigen ziel omkomt. Vergeet niet dat u naar de hel kunt gaan door kritische opmerkin­gen, maar u zult uw ziel er nooit uit kunnen krijgen door kritiek te leveren. U probeert misschien daar het beste ervan te maken. U zegt daar misschien: ”De dominee beviel met niet, zijn stijl beviel me niet, zijn stof beviel me niet.” Maar al uw afkeer zal u geen enkele druppel water opleveren om uw brandende tong te verkoelen, noch dienen om de onverminderde kwellingen in die wereld der pijniging te lenigen.

			Er zijn veel andere mensen die zeggen: ”Goed dan, ik heb geen van deze dingen gedaan, maar ik had het idee dat er op de bazuin geblazen diende te worden voor ieder ander, behalve voor mij.” Ah, dat is een zeer gangbare opvatting. ”Iedereen denkt dat alle mensen sterfelijk zijn, behalve zijzelf”, sprak een hoogstaand dichter. En iedereen denkt dat alle mensen het evangelie nodig hebben, behalve zijzelf. Laat ieder van ons goed bedenken dat het evangelie een boodschap voor ieder van ons heeft. Wat zegt het evangelie u, geliefde toehoorder? Wat zegt het Woord u? Vergeet uw buren en stel deze vraag. Veroordeelt het u? Of verzekert het u van uw vergeving? Want bedenk wel, het enige wat u te doen hebt bij het horen van het Woord, is met uw eigen oren voor uw eigen ziel te luisteren. Het zal voor ieder mens ijdel zijn om te zeggen: ”Ik had niet gedacht dat het op mij zou slaan”, wanneer we weten dat het aan ieder schepsel op aarde gepredikt moet worden. Daarom moet er voor ieder schepsel iets in zitten, want anders zou het niet aan ieder schepsel gepredikt worden.

			”Goed”, zegt iemand anders, ”maar ik had het zo druk, ik had zoveel te doen, dat ik onmogelijk aandacht kon schenken aan de zorg voor mijn ziel.” Wat zult u zeggen van de man die zoveel te doen had, dat hij niet uit het brandende huis kon komen en tot as verbrand werd? Wat zult u zeggen van de man die zoveel te doen had, dat hij, toen hij op sterven lag, geen tijd had om een dokter te laten halen? ”Nou”, zult u zeggen, ”dan had hij maar niet zoveel te doen moeten hebben.” Als iemand op aarde een zaak heeft die ervoor zorgt dat hij wegens tijdgebrek zijn eigen ziel verliest, laat hem over deze vraag dan eens ernstig nadenken: ”Wat zou het de mens baten zo hij de gehele wereld won, en aan zijn ziel schade leed?” Toch is het niet waar, het is niet waar, de mensen hebben wel tijd. Het is een gebrek aan de wil ertoe, geen gebrek aan de weg zelf. U hebt toch, ondanks al uw zaken, tijd voor vreugde en genot? U hebt tijd om uw krant te lezen - hebt u dan geen tijd om uw Bijbel te lezen? U hebt tijd om een liedje te zingen - hebt u dan geen tijd om te bidden? U weet dat boer Brown, toen hij op een dag boer Smith op de markt tegenkwam, tot hem zei: ”Boer Smith, ik snap niet dat jij tijd vindt om te gaan jagen. Zeg man, mijn tijd wordt op mijn boerderij zo volledig in beslag genomen door zaaien, maaien, oogsten, ploegen en dergelijk, dat ik geen tijd heb om te gaan jagen.” ”Ach”, zei hij, ”Brown, als je net zo veel van jagen zou houden als ik, dan zou je er, als je er geen tijd voor kon vinden, gewoon tijd voor maken.”

			En zo is het ook met godsdienstige zaken. De reden waarom mensen er geen tijd voor kunnen vinden, is omdat ze er niet veel om geven. Als ze erom zouden geven, zouden ze er tijd voor vinden. En bovendien, hoeveel tijd kost het eigenlijk? Hoeveel tijd vraagt het? Kan ik niet tot God bidden als ik over mijn grootboek gebogen zit? Kan ik er juist bij het ontbijt geen tekst bij pakken en daar de hele dag over nadenken? Mag ik, zelfs als ik druk bezig ben met wereldse zaken, niet aan mijn ziel denken en me op het bloed en het zoenoffer van de Verlosser verlaten? Het vergt geen tijd. Er is misschien toch wat tijd voor nodig, wat tijd voor mijn persoonlijke gebeden en voor de gemeen­schap met Christus. Maar wanneer ik in genade toeneem, zal ik het gepast vinden er steeds meer tijd voor te hebben. Des te meer ik mag krijgen, des te gelukkiger zal ik zijn. Ik zal nooit als excuus aanvoeren dat ik geen tijd heb.

			”Goed”, zegt iemand anders, ”maar ik dacht dat ik tijd genoeg had. U wilt toch niet, meneer, dat ik in mijn jeugd godsdienstig ben? Ik ben jong, en mag ik dan geen pleziertje hebben en geen wilde haren, net zoals ieder ander?” Jawel, maar tegelijkertijd is de beste plaats voor plezier die ik ken, daar waar een christen woont. Het hoogste geluk in de hele wereld is het geluk van een kind van God. U mag uw plezier hebben - o ja, u zult het dubbel en driedubbel hebben als u christen bent. U zult geen dingen hebben die wereldsgezinde mensen pleziertjes noemen, maar u zult er hebben die duizendmaal beter zijn. Maar kijk eens naar dat treurige tafereel. Daar, ver weg in de donkere afgrond van rampzaligheid ligt een jongeman te roepen: ”Ach, ik was van plan me te bekeren als ik mijn leertijd achter de rug had, maar ik stierf voordat mijn tijd daar was.” ”Ach”, zegt iemand anders naast hem, ”en ik dacht, toen ik handwerksgezel was, dat ik, als ik maar bevoegd vakman was, dan zou denken aan de dingen van Christus, maar ik stierf voordat ik genoeg geld had om voor mijzelf te beginnen.” Een koopman achter hem weeklaagt uit bittere smart en zegt: ”Ach, ik dacht dat ik godsdienstig zou worden als ik genoeg verdiend had om van met pensioen te gaan en op het platteland te wonen. Dan zou ik tijd hebben om aan God te denken, als al mijn kinderen getrouwd en mijn zorgen tot rust gebracht waren. Maar nu zit ik hier opgesloten in de hel. En wat is nu al mijn uitstel waard en al die tijd die ik besteedde aan al die armzalige wereldse genoegens? Nu heb ik daardoor mijn ziel verloren.” We ondervinden zware kwelling als we op vele terreinen niet nauwgezet zijn. We kunnen ons echter niet voorstellen wat het afgrijzen en de ontzetting van die mensen moet zijn, die in het hiernamaals ontdekken dat zij te laat waren! Ach vrienden, als ik wist dat er hier iemand was die zou zeggen: ”Ik zal me aanstaande woensdag bekeren”, dan zou ik willen dat hij zich tot die woensdag in een vreselijke toestand bevond. Want stel dat hij zou sterven! O, stel dat hij zou sterven! Zou zijn belofte om zich op woensdag te bekeren, hem bewaren voor een verdoemenis op dinsdag?

			Ach, dit zijn allemaal ijdele excuses. De mensen voeren die niet aan als het hun lichaam aangaat. Moge God ons wijsheid verlenen, opdat we niet zulke armzalige voorwendsels aanvoeren om ons ermee te verontschuldigen, wanneer onze ziel, onze eigen ziel, op het spel staat. Als zij de waarschuwing in de wind slaan, wat hun excuus ook is, zal hun bloed op hun eigen hoofd zijn.

			III. En nu ga ik in alle ernst afsluiten. 

			De waarschuwing is adequaat geweest, de verontschuldi­ging om die in de wind te slaan is godslasterlijk gebleken. Nu de laatste gedachte: ZIJN BLOED ZAL OP ZIJN EIGEN HOOFD ZIJN. Dus in het kort: hij zal omkomen, hij zal zeker omkomen, hij zal zonder verontschuldiging omkomen. Hij zal omkomen. En wat betekent dat? Er is geen menselijk verstand, hoe goed ook, dat ooit de gedachte van een ziel kan raden die voor eeuwig door God verstoten is. De toekomende toorn is net zo onbeschrijflijk als de heerlijkheid die hierna geopen­baard zal worden. Onze Zaligmaker zocht naar woorden waarmee Hij de ontsteltenis van de toekomende staat van de goddelozen kon uitdrukken. U herinnert zich dat Hij sprak over wormen die niet sterven en vuren die nooit uitgeblust worden, over een bodemloze put, over geween, weeklagen en tandengeknars in de buitenste duisternis.

			Er was geen predikant ooit zo liefdevol als Christus, maar er was ook niemand die ooit zo afschuwelijk over de hel sprak. En toch heeft de Zaligmaker, toen Hij aldus gesproken had, ons niet verteld wat de verschrikkingen van de toekomende staat zijn. U hebt ziekten gezien, u hebt de kreten van mannen en vrouwen gehoord toen die door plotselinge pijnscheuten getroffen werden. Wij althans hebben gestaan aan het bed van mensen die ons lief waren en we hebben gezien in welke mate pijn in het menselijk lichaam meegedragen kan worden. Maar geen van ons weet hoeveel lijden het lichaam kan verdragen. Het lichaam zal ongetwijfeld voor eeuwig moeten lijden - ”Hij kan beide ziel en lichaam verderven in de hel.” We hebben over hevige pijnigingen gehoord, maar we kunnen ons nooit voorstellen hoe dat daar zal zijn.

			Verder hebben we iets gezien van de beproeving van de ziel. Hebben we u nooit de man geschetst die we uit onze jeugd kenden, die altijd neerslachtig was? Wat er ook voor hem gedaan werd, het kon hem nooit een glimlach ontlokken. Nooit kon het licht van de vrolijkheid zijn oog doen schitteren; hij was altijd somber gestemd. En het was mijn noodlottig deel om met iemand te leven die niet alleen neerslachtig was, maar wiens geest zo ver heen was dat hij over heel sombere en troosteloze waanideeën piekerde. Het zien van hem alleen al was genoeg om het zonlicht van de zomer in de absolute duisternis van een treurige winter te veranderen. Hij kon niets anders uitbrengen dan sombere, kermende woorden. Zijn gedachten waren altijd zwaarmoedig van aard. Het was middernacht in zijn ziel, een duisternis die gevoeld kon worden. Hebt u zelf nooit gezien welk een macht de geest over ons heeft om ons vol ellende te maken? Ach broeders en zusters, als u naar vele van onze inrichtingen en ziekenzalen zou kunnen gaan -ja, en ook sterfbedden-, dan weet u misschien wat een intens leed de geest kan voelen. En vergeet niet dat de geest, net zoals het sterfelijke lichaam, de verdoemenis zal ondergaan. Ja, we moeten dat woord niet vermijden. De Heilige Schrift gebruikt het en wij moeten het ook gebruiken. Och mannen en vrouwen, tenzij dat we ons bekeren, tenzij dat elk van ons om genade roept tot Hem Die in staat is te behouden, moeten we omkomen. Alles wat er met dat woord ”hel” bedoeld wordt, zal in mij werkelijkheid worden, tenzij ik gelovig word. En ook alles wat er met ”Gaat weg van Mij, gij vervloekten” bedoeld wordt, zal voor u zijn, tenzij u zich tot God wendt met uw gehele hart.

			Wie zich daarentegen niet op de terechtwijzing van de dominee bekeert, zal sterven, en hij zal voorzeker sterven. Dit is geen zaak van misschien of toeval. De dingen die we verkondigen en die de Heilige Schrift ons leert, zijn van een heilige zekerheid. Het mag dan zo zijn dat de dood die grens is vanwaar geen reiziger terugkeert, maar het is niet waar dat we er niets over weten. Het is zo zeker als er mensen zijn en er een wereld is waarin zij leven, dat er ook een andere, toekomen­de wereld is en dat die wereld voor hen, als zij onboetvaardig sterven, er één van pijn lijden zal zijn. Let wel, er is geen kans op ontsnappen. Als u zonder Christus sterft, is er geen poort waardoor u kunt ontsnappen. Voor eeuwig, o, voor eeuwig verloren en geen enkele hoop op genade. Verworpen en geen enkele ontsnappingsmogelijkheid, geen enkele kans op bevrijding. Och, was er maar hoop dat de mensen in de toekomende wereld zouden kunnen ontsnappen, dan hoefden we niet zo ernstig te zijn. Maar aangezien eens verloren altijd verloren is, eens verworpen hopeloos verworpen is, zonder enig uitzicht op hoop, moeten we ernstig zijn.

			O mijn God, als ik bedenk dat er vandaag hier enkele mensen aanwezig zijn die naar alle waarschijnlijkheid voor de volgende zondag gestorven zijn, moet ik wel ernstig zijn. Uit zulk een grote gemeente is de kans aanwezig dat we binnen zeven dagen niet allemaal meer pelgrims in deze wereld blijken te zijn. Het is niet alleen mogelijk maar zelfs waarschijnlijk, dat iemand uit dit geweldig grote gehoor een onbekende wereld binnengegaan zal zijn. Zal ik het zelf zijn, zal ik naar de haven der gelukzaligheid varen of moet ik voor eeuwig over de onstuimige golven varen, verloren, schipbreuk geleden, vastgelopen op de rotsen van rampspoed? Ziel, hoe zal het u vergaan? Het kan zijn dat u, beste grijze toehoorder, zult sterven, of u, jongeman, jij jongen, je kunt ook sterven - ik weet niet wie en ik kan het ook niet zeggen, God weet het alleen. Laat een ieder zich daarom afvragen: ben ik bereid als ik geroepen word om te sterven? Jazeker, u kunt sterven op de plaats waar u nu bent, in de bank waar u nu zit. U kunt nu sterven, en waar zou u dan heengaan? Bedenk wel, dat waar u heengaat, u voor eeuwig heengaat. O eeuwigheid, eeuwigheid, eeuwigheid! Zal ik uw oneindige steilten voor eeuwig moeten beklimmen en nooit de top bereiken? Zal mijn weg eeuwige smart of vreugde zijn? O eeuwigheid, u bodemloze diepte, u onbegrensde zee! Zal ik voor eeuwig over uw eindeloze baren in één recht spoor moeten varen? Zal ik zeeën van gelukzalig­heid doorklieven of door stormwinden van wraak over de golven van rampspoed gedreven worden? Hoe zal ik dan zijn? Waak op, mijn ziel, en onderzoek uzelf nauwgezet. Ben ik bereid? Ben ik bereid? Ben ik bereid? Want, bereid of niet, de dood staat geen uitstel toe. En als hij aan mijn deur staat, zal hij mij brengen naar de plaats waar ik voor eeuwig heen moet gaan, bereid of niet.

			Het laatste punt is nu dat de zondaar zal omkomen. Hij zal beslist omkomen en uiteindelijk zal hij zonder verontschuldiging omkomen. Zijn bloed zal op zijn eigen hoofd zijn. Als iemand failliet gaat en hij dan kan zeggen: ”Het komt niet door roekeloos handel drijven, het is slechts gekomen door de oneerlijkheid van iemand die ik vertrouwde, dat ik nu zo ben”, dan zal hij wat troost putten uit de woorden: ”Ik kan het niet helpen.” Maar o, geliefde toehoorders, als u uw eigen zielen failliet laat gaan nadat u gewaarschuwd bent, dan zal uw eigen eeuwige faillissement uw eigen schuld zijn. Zou zo’n grote rampspoed ons ooit overkomen, dan zullen we die vrolijk dragen als we hem kunnen terugvoeren tot de voorzienigheid van God. Wat vreselijk is het echter, als we het onszelf toegebracht hebben! En laat ieder mens niet vergeten dat hij, als hij omkomt na het evangelie gehoord te hebben, zijn eigen moordenaar zal zijn. Zondaar, u zult zelf de dolk in uw eigen hart steken. Als u het evangelie veracht, maakt u olie klaar voor uw eigen vlammen, smeedt u de ketting voor uw eigen eeuwigdurende gebondenheid. En als u verdoemd bent, zal uw treurige gedachte deze zijn: ”Ik heb mijzelf verdoemd, ik heb mijzelf in deze kuil geworpen, want ik heb het evangelie afgewezen, ik heb de boodschap veracht, ik heb de Zoon des mensen met voeten getreden, ik heb naar geen van Zijn terechtwijzingen willen luisteren, ik heb Zijn sabbatten veracht, ik heb niet naar Zijn vermaningen willen luisteren, en nu kom ik om door eigen toedoen, de erbarmelijke zelfdoding van mijn eigen ziel.”

			En nu komt er een zoete overweging bij me op. Een goede schrijver zegt: ”Er zijn ongetwijfeld plaatsen op aarde die voor eeuwig dor zouden blijven, als we ons herinnerden wat daar gebeurd was. Ik was eens in St. Paul’s Cathedral, precies onder de koepel. Een vriend raakte me even licht aan en zei: Zie je dat kleine merkteken van een beitel? Ik zei: Ja. Hij zei: Dat is de plaats waar iemand zich naar beneden heeft geworpen en daar is hij neergekomen en in stukken gespat.” De schrijver zegt: ”We sprongen allemaal opzij bij dat plekje vandaan, waar het bloed van een medemens vergoten was. Het leek een afschuwelijke plaats toen we daaraan dachten.” Welnu, er zijn vele straten, er zijn vele kanten van de weg, er zijn vele Godshuizen waar mensen de definitieve beslissing hebben genomen en hun eigen zielen verdoemd hebben. Ik twijfel er niet aan dat er hier vanmorgen enkelen zijn, staand of zittend, wier stem van het geweten zegt: ”Kies voor God.” Nu zeggen de satan en het boze hart samen: ”Verwerp de boodschap, doe het met een lach af, denk er maar niet meer aan. Koop morgen een kaartje voor de schouwburg. Laat deze man ons niet verontrusten: het is juist zijn beroep om op deze manier tot ons te spreken. Laten we weggaan en erom lachen. En laten we de rest van deze dag in vrolijkheid doorbrengen.” Ja, het is de laatste waarschuwing die u ooit zult krijgen. Dit is het geval met sommigen van u. Er zijn er sommigen van u die dit moment ervoor zullen kiezen om zichzelf te verdoemen. En u zult voor altijd de hele eeuwigheid door naar die plaats onder de galerij kijken en u zult zeggen: ”Helaas! wee de dag waarop ik die man hoorde. Ik was half-geïmponeerd. Hij bewoog me bijna een christen te worden, maar ik koos voor de hel.” En dat zal voor de engelen een indrukwekkende plaats zijn waar u staat, of waar u zit, want de engelen zullen tegen elkaar zeggen: ”Opzij! Dat is een plaats waar iemand zijn eigen ziel tot in alle eeuwigheid in het verderf gestort heeft.” Een zoete gedachte is het echter dat er plaatsen zijn die precies het tegenovergestelde duiden.

			U zit vanmorgen op een plaats waar drie weken geleden iemand zat die tot God bekeerd werd. En voor die plaats waar u zit, zou u diepe eerbied moeten hebben, want op die plaats zat iemand die, net als u, een van de voornaamste zondaren was en daar raakte de evangeliebood­schap hem. En daar verder naar achteren, achter de deur, zijn vele zielen tot Christus geleid. Vele goede berichten heb ik gehoord van sommigen van die bovenste galerij daar. ”Ik kon de hele preek door uw gezicht niet zien, mijnheer, maar de pijl van de Heere vond zijn weg de hoek om en bereikte desondanks mijn hart en ik werd behouden.” Ach, moge God deze ruimte zo zegenen dat iedere zitplaats ons vanwege zijn eigen genade vandaag ernstig mag stemmen en een plaats zijn om in de toekomst aan te denken vanwege het begin van uw heerlijke staat, de ochtendstond van uw zaligheid. ”Geloof in de Heere Jezus, en word gedoopt, en u zult zalig worden.” Dit is het evangelie dat ons opgedragen wordt aan alle creaturen te prediken: ”Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.” 

			Amen.

		

	
		
			Een nieuw hart

			”En Ik zal u een nieuw hart geven, en Ik zal u een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en Ik zal u een vlesen hart geven.” (Ezechiël 36:26)

			Ziedaar, een wonder van Gods liefde. Wanneer God Zijn schepselen formeert, beschouwt Hij één schepping als voldoende. En mochten zij vallen uit de staat waarin Hij hen geschapen heeft, laat Hij hen doorgaans de straf op hun overtreding ondergaan en op de plaats blijven waarin zij gevallen zijn. Maar hier maakt Hij een uitzondering: de mens, de gevallen mens, door Zijn Maker rein en heilig geschapen, is moedwillig en goddeloos tegen de Allerhoogste in opstand gekomen en zijn hoge rang kwijtgeraakt. Maar zie, hij zal door de kracht van de Heilige Geest het voorwerp van een nieuwe schepping zijn. Aanschouw dit en verwonder u! Wat is de mens vergeleken met een engel? Is hij niet klein en onaanzienlijk? ”En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.” God verleent hun geen genade. Hij heeft hen rein en heilig geschapen en zo hadden ze moeten blijven. Maar in zoverre zij moedwillig in opstand kwamen, heeft Hij hen voor eeuwig van hun blinkende zetels neergeworpen. En zonder één belofte van genade heeft Hij hen in boeien vastgebonden om de eeuwige pijniging te verduren.

			Maar verwonder u, u hemelen, de God, Die de engelen verdelgde, buigt zich neer van Zijn hoge troon in de heerlijkheid en spreekt tot Zijn geschapen mens: ”Welnu, u bent van Mij gevallen, net als de engelen. U hebt grotelijks gezondigd en Mijn wegen verlaten. Niet om uwentwil doe Ik dit, maar om Mijns eigen Naams wil. Zie, Ik zal het kwaad dat uw eigen hand heeft bedreven, tenietdoen. Ik zal het hart wegnemen dat tegen Mij in opstand gekomen is. Hoewel Ik u eenmaal geformeerd heb, hebt u uzelf verdelgd. Ik zal u weer opnieuw maken. Ik zal Mijn handen voor een tweede keer aan het werk zetten. Opnieuw zult u op het pottenbakkers­wiel ronddraaien en Ik zal u maken tot een vat ter ere, geschikt om voor Mijn genade gebruikt te worden. Ik zal uw stenen hart wegnemen en u een vlesen hart geven; Ik zal u een nieuw hart geven; Ik zal u een nieuwe geest geven in het binnenste van u.” Is dit geen wonder van goddelijke soevereiniteit en van oneindige genade, dat krachtige engelen voor eeuwig in het vuur geworpen worden en dat God daarentegen een verbond met de mens heeft gesloten, dat Hij hem zal vernieuwen en in ere herstellen?

			En nu, geliefde vrienden, zal ik u vanmorgen allereerst proberen de noodzakelijkheid van de geweldige belofte dat God ons een nieuw hart en een nieuwe geest zal geven, te laten inzien. Daarna behandel ik de aard van het grote werk dat God in de ziel werkt als Hij deze belofte vervult. En vervolgens een aantal persoonlijke opmerkingen voor al mijn toehoorders.

			I. In de eerste plaats is het mijn zaak te proberen DE NOODZAKELIJKHEID VAN DEZE GEWELDIGE BELOFTE uiteen te zetten. 

			Niet dat enige uiteenzetting voor de levend gemaakte en verlichte christen nodig is, maar wel voor de overtuiging van de goddeloze en voor de vernedering van onze vleselijke trots. O, dat de Geest der genade ons vanmorgen onze verdorvenheid moge leren, opdat we daardoor gedreven mogen worden om de vervulling van deze weldaad te zoeken, die stellig en zeer essentieel is, als we tenminste behouden willen worden. U zult merken dat God ons in mijn tekst niet belooft dat Hij onze natuur zal verbeteren, dat Hij onze gebroken harten zal verbinden. Nee, de belofte is dat Hij ons een nieuw hart en een vaste geest zal geven. De menselijke natuur is te ver heen om ooit nog hersteld te worden. Het is geen huis dat wat slecht onderhouden is, met hier en daar een dakpan van het dak gewaaid en hier en daar een stuk kalk dat van het plafond gevallen is. Nee, het is door en door verrot, juist de fundering is verzwakt. Er zit geen enkele balk in die niet door de wormen aangetast is, van het bovenste dak tot aan de laagste fundering toe. Het is niet degelijk; het is een en al bederf en het staat op het punt in te storten. God probeert niet om het te herstellen. Hij gaat de muren niet versterken noch de deur opnieuw schilderen. Hij gaat het niet verfraaien en opknappen, maar Hij bepaalt dat het oude huis volledig verwoest zal worden en dat Hij een nieuw zal bouwen. Het is te ver heen, zeg ik, om hersteld te worden. Als het slechts enigszins in verval was, zou het misschien nog hersteld kunnen worden. Als er slechts enkele wielen van dat grote werk, genaamd ”de mensheid”, in slechte staat waren, zou Hij, Die de mens geschapen had, het geheel weer in orde kunnen brengen. Hij zou een nieuw tandwiel kunnen zetten op de plaats waar het afgebroken was, of een ander wiel daar waar dat kapot gegaan was. Dan zou de machine weer kunnen werken. Maar nee, alles eraan is in slechte staat. Er is geen hefboom die niet gebroken is, geen as die geen storing kent, niet een van de raderen die op de andere inwerkt. Het gehele hoofd is ziek en het gehele hart is zwak. Van de voetzool af tot de hoofdkruin toe is het een en al wonden, blauwe plekken en etterende zweren. De Heere probeert daarom niet om dit werk te repareren. Hij zegt daarentegen: ”Ik zal u een nieuw hart geven, en Ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart wegnemen. Ik zal het niet zachter proberen te maken, maar Ik zal het net zo steenhard laten als het altijd geweest is en het daarom wegnemen. Ik zal u een nieuw hart geven en dat zal een vlesen hart zijn.”

			Nu zal ik proberen te laten zien dat God hier alle reden toe had en dat Hij een overvloedige noodzaak voor Zijn besluit zag om het zo uit te voeren. Want als u in de eerste plaats overdenkt wat de menselijke natuur geweest is en wat zij is, dan zal het niet lang duren voordat u erover zegt: ”Ach, het is inderdaad een hopeloos geval.”

			Denk er eens een ogenblik over na hoe slecht de menselijke natuur moet zijn, als we bedenken hoe kwalijk zij haar God heeft behandeld. Ik herinner me dat William Huntingdon in zijn autobiogra­fie één van de hevigste gewaarwordingen van pijn die hij voelde nadat hij door goddelijke genade levendgemaakt was, beschrijft: ”Hij voelde zo veel medelijden met God.” Ik weet niet of ik de uitdrukking ergens anders tegengekomen ben, maar het is veelzeggend - hoewel ik misschien liever medegevoel met God zou zeggen en smart dat Hij zo kwalijk behandeld werd. Ach, mijn vrienden, er zijn er velen die vergeten zijn, die veracht zijn en die door hun medemensen onder de voet gelopen zijn. Maar er is nog nooit iemand geweest die zo veracht is als de eeuwige God. Menig mens is gelasterd en beschimpt, maar er is nog nooit een mens zo beschimpt als God. Velen zijn op wrede en ondankbare wijze behandeld, maar er is nog nooit iemand zo behandeld als onze God. Laten we terugzien op ons voorbije leven - wat zijn we ondankbaar tegen Hem geweest! Hij was het, Die ons het leven gaf en het eerste spreken van onze lippen had tot eer van Hem moeten zijn. En zo lang we leefden, had het onze plicht moeten zijn onafgebroken tot Zijn eer te hebben gezongen. Maar in plaats daarvan spraken we vanaf onze geboorte leugenachtige, onwaarachtige en onheilige dingen. En sindsdien zijn we op dezelfde weg voortgegaan. We hebben Zijn goedertieren­heden nooit met dankbaarheid en erkentelijkheid beantwoord, maar we hebben ze zonder één halleluja links laten liggen, uit onverschilligheid jegens de Allerhoogste, alsof Hij ons helemaal vergeten was en dat wij Hem daarom probeerden te vergeten. Het komt zo zelden voor dat we aan Hem denken, dat men zou veronderstellen dat Hij ons zeker nooit reden gegeven heeft om aan Hem te denken.

			Toch denk ik dat we, als we met een boetvaardig oog terugkijken, in verwondering, schaamte en smart verzonken zullen zijn. Want onze roep zal zijn: ”Wat? Heb ik zo’n goede Vriend zo kwalijk kunnen behandelen? Heb ik zo’n genadige Weldoener gehad en heb ik dan geen acht op Hem geslagen? Heb ik zo’n liefhebbende Vader gehad en heb ik Hem toch nooit omhelsd? Heb ik Hem nog nooit een kus uit hartelijke dankbaarheid gegeven? Heb ik nog nooit geleerd iets te doen waardoor ik Hem zou kunnen laten weten dat ik me bewust was van Zijn vriendelijkheid en dat ik een dankbaar antwoord op Zijn liefde in mijn hart voelde?”

			En tot overmaat van ramp zijn we Hem niet alleen vergeten, maar ook tegen Hem in opstand gekomen. We hebben de Allerhoogste aangevallen. Zodra we wisten dat iets Goddelijk was, kregen we er meteen een hekel aan. We hebben Zijn volk veracht, we hebben hen huichelaars, schijnheiligen en fundamentalisten genoemd. We hebben Zijn dag veracht, de dag die Hij bewust voor ons bestwil apart gezet heeft. Wij nemen die dag voor ons eigen vermaak en ons eigen werk in plaats van die aan Hem te wijden. Hij heeft ons een Boek als blijk van liefde gegeven en Hij verlangde dat wij erin zouden lezen, want het zat vol met liefde voor ons. Wij hebben het echter stijf dicht gelaten totdat zelfs de spinnen hun web over de bladen hadden gesponnen. Hij heeft een huis van gebed opengesteld en ons uitgenodigd daarheen te gaan. Daar wilde Hij ons ontmoeten en tot ons vanaf de troon der genade spreken. Wij hebben de schouwburg echter vaak verkozen boven het huis van God en we hebben geluisterd naar ieder geluid, behalve naar de Stem Die uit de hemel spreekt.

			Ach geliefde vrienden, ik zeg opnieuw dat er nog nooit een mens zo kwalijk behandeld is door zijn medemensen, ja zelfs door de slechtste mensen, als God. En toch is Hij nog doorgegaan de mensen te zegenen, ondanks dat ze Hem slecht behandeld hebben. Hij heeft de adem in de neusgaten van de mens geblazen, ondanks dat deze Hem vervloekt heeft. Hij heeft hem te eten gegeven, ondanks dat hij de kracht van zijn lichaam in een strijd tegen de Allerhoogste verbruikt. En uitgerekend op de sabbat, als u Zijn gebod overtreden en de dag naar uw eigen begeerte doorgebracht hebt, is Hij het, Die het licht aan uw ogen, lucht aan uw longen en kracht aan uw zenuwen en pezen gegeven heeft. Hij heeft u gezegend, ondanks dat u Hem vervloekt hebt. O, het is Zijn goedertierenheid dat Hij God is, en niet veranderd wordt, want anders zouden wij, kinderen Jakobs, lang geleden verteerd zijn, en nog terecht ook.

			Stelt u zich, als u dat wilt, eens een arm schepsel voor, liggend in een sloot. Ik ga ervan uit dat zoiets in dit land nooit zal gebeuren maar iets dergelijks zou wel kunnen gebeuren. Ik neem als voorbeeld iemand die rijk geweest is en plotseling arm wordt; al zijn vrienden laten hem in de steek. Hij bedelt om brood, maar geen mens wil hem helpen totdat zijn zwakke lichaam uiteindelijk, zonder kleren om zich mee te bedekken, in een sloot de geest geeft. Dit is, denk ik, het toppunt van menselijke nalatigheid jegens de mensheid. Toch werd Jezus Christus, de Zoon van God, nog slechter behandeld. Het zouden duizend weldaden voor Hem geweest zijn als zij het Hem hadden vergund veronachtzaamd in een sloot te sterven. Maar dat zou te goed voor de menselijke natuur geweest zijn. Hij moet het allerergste kennen en om die reden liet God de menselijke natuur toe Christus te nemen en Hem aan het kruis te nagelen. Hij liet haar toe met Zijn dorst te staan spotten en Hem azijn aan te bieden, en Hem te tergen en te beschimpen in het uiterste van Zijn doodsstrijd. Hij liet de menselijke natuur toe Hem tot mikpunt van spot en minachting te maken en met wellustige en wrede ogen naar Zijn uitgeklede en naakte lichaam te staan kijken.

			O, de mens moest zich schamen. Er had nooit een slechter schepsel dan de mens bestaan kunnen hebben. De beesten zelf zijn beter dan de mensen, want de mens heeft al de slechtste eigen­schappen van de beesten maar geen van hun beste. Hij heeft de felheid van een leeuw zonder diens edelheid. Hij heeft de koppigheid van een ezel zonder diens geduld. Hij heeft de alles verslindende vraatzucht van een wolf zonder diens wijsheid, waarmee hij een valstrik kan ontwijken. Hij is een aasgier, maar hij heeft nooit genoeg. Hij is precies een slang met gif onder zijn tong, maar hij spuugt zijn gif uit, zowel ver weg als dichtbij. Ach, als u denkt aan de menselijke natuur zoals zij God behandelt, zult u wel moeten zeggen dat ze te slecht is om nog hersteld te worden. Zij moet opnieuw gemaakt worden.

			Er is nog een aspect waaraan we de zondigheid van de menselijke natuur kunnen zien, en dat is haar trots. Het is juist de slechtste kant van de mens, dat hij zo trots is. Geliefden, de trots is namelijk nauw met onze natuur verweven. We zullen er nooit vanaf komen totdat we in ons doodskleed gewikkeld worden. Het is verbazingwekkend dat wij, wanneer we in gebed zijn, wanneer we nederige bewoordingen proberen te gebruiken, tot trots verleid worden. Het was pas kortgeleden dat ik, op mijn knieën, me er bewust van werd dat ik woorden als deze bezigde: ”O Heere, ik betreur het voor Uw aangezicht, dat ik ooit zo’n zondaar geweest ben. O, dat ik me ooit tegen U heb durven verzetten en in opstand gekomen ben.” Er zat trots in, want wie ben ik? Zat er enige verwondering in? Ik had moeten weten dat ik zelf zo zondig was, dat het geen wonder was als ik het verkeerde pad op zou zijn gegaan. Het wonderlijke was, dat ik niet nog slechter geweest ben, en dat is helemaal te danken aan God, niet aan mijzelf. Dus wanneer we proberen nederig te zijn, kunnen we, dwaas genoeg, overhaast tot trots verleid worden.

			Wat is het toch vreemd om een zondige, schuldige stumper te zien die trots op zijn deugdzaam­heid is! En dat is iets wat u toch iedere dag kunt zien. Een mens, die een vijand van God is, is trots op zijn eerlijkheid en nochtans beroofde hij God. Een mens, trots op zijn kuisheid, en toch met zijn eigen gedachten vol van wellustigheid en onreinheid. Een mens, trots op de eer van zijn kameraden, terwijl hij zelf weet dat hij schuldig staat voor zijn eigen geweten en schuldig staat voor de almachtige God. Het is iets geks, iets vreemds om te bedenken dat de mens trots is, terwijl hij niets heeft om trots op te zijn. Een levende, tot leven gebrachte klomp klei - verontreinigd en vuil, een levende hel, en nochtans trots. Ik, laaggeboren zoon van iemand die de vroegere tuin van Zijn Meester bestal, het verkeerde pad opging en niet gehoorzaam wilde zijn; zoon van iemand die afstand van zijn hele staat doet voor de armzalige omkoopsom van een enkele appel! En toch trots op mijn voorgeslacht! Ik, die van Gods dagelijkse milddadigheid leef, trots op mijn vermogen! Terwijl ik geen enkele cent bezit waarom ik mijzelf gelukkig kan prijzen, als God niet verkiest die mij te geven. Ik, die naakt deze wereld binnenkwam, moet er ook weer naakt uit! Ik, trots op mijn rijkdom. Wat eigenaardig! Ik, een kind van een domoor, een dwaas die niets weet, trots op mijn geleerdheid! O, wat eigenaardig dat de dwaas, mens genaamd, zich doctor durft noemen en zichzelf tot meester van alle kunsten verheft, terwijl hij meester van geen enkele is. Hij is bovenal dwaas als hij denkt dat zijn wijsheid haar hoogtepunt bereikt heeft. En o, het meest eigenaardige van alles is dat de mens, die een bedrieglijk hart heeft -vol van allerlei zondige begeerten, overspeligheid, afgoderij en wellusten-, er toch over praat dat hij zo’n goedaardige kerel is. Dat hij er prat op gaat dat hij ten minste enkele goede eigenschappen heeft, die de diepe eerbied van zijn kameraden waard kunnen zijn of zelfs wat achting van de Allerhoogste. Ach, menselijke natuur, dit is dan uw eigen veroordeling, dat u waanzinnig trots bent, terwijl u niets hebt om trots op te zijn. Schrijf er ”Ikabod” op. De eer is voor altijd weggevoerd van de menselijke natuur. Laat ze opzij gezet worden en laat God ons iets nieuws geven, want de oude natuur kan nooit meer hersteld worden. Ze is hopeloos waanzinnig, vervallen en verontreinigd.

			Verder is het vrij zeker dat de menselijke natuur niet verbeterd kan worden want velen hebben het al geprobeerd, maar zij hebben altijd gefaald. Iemand die de menselijke natuur probeert te verbeteren, is als iemand die de stand van een windwijzer probeert te veranderen door hem naar het oosten te draaien als de wind vanuit het westen blaast. Hij hoeft alleen maar los te laten of de wijzer zal weer terug naar zijn plaats gaan. Zo heb ik ook eens iemand gezien die de natuur probeerde te beteugelen. Hij was prikkelbaar en kwaadaardig en probeerde zichzelf een beetje te genezen. En dat lukte aardig. Maar het kwam er weer uit, en als het niet helemaal opbrandt en de vonken niet in het rond vliegen, brandt het toch binnen in zijn botten totdat die wit van de hitte van het venijn worden. Er blijft in zijn hart dan een overblijfsel van de as van de wraak. Ik heb iemand gezien die zichzelf godsdienstig wilde maken. Wat wanstaltig probeerde hij dit te realiseren, want zijn benen waren niet even lang zodat hij al strompelend voortging in de dienst aan God. Hij was een misvormd en onbevallig wezen; iedereen die hem zag, zou erg snel de tegenstrij­dig­heid in zijn belijdenis ontdekken. Och, zeggen we, het is tevergeefs dat zulk een mens probeert rein te lijken. Evenzo goed zou een Moorman kunnen denken dat hij zijn huid wit kan laten lijken door er cosmetica op aan te brengen. Evenzo goed zou een luipaard kunnen denken dat zijn vlekken weggepoetst kunnen worden. Zo zou deze man zich kunnen inbeelden dat hij de laagheid van zijn natuur kan verbergen door willekeurige pogingen tot godsdienstigheid.

			Ach, ik weet dat ik lang geprobeerd heb mijzelf te verbeteren, maar dat is me nooit erg gelukt. Ik kwam erachter dat ik één duivel binnen in me had toen ik begon en dat ik tien duivels had toen ik ermee ophield. In plaats van beter te worden, werd ik slechter. Ik had nu de duivel van eigenge­rechtigheid, van zelfvertrouwen en eigenwaan gekregen en vele andere hadden hun intrek genomen. Terwijl ik druk bezig was mijn huis te vegen en het te versieren, ziedaar, die ene, waar ik van af probeerde te komen en die slechts voor een kleine tijd weggegaan was, kwam terug en nam zeven andere geesten met zich, bozer dan hijzelf, en ingegaan zijnde, woonden zij aldaar. Ach, u mag proberen u te beteren, geliefde vrienden, maar u zult ontdekken dat u het niet kunt. En vergeet niet dat het, zelfs als u het zou kunnen, nog niet het werk zou zijn dat God verlangt. Hij wil geen verbetering zien maar vernieuwing. Hij wil een nieuw hart zien, en niet een hart dat een beetje ten goede is veranderd.

			Bovendien zult u snel merken dat we een nieuw hart moeten hebben, als u bedenkt wat de bezigheden en de vreugden van de christelijke religie zijn. De natuur die zich met het afval van de zonde in stand kan houden en het kadaver van de ongerechtigheid verslindt, is niet de natuur die ooit tot eer van God kan zingen en zich in Zijn heilige Naam kan verheugen. De raaf daarginds leeft van het meest weerzinwekkende voedsel. Verwacht u dat zij de goedaardigheid van een duif bezit en met een meisje in haar boudoir zal spelen? Nee, tenzij u een raaf in een duif zou kunnen veranderen. Want zo lang als het een raaf is, zal ze aan haar oude neigingen vasthouden en zal ze niet tot iets buiten de natuur van de raaf in staat zijn. U hebt een gier zich zien volproppen met het meest smerige vlees. Verwacht u die gier, zittend op een tak, Gods lof te zien zingen met zijn hese krijsende, krassende stem? En kunt u zich voorstellen dat u hem als een scharrelkip zich met schone graankorrels zult zien voeden, tenzij zijn natuur en neigingen helemaal veranderd worden? Onmogelijk. Kunt u zich voorstellen dat de leeuw bij de os zal neerliggen en stro eten als een rund, zo lang hij een leeuw is? Nee, er zal een verandering moeten plaatsvinden. U mag hem een schapenvacht aandoen maar u kunt er geen schaap van maken, tenzij de leeuwachtige natuur weggenomen wordt. Probeer een leeuw maar eens te veranderen, zo lang u wilt. Van Amburgh zelf zou van zijn leeuwen, al had hij ze duizend jaar lang veranderd, geen schapen hebben kunnen maken. En u mag proberen om een raaf of een gier te veranderen zo lang als u wilt, maar u kunt er toch geen duif van maken. Er zal een totale verandering van aard moeten plaatsvinden.

			En u vraagt me dan of het mogelijk is dat iemand, die wellustige dronke­mansliederen zingt, zijn lichaam met onreinheid bezoedelt en God vervloekt, net zo opgetogen tot eer van God in de hemel kan zingen als iemand die al lange tijd de paden van reinheid en gemeenschap met Christus liefheeft. Ik antwoord met: ”Nee, nooit, tenzij zijn natuur volkomen anders wordt.” Want als zijn natuur blijft zoals die is, kunt u haar proberen te veranderen wat u wilt, maar dan kunt u er toch niets beters van maken. Zo lang zijn hart blijft zoals het is, kunt u het nooit zover brengen dat het ontvankelijk wordt voor de verrukkingen van de geestelijke natuur van een kind van God. Om die reden, geliefden, moet er zeker een nieuwe natuur bij ons ingeplant worden.

			Toch nog één ding en dan zal ik dit punt afsluiten. God heeft een afkeer van een verderfelijke natuur en daarom moet ze weggenomen worden voordat we door Hem aanvaard kunnen worden. God heeft niet zo zeer een afkeer van onze zonden als wel van onze zondigheid. Het gaat niet om het overstromen van de waterput, maar om de bron zelf. Het gaat niet om de pijl die schiet van de boog van onze verdorvenheid, maar om de arm zelf die de boog der zonde vasthoudt en de drijfveer die de pijl op God afschiet. De Heere is niet alleen vertoornd vanwege onze openlijke daden, maar ook vanwege de natuur die die daden oplegt. God is niet zo kortzichtig dat Hij alleen maar naar de oppervlakte kijkt; Hij kijkt juist naar de bron en fontein. Hij sprak: ”Het zal tevergeefs zijn, dat u de vrucht goed maakt terwijl de boom kwaad blijft. Tevergeefs zult u proberen het water zoet te maken zo lang de bron zelf verontreinigd is.” God is vertoornd op het hart van de mens. Hij heeft een afschuw van de verdorven natuur van de mens en Hij zal haar laten wegnemen. Hij zal haar geheel laten reinigen voordat Hij die mens zal toelaten tot enige gemeenschap met Hemzelf, en bovenal tot de zoete gemeenschap van het Paradijs. Er ligt daarom een eis om een nieuwe natuur. En die zullen we moeten hebben, anders zullen we nooit welkom zijn om Zijn aangezicht te zien.

			II. En nu zal het voor mij een vreugdevolle zaak zijn om, in de tweede plaats, te proberen erg beknopt DE AARD VAN DEZE GROTE VERANDERING DIE DE HEILIGE GEEST IN ONS WERKT voor u te schetsen.

			Ik begin met op te merken dat het van begin tot eind een goddelijk werk is. Een mens een nieuw hart en een nieuwe geest geven, is Gods werk en het werk van God alleen. Het arminianisme valt in duigen als we bij dit punt aankomen. Niets kan hier volstaan behalve die ouderwetse waarheid die men het calvinisme noemt. ”Het heil is des HEEREN alleen.” Deze waarheid zal de eeuwen trotseren en kan nooit bijgesteld worden, omdat zij de onveranderlijke waarheid van de levende God is. En de hele weg ter behoudenis moeten we deze waarheid leren, maar met name wanneer we hier aankomen bij dit bijzondere en onmisbare deel van de behoudenis: het vormen van een nieuw hart binnen in ons. Dat moet Gods werk zijn; een mens kan zich misschien beteren, maar hoe kan een mens zichzelf een nieuw hart geven? Ik hoef niet verder uit te weiden over de gedachte. U zult direct begrijpen dat juist de aard van de verandering en de woorden waarmee er hier naar verwezen wordt, boven elke macht van de mens gaan. Hoe kan een mens een nieuw hart bij zichzelf inplanten? Het hart als de drijfkracht van alle leven moet zich immers inspannen voordat er ook maar iets gedaan kan worden. Maar hoe zouden de inspannin­gen van een oud hart een nieuw hart voort kunnen brengen? Kunt u zich ooit een boom met een verrot hart voorstellen, dat door zijn eigen levensenergie zichzelf een nieuw jong hart geeft? U kunt zoiets niet verwach­ten. Als het hart oorspronkelijk in orde was en de gebreken slechts in de een of andere tak van de boom zaten, kunt u zich indenken dat de boom, door de levenskracht van zijn sap binnen in zijn hart, het kwaad zou kunnen corrigeren. We hebben over een bepaald soort insecten gehoord dat de ledematen kwijtgeraakt was. Door hun levenskracht waren ze in staat die weer terug te krijgen. Haal echter het centrum van de levenskracht, het hart, weg en plaats de aandoening daar. Welke kracht is er nu die het met enige mogelijkheid kan herstellen, tenzij het een kracht van buitenaf is, in feite een kracht van boven? O, geliefden, er is nog nooit iemand geweest die aan het maken van een nieuw hart voor zichzelf ook maar enigszins heeft bijgedragen. Hij zal daarbij passief blijven; daarna zal hij pas actief worden. Maar op het moment dat God nieuw leven in een ziel plaatst, is een mens passief. En als er al enige activiteit is, dan is het een actief verzet ertegen, totdat God door het te overwinnen, overwinnen­de genade, de heerschappij over de wil van de mens krijgt.

			Bovendien is dit een genadige verandering. Wanneer God een nieuw hart in een mens legt, gebeurt dit niet omdat die mens een nieuw hart verdient, omdat er iets goeds in zijn aard zat dat God ertoe gebracht heeft hem een nieuwe geest te geven. De Heere geeft iemand eenvoudig een nieuw hart omdat Hij dat wil. Dat is de enige reden. ”Maar”, zegt u, ”stel dat iemand om een nieuw hart roept.” Niemand heeft ooit om een nieuw hart geroepen voordat hij er één had ontvangen. De roep om een nieuw hart toont namelijk aan dat er daar al een nieuw hart is. ”Maar”, zegt iemand, ”moeten we niet vragen om een vaste geest?” Ja, ik weet dat dat uw plicht is. Maar ik weet even goed dat het een plicht is die u nooit zult nakomen. U wordt bevolen om voor uzelf een nieuw hart te maken, maar ik weet dat u dat nooit zult proberen als God u er niet allereerst toe beweegt om dat te doen. Zodra u om een nieuw hart begint te vragen, is het zeer aannemelijk dat het nieuwe hart er al is, in de kiem. Want er zou geen ontkieming in het gebed kunnen zijn, tenzij de zaadjes er al voor waren.

			”Maar”, zegt iemand, ”stel dat iemand geen nieuw hart heeft en er toch ernstig om vraagt, zou hij het dan ontvangen?” U moet geen onmogelijke veronderstellingen doen. Zolang het hart van een mens verdorven en verontreinigd is, zal hij nooit zoiets doen. Ik kan u daarom niet vertellen wat er zou kunnen gebeuren als hij deed wat hij nooit zal doen. Ik kan op uw veronderstellingen niet reageren. Als u denkt dat u in een moeilijke situatie geraakt bent, zult u zich er weer uit moeten denken. Het is echter een feit dat geen mens ooit een nieuw hart of een vaste geest gezocht heeft, noch dat ooit zal doen, als de genade van God niet allereerst met hem begint. Als er hier een christen is die met God begon, laat hem dat dan aan de wereld bekend maken. Laat ons een keer horen, dat er een mens was die zijn Maker voor was. Ik heb echter nog nooit zo’n geval meege­maakt. Alle christenen verklaren dat God als eerste met hen begon en zij zullen er allen van zingen. Het is een genadige verandering, vrijelijk geschonken zonder enige verdienste van het schepsel, zonder enig verlangen of welwillendheid vooraf. God werkt het naar Zijn welbehagen, niet overeenkomstig de wil van de mens.

			Het is verder een zegevierende inspanning van goddelijke genade. Wanneer God eerst met het veranderen van het hart begint, vindt Hij die mens totaal afkerig van iets dergelijks. Van nature rebelleert en strijdt een mens tegen God en wil hij niet behouden worden. Ik moet erkennen dat ik nooit behouden zou zijn geworden, als ik het had kunnen verhoeden. Zo lang als ik kon, ben ik in opstand gekomen, heb ik me verzet en gestreden tegen God. Als Hij wilde dat ik ging bidden, wilde ik niet bidden. Als Hij wilde dat ik naar de klank van de evangeliebediening zou luisteren, wilde ik niet. En toen ik het hoorde en de tranen over mijn wangen rolden, veegde ik ze weg en tartte Hem mijn hart te laten smelten. Toen mijn hart enigszins geraakt werd, probeerde ik het met zondige lusten af te leiden. En toen dat niet hielp, probeerde ik het met eigengerechtigheid en ik zou niet behouden geworden zijn totdat ik ingesloten werd. Daarna gaf Hij me de doeltreffende genadeslag en ik kon die onweerstaanbare krachtsinspanning van Zijn goedertierenheid niet weerstaan. Het overwon mijn verdorven wil en liet me neerbuigen voor de scepter van Zijn genade. En zo gaat het steeds weer. De mens komt tegen zijn Maker en zijn Heiland in opstand. Waar God echter besluit om te behouden, daar zál Hij behouden. God zal de zondaar krijgen als Hij van plan is hem te krijgen. God is nog nooit in één van Zijn voornemens gedwarsboomd. De mens verzet zich echter uit alle macht, maar alle macht van de mens, hoe overweldigend ze door de zonde ook mag zijn, is niet bestand tegen de majesteitelijke kracht van de Allerhoogste, wanneer Hij in Zijn wagen van redding voortrijdt. Hij behoudt op onweerstaanbare wijze en overwint het hart van een mens op zegevierende wijze.

			Verder vindt deze verandering ogenblikkelijk plaats. Een mens heilig maken is iets wat een heel leven lang duurt, maar een mens een nieuw hart geven is iets wat slechts een moment duurt. In één enkel ogenblik, sneller dan een bliksemflits, kan God een nieuw hart bij een mens inplanten en hem tot een nieuwe schepping in Christus Jezus maken. U kunt als vijand van God zitten waar u vandaag zit, met van binnen een goddeloos hart, zo hard als steen, dood en koud. Maar als het de Heere behaagt, zal er een vonk des levens in uw ziel vallen en op dat ogenblik zult u beginnen te beven, beginnen te voelen. U zult uw zonden belijden en tot Christus om genade vluchten. Andere delen van de zaligmaking vinden geleidelijk aan plaats. De wedergeboorte is echter de onverwijlde daad van Gods soevereine, doeltreffende en onwederstandelijke genade.

			III. We ontdekken nu in dit onderwerp een weids veld van hoop en bemoediging voor de ellendigste der zondaren. 

			Mijn toehoorders, laat ik me eens zeer toegenegen tot u richten, terwijl ik een ogenblik mijn hart voor u uitstort. Er zijn sommigen van u die hier aanwezig zijn, op zoek naar barmhartigheid. Al vele dagen lang bent u in het verborgen in gebed, totdat uw knieën pijn deden door de veelvuldigheid van uw bidden. Uw roep tot God is geweest: ”Schep mij een rein hart, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest.” Laat me u dan met deze overweging troosten, dat uw gebed reeds verhoord is. U hebt een nieuw hart en een vaste geest. Misschien zult u de waarheid van deze bewering de komende maanden niet kunnen bevatten. Blijf daarom bidden tot God uw ogen zal openen, zodat u kunt zien dat uw gebed verhoord is. Wees er echter van verzekerd dat het al verhoord is. Als u de zonde haat, ligt dat niet in de aard van de mens. Als u verlangt een vriend van God te zijn, ligt dat niet in de aard van de mens. Als u wenst door Christus behouden te worden, ligt dat niet in de aard van de mens. Als u dat wenst zonder enige voorwaar­den van uzelf, als u vandaag wilt dat Christus u als Zijn eigendom zal nemen, om u niet meer los te laten, in leven en in sterven, als u bereid bent in Zijn dienst te leven en, indien nodig, tot Zijn eer te sterven, ligt dat niet in de aard van de mens. Dat is het werk van goddelijke genade. Er zit al iets goeds in u. De Heere is een goed werk in uw hart begonnen en Hij zal het ook tot het einde toe volbrengen. Al deze gedachten van u zijn meer dan u ooit zelf had kunnen verkrijgen. God heeft u deze ladder van Goddelijke genade op geholpen. En zo zeker als Hij u zoveel sporten omhoog heeft geholpen, zal Hij u tot het hoogste punt dragen totdat Hij u in de armen van Zijn liefde neemt in de eeuwige heerlijkheid.

			Er zitten er echter anderen van u hier die zo ver nog niet zijn, en u wordt er wanhopig van. De duivel heeft u verteld dat u niet behouden kunt worden. U hebt te veel schuld, u bent te verachte­lijk. Ieder ander mens op aarde zou genade kunnen vinden, maar u niet want u verdient het niet om behouden te worden. Luister dan naar mij, geliefde vriend. Heb ik deze hele dienst door niet geprobeerd om het zo zonneklaar te zeggen, dat God een mens nooit zalig maakt omwille van hoe hij is? En dat Hij ook nooit het werk in ons aanvangt of volvoert, omdat er in ons iets goeds zit? De grootste zondaar komt net zo zeer in aanmerking voor goddelijke genade als de minste der zondaren. Wie in de misdaad vooropgelopen heeft, ik zeg het nogmaals, komt net zo zeer in aanmerking voor Gods soevereine genade als diegene die het toonbeeld van deugdzaam­heid is geweest. Want God verlangt niets van ons. Het is niet zoals met een boer. Die wenst niet de hele dag op de rotsen te ploegen of zijn paarden het zand op te sturen. Hij wil om te beginnen vruchtbare grond, maar God niet. Hij zal met de rotsachtige grond beginnen en Hij zal dat rotsachtige hart van u verpulveren totdat het in rijke donkere aarde van berouwvolle droefheid verandert. Daarna zal Hij het zaad des levens in die aarde strooien totdat het honderdvoud vrucht voortbrengt. Maar Hij verlangt om te beginnen niets van u. Hij wil u hebben, dief, dronkaard, hoer, of wie u ook bent. Hij kan u op uw knieën brengen en u om genade laten roepen. Hij kan u een heilig leven laten leiden en u tot het einde toe bewaren.

			”O”, zegt iemand, ”ik wilde wel dat Hij dat aan mij deed.” Welnu ziel, als u dat waarlijk wenst, dan zal Hij het doen. Als u vandaag behouden wenst te worden, er is nog nooit een onwillige God geweest als er een gewillige zondaar was. Zondaar, als u behouden wilt worden, God wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En u wordt vanmorgen vrijelijk genodigd om uw oog op het kruis van Christus te slaan. Jezus Christus heeft de zonden van de mensen op zich genomen, en hun smarten heeft Hij gedragen. U wordt uitgenodigd daarop te zien en daarop te vertrouwen, zonder meer en onvoorwaardelijk. Dan bent u behouden. Juist dat verlangen, als het oprecht is, laat zien dat God u nu net weer gemaakt heeft tot een levende hoop. Als dat oprechte verlangen blijft, zal het overvloedig aantonen dat de Heere u tot Hemzelf heeft genomen en dat u de Zijne bent en dat zult blijven.

			Laat ieder van u bedenken, u die nog onbekeerd bent, dat we vanmorgen allemaal in de handen van God zijn. We verdienen het om verdoemd te worden. Als God ons verdoemt, is er niets wat we daartegen in kunnen brengen. We kunnen onszelf niet zalig maken. Ons lot ligt geheel en al in Zijn handen. Zoals een mot onder een vinger, kan Hij ons nu verpletteren als het Hem behaagt, of Hij kan ons laten gaan en ons zalig maken. Welke bespiegelingen zouden er bij ons moeten opkomen, als we dat geloven. Welnu, we behoren ons, zodra we thuis zijn, op ons aangezicht neer te werpen, roepend: ”Grote God, red mij zondaar! Red mij! Ik laat alle verdienste varen want ik heb er geen. Ik verdien het om verloren te gaan. Heere, red mij, om Christus’ wil!” En aangezien de Heere mijn God leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, is er niemand van u die dit zal doen, die ontdekken zal dat mijn God de deur der genade voor u zal sluiten. Ga Hem beproeven, zondaar, ga Hem beproeven! Val vandaag nog in uw kamer op de knieën en beproef mijn Meester. Kijk of Hij u niet vergeven wil. U denkt te hardvochtig over Hem. Hij is heel wat milder dan u denkt. U denkt dat Hij een harde Meester is, maar zo is Hij niet. Ik dacht dat Hij streng en toornig was. Toen ik Hem zocht, zei ik: ”Voorwaar, al aanvaardt Hij de hele wereld, Hij zal mij verwerpen.” Maar ik weet dat Hij me aan Zijn hart drukte. En toen ik dacht dat Hij me voor eeuwig met verachting zou afwijzen, sprak Hij: ”Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk.” Ik verwonderde me er toen over hoe dat kon, en daarover verwonder ik me nog. In uw geval zal het echter ook zo gaan. Beproef Hem maar, smeek ik u. Moge de Heere u helpen om Hem te beproeven. Hem zal de glorie zijn en u de vreugde en gelukzaligheid, in alle eeuwigheid. 

			Amen.

		

	
		
			De bekering van Saulus van Tarsen

			”En toen wij allen ter aarde neergevallen waren, hoorde ik een stem, tot mij sprekende, en zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard, tegen de prikkels de verzenen te slaan.” Handelingen 26:14

			Hoe wonderbaarlijk was de neerbuigendheid die de Zaligmaker ertoe bracht om acht te slaan op zo’n ellendeling als Saulus. Het was vreemd dat de Zaligmaker, tronend in de hoogste hemelen temidden van het eeuwige gezang van de verlosten en de sublieme sonnetten van de cherubs en al de legerscharen der engelen, Zich uit Zijn heerlijkheid moest vernederen om tot een vervolger te spreken. Werkzaam als Hij dag en nacht is met het bepleiten van de zaak van Zijn eigen gemeente voor de troon van Zijn Vader, is het inderdaad neerbuigend­heid die Hem er als het ware toe kon brengen Zijn voorspraak te onderbreken, opdat Hij persoonlijk zou kunnen spreken tot iemand die zich als Zijn gezworen vijand beschouwde. En wat voor een genade was het die het hart van de Zaligmaker ertoe zou brengen om te spreken tot zo’n man als Saulus, die dreiging tegen Zijn gemeente had geblazen? Had hij geen mannen en vrouwen naar de gevangenis gesleurd? Had hij hen niet in elke synagoge gedwongen de Naam van Jezus Christus te lasteren? En nu moet Jezus Zelf tussenbeide komen om hem tot bezinning te brengen! Ah, als het een bliksemschicht geweest was, trillend in zijn haast om het hart van de mens te bereiken, zouden we niet verwonderd gestaan hebben. Of als de lippen van de Heiland een vervloeking hadden geslaakt, zouden we niet verbaasd geweest zijn. Had Hij tijdens Zijn eigen leven de vervolger niet Zelf vervloekt? Had Hij niet gezegd dat, zo wie één van deze kleinen die in Mij geloven, ergert, het hem beter ware, dat een molensteen om zijn hals gedaan was, en dat hij in de zee geworpen was? Niettemin zal de man die door die woorden vervloekt werd, nu toch door Degene Die hij vervolgd had, gezegend worden. Hoewel Saulus zijn handen met bloed bevlekt had en op dat ogenblik de volmacht in handen had om anderen naar de gevangenis te slepen, hoewel hij op de kleren gelet had van diegenen die Stefanus gestenigd hadden, moest de Meester, de Koning van de hemel, toch Zelf vanuit de hemel spreken om hem de behoefte aan een Zaligmaker te doen voelen en hem tot deelgenoot van het dierbare geloof te maken. Dit is wonderbaarlijke neerbuigendheid en weergalo­ze goedertierenheid, nietwaar?

			En toch, geliefden, als we aan de Persoon van de Zaligmaker denken, is het niet zo verwonderlijk dat Hij dit zou doen, want Hij heeft nog veel meer gedaan. Heeft Hij niet in eigen Persoon de sterrentronen van de hemel verlaten en is Hij niet naar de aarde gekomen om te lijden, Zijn bloed te vergieten en te sterven? En toch, als ik denk aan de kribbe van Bethlehem, aan de verschrikkelijke hof van Gethsémané en aan het nog schandelijkere Golgotha, verwonder ik me er niet over dat de Heiland enige daad uit goedertierenheid of neerbuigendheid zou verrichten. Nu dat volbracht is, wat kan er nog groter zijn? Als Hij Zich uit de hemel tot in het dodenrijk vernederd had, wat voor een grotere vernedering kan Hij nog volbrengen? Als Zijn eigen troon leeg achter moest blijven, als Zijn eigen kroon prijsgegeven moest worden, als Zijn goddelijke natuur in het vlees gehuld en de glans van Zijn Godheid in de lompen van het mensdom gekleed moest worden, wat een wonder, zeg ik, dat Hij Zich wilde vernederen om uitgerekend tot Saulus van Tarsen te spreken, om hem tot inkeer te brengen! Geliefden, sommigen van ons verwonderen zich ook niet, want al hebben we geen groter voorrecht ontvangen dan de apostel zelf, we hebben ook niets minder ontvangen. De Heiland heeft niet vanuit de hemel tot ons met een stem gesproken die anderen zouden kunnen horen, maar Hij heeft met een stem gesproken die door ons geweten gehoord werd. We waren dan wel niet uit op het bloed van Zijn kinderen, maar we hadden wel vuile en gruwelijke zonden. Toch bracht Hij ons tot stilstand. Niet tevreden met ons te lokken of te dreigen, niet tevreden met het zenden van Zijn dienaren tot ons en met het geven van Zijn Woord om ons onze plichten aan te zeggen, wilde Hij Zelf komen. En u en ik, geliefden, die dit voorrecht gesmaakt hebben, kunnen zeggen dat het weergaloze liefde was die Paulus redde, maar geen eenmalige liefde. Want Hij heeft ook ons gered en ons tot deelgenoten van hetzelfde voorrecht gemaakt.

			Ik ben vanmorgen van plan me meer specifiek te richten tot diegenen die de Heere Jezus Christus niet vrezen maar zich daarentegen tegen Hem verzetten. Ik denk dat ik er vrij zeker van mag zijn dat er hier niemand is die zo ver wenst te gaan dat hij de oude vervolging van de kerk weer ingevoerd wil zien. Ik denk niet dat er één Engelsman is die, hoe zeer hij ook een afkeer van religie mag hebben, de martelpaal in Smithfield en de brandstapel die de gelovigen verteerde, graag terug zou zien. Er zijn er misschien enkelen die hen net zo sterk haten, maar toch niet op die wijze. Het gezonde verstand van deze tijd smaalt op de galg, het zwaard en de kerker. De kinderen van God, althans in dit land, zijn behoorlijk veilig tegen enige staatsvervolging van dien aard.

			Maar toch is het hoogst waarschijnlijk dat er hier vanmorgen enkelen zijn die wél tot het uiterste gaan en die zoveel als er in hun vermogen ligt, de Heere tot toorn verwekken door Zijn zaak tegen te werken. U herkent uzelf misschien als ik er een beeld van probeer te schetsen. Het komt zelden voor dat u naar Gods huis gaat. In feite minacht u al de samenkomsten van de rechtvaardigen. U bent van mening dat alle gelovigen schijnheilig zijn, dat alle belijders huichelaars zijn, en soms schaamt u zich er niet voor dat te zeggen ook. Toch hebt u een vrouw die graag naar Gods huis gaat, en de hemel en haar hart alleen weten wat voor een verdriet en gemoeds­strijd u haar veroorzaakt hebt. Hoe vaak hebt u haar al gehoond en beschimpt wegens haar belijdenis! U kunt echter niet ontkennen dat ze er een zoveel betere vrouw door is. U moet wel erkennen dat zij toch, al kan ze niet met u mee in al uw plezier en vermaak, zoveel mogelijk voor u een liefhebbende en toegenegen echtgenote is. Als er iemand een tekortkoming bij haar zou vinden, zou u haar karakter ronduit manhaftig verdedigen. Maar het is haar godsdienst waar u een afkeer van hebt. Het is niet zo lang geleden dat u gedreigd hebt haar op zondag op te sluiten. U zegt dat het voor u onmogelijk is met haar in één huis te leven als zij naar Gods huis op wil gaan. Daarenboven hebt u nog een dochtertje. U had er geen bezwaar tegen dat dat kind naar de zondagsschool ging omdat ze u dan op zondag, wanneer u in uw hemdsmouwen pijp zat te roken, niet in de weg zat. U wilde niet door uw kinderen lastig gevallen worden, zei u, en daarom was u blij hen naar de zondags­school te sturen. Het hart van dat kind is echter geraakt en u moest wel merken, of u wilde of niet, dat het geloof in Christus in haar hart gekomen is. En dat vindt u niet leuk. U houdt van het kind, maar u zou er alles voor over hebben als ze anders zou zijn dan ze nu is. U zou er alles voor over hebben als u het laatste sprankje geloof uit haar zou kunnen per­sen. 

			Misschien kan ik uw situatie ook nog voorleggen. U bent werkgever, u bekleedt een hoge positie. U hebt veel mensen onder u en u kunt er niet tegen dat iemand voor zijn geloof uitkomt. Van andere werkgevers weet u dat ze tegen hun mensen hebben gezegd: ”Doe wat je wilt. Zo lang je goed je werk doet, geef ik niet om je godsdienstige opvattingen.” Maar wellicht bent u een beetje het tegenovergestelde. Hoewel u geen mens vanwege zijn geloof zou ontslaan, maakt u zo nu en dan een hatelijke opmerking. En als u hem op een foutje kunt betrappen, zegt u: ”Aha, dat is nou je geloof! Ik neem aan dat je dat in de kerk geleerd hebt.” Hierdoor bedroeft u de ziel van die arme man, terwijl hij zo goed als hij kan zijn taak voor u probeert te vervullen. Of stel, u bent een jongeman, werkzaam in een magazijn of een winkel, en één van uw collega’s is kort geleden tot geloof gekomen. Hij kan biddend op zijn knieën aangetroffen worden - wat hebt u onlangs flink de draak met hem gestoken, hè? U hebt samen met anderen als een meute honden achter een arme haas aan gezeten en hij, nogal bedeesd van aard, houdt zich misschien stil voor u. Als hij spreekt, staan de tranen in zijn ogen omdat u zijn ziel gekwetst hebt. Welnu, dit is precies dezelfde geest die de brandstapel van vroeger aanstak, die de heilige op de pijnbank uitrekte, die zijn lichaam in stukken sneed en hem rond deed wandelen in schapenvachten en geitenvellen. Als ik uw persoon nog niet geraakt heb, zal ik dat misschien nog doen voordat ik besluit. Ik wil me speciaal richten tot diegenen van u die in woord en daad, of op enige andere wijze, Gods kinderen vervolgen. Of als u niet van zo’n hard woord als ”vervolgen” houdt, die hen uitlachen, hen tegenwerken en proberen een eind te maken aan het goede werk in hun harten.

			Ik zal, in de Naam van Christus, eerst de vraag aan u voorleggen: ”Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?” In de tweede plaats zal ik u in Christus’ Naam vermanen: ”Het is u hard, tegen de prikkels de verzenen te slaan.” En daarna, als God zal zegenen wat er tot onderwijs van uw hart gezegd wordt, kan het zijn dat de Meester enige troostrijke woorden tot u zal spreken, zoals Hij tot de apostel Paulus deed toen Hij zei: ”Richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen.”

			I. In de eerste plaats zullen we dan nadenken over DE VRAAG DIE JEZUS CHRISTUS VANUIT DE HEMEL AAN PAULUS STELDE en die vanmorgen aan u gesteld is.

			Merk allereerst op wat een persoonlijke vraag het was: ”Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?” Wanneer ik tot u preek, voel ik me verplicht u allen als gemeente aan te spreken. Het is voor mij niet mogelijk, behalve bij bijzondere gelegenheden, er één individu uit te kiezen en diens persoon te beschrijven, hoewel dit onder invloed van de Geest soms gedaan wordt. Maar voor het grootste gedeelte voel ik me verplicht een persoon in het algemeen te beschrijven en die zonder onder­scheid te behandelen. Dit geldt echter niet voor onze Meester. Hij sprak niet vanuit de hemel: ”Saul, wat vervolgt de synagoge Mij? Waarom hebben de Joden een afkeer van de dienst aan Mij?” Nee, het werd op een veel toepasselijker wijze gezegd: ”Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?” Als het in zijn algemeenheid gesteld was, zou het op het hart van de apostel afgestompt zijn. Het zou als een pijl geweest zijn die het doel gemist had en de huid van de man tot wiens hart hij had moeten doordringen, amper geraakt had. Toen het echter persoonlijk werd -”Wat vervolgt gij Mij?”-, was er geen ontkomen aan. Ik bid de Heere of Hij de vraag voor een aantal van u persoonlijk wil doen zijn. Er zijn er velen van ons hier aanwezig, die een persoonlijke prediking aan de ziel hebben ontvangen. Weet u nog, geliefden in Christus, hoe persoonlijk de prediker was toen u voor het eerst in het hart geraakt werd? Ik kan me dat goed herinneren. Het leek alsof ik de enige in de hele kerk was, alsof er een donkere muur om me heen stond en ik met de prediker opgesloten zat. Het is te vergelijken met gedetineerden in een penitentiaire inrichting, die elk in een aparte ruimte zitten en niemand anders dan de gevangenispredikant kunnen zien. Ik dacht dat alles wat hij zei, voor mij bedoeld was. Ik wist bijna zeker dat iemand die mij kende, hem geschreven had en hem alles verteld had en dat hij mij er persoonlijk uitgehaald had. Wel, ik dacht dat hij zijn ogen op mij gevestigd had -en ik heb goede reden om te denken dat het zo was- maar toch zei hij dat hij niets van mij wist. O, mochten de mensen het gepredikte Woord maar horen en mocht God hen zo zegenen in het luisteren, dat zij zouden merken dat het een persoonlijke toepassing aan hun eigen hart krijgt.

			Merk verder op dat de apostel wat informatie kreeg met betrekking tot de Vervolgde. Als u Saulus gevraagd had wie hij vervolgde, dan zou hij gezegd hebben: ”Een paar arme vissers die met een bedrieger voor de dag waren gekomen. Ik ben vastbesloten hen eronder te krijgen. Waarom, wie het zijn? Het zijn de meest verachtelijke mensen van de wereld, letterlijk het uitschot en uitvaagsel van de maatschappij. Als het prinsen en koningen geweest waren, zouden we hen misschien voor hun mening laten uitkomen. Maar deze arme, ellendige, onnozele lieden, ik zie niet in waarom zij hun dweperij zouden mogen voortzetten, en ik zal hen vervolgen. Bovendien zijn de meesten van hen die ik vervolgd heb, vrouwen - arme domme wezens. Welk recht hebben zij om hun inzicht boven dat van de priesters te stellen? Ze hebben geen recht er een eigen mening op na te houden en daarom doe ik er goed aan hen van hun domme dwalingen af te brengen.”

			Weet echter in wat voor ander licht Jezus Christus het plaatst. Hij zegt niet: ”Saul, Saul, wat vervolgt gij Stefanus?” of ”Waarom staat gij op het punt de mensen van Damascus naar de gevangenis te slepen?” Nee - ”Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?” Hebt u er in dat licht over nagedacht? U hebt een arme man in dienst, die een ouderwets jasje draagt. Hij stelt niets voor. U lacht hem misschien uit. Hij zal het aan niemand vertellen en zelfs als hij het doet, zult u niet ter verantwoording geroepen worden omdat hij niets voorstelt. U durft geen minister of president zo uit te lachen. U zou uw gedrag in acht nemen als u in dergelijk gezelschap zou verkeren. Maar omdat dit een arme stakker is, denkt u dat u de vrijheid hebt om om zijn vroomheid te lachen. Vergeet alleen niet dat onder het ouderwetse jasje Jezus Christus Zelf zit. Voor zoveel gij dit één van deze Zijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Hem gedaan. Hebt u er ooit bij stilgestaan dat u, toen u lachte, niet hem stond uit te lachen maar Zijn Meester? Of u eraan gedacht hebt of niet, het is een heerlijke waarheid dat Jezus Christus al het onrecht dat Zijn kinderen aangedaan wordt, op Zich neemt, alsof het Hem aangedaan werd. U hebt uw vrouw een paar avonden geleden buitengeslo­ten omdat ze naar Gods huis wilde gaan, hè? Toen ze daar in de middernachtkoelte stond te rillen en u smeekte haar binnen te laten, zou u, als uw ogen wijd open waren geweest, de Heere des levens en der heerlijkheid daar hebben zien rillen. En Hij had tegen u kunnen zeggen: ”Saul, Saul wat vervolgt gij Mij?” Dan zou u beseft hebben dat het een veel grotere zonde is geweest dan u zich nu indenkt. U hebt een paar dagen geleden een klein meisje uitgelachen omdat zij een eenvoudig gezang stond te zingen en het blijkbaar van harte deed. Wist u -en als u het toen niet wist, weet het dan nu-, wist u dat u Christus stond uit te lachen? Dat u, toen u haar bespotte, haar Meester stond te bespotten en dat Jezus Christus die lach in Zijn grote boek heeft opgetekend als een schanddaad, begaan tegen Zijn hoogsteigen Persoon?

			”Wat vervolgt gij Mij?” Als u de verheerlijkte Christus in de hemel kon zien, daar heersend in de glans van Zijn majesteit, zou u Hem dan uitlachen? Als u Hem op Zijn verheven troon kon zien zitten, komend om de wereld te oordelen, zou u Hem dan uitlachen? O, zoals al de rivieren in de zee terechtkomen, zo komen al de stromen van de lijdende kerk terecht bij Christus. Als de wolken vol regen zijn, storten zij zich uit op de aarde. En als het hart van een christen vol smart is, stort het zich uit aan Jezus’ hart. Jezus is het grote reservoir van de smart van heel Zijn volk, en door Zijn volk uit te lachen, helpt u mee dat reservoir tot de rand toe te vullen. Op een dag zal het op het toppunt van zijn kracht openbarsten en zullen de stromen u wegvagen en zal de zandfunde­ring waarop uw huis gebouwd is, bezwijken. Wat zult u dan doen wanneer u staat voor het aangezicht van Hem, Wiens Persoon u bespot en Wiens Naam u veracht hebt?

			We zullen de vraag op een andere manier stellen. Het is een erg redelijke vraag en lijkt beant­woord te moeten worden. ”Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?” ”Saul”, zou de Meester hebben kunnen zeggen, ”wat heb Ik gedaan om u te kwetsen? Heb Ik, toen Ik op aarde was, iets aan te merken gehad op uw persoon? Heb Ik uw goede naam aangetast? Heb Ik u gekrenkt? Heb Ik u ooit gegriefd? Heb ik ooit een hard woord tegen u gesproken? Wat voor kwaad heb Ik u ooit aange­daan? Waarom bent u zo geprikkeld tegen Mij? Als Ik uw bitterste vijand geweest was en u in het gezicht had gespuugd, had u niet meer vergramd op Mij kunnen zijn dan nu. Maar man, waarom wilt u dan boos zijn op Iemand Die u nooit gekwetst heeft, Die u nooit ergernis verschaft heeft? O, wat vervolgt gij Mij? Is er iets in Mijn Wezen wat dit verdient? Was Ik niet rein, heilig en anders dan de zondaren? Heb Ik niet rondgewandeld, al goeddoende? Ik heb doden opgewekt, Ik heb melaatsen genezen. Ik heb hongerigen gevoed, Ik heb naakten gekleed. Om welk van deze werken haat u Mij? Wat vervolgt gij Mij?”

			De vraag komt vanmorgen op dezelfde wijze naar u toe. Ach man, waarom vervolgt u Christus? Hij vraagt het aan u. Wat voor kwaad heeft Hij u ooit gedaan? Heeft Christus u ooit iets ontnomen, u beroofd, u op wat voor manier dan ook gekwetst? Heeft Zijn evangelie op wat voor manier dan ook de genoegens des levens van u weggenomen of u enige schade berokkend? Dat durft u toch niet zeggen. Als het om het mormonisme van Joe Smith ging, zou het me niet verbazen als u het zou vervolgen, alhoewel u er zelfs dan geen recht toe zou hebben, want dat zou de vrouw van uw hart van u kunnen wegnemen. Als het om een smerig en zondig systeem ging dat de grondbeginselen van de maatschappij zou ondermijnen, zou u kunnen denken dat u er goed aan doet dat te vervolgen. Maar heeft Christus Zijn discipelen ooit geleerd u te beroven, u te bedriegen, u te vervloeken? Leert Zijn leer niet precies het tegenoverge­stelde en zijn Zijn volgelingen, als ze hun Meester en zichzelf trouw blijven, niet juist het tegen­overgestelde hiervan? Waarom zou u iemand haten die u geen kwaad gedaan heeft? Waarom zou u een afkeer van een godsdienst hebben die u met rust laat? Als u zelf Christus niet wilt volgen, hoe kan het u dan krenken als u anderen dat wel laat doen? U zegt dat het uw gezin krenkt. Bewijs dat eens, mijnheer. Heeft het uw vrouw gekrenkt? Houdt ze minder van u dan voorheen? Is ze minder plichtsgetrouw? Dat durft u toch niet te zeggen. Heeft het uw kind kwaad gedaan? Heeft uw kind minder ontzag voor zijn vader omdat het God vreest? Is het minder weg van u omdat het zijn Verlosser boven alles liefheeft? In welk opzicht heeft Christus ooit één van u gekrenkt? Hij heeft u gevoed met de milde gaven van Zijn voorzienig­heid. De klederen die u vandaag draagt, zijn de geschenken van Zijn milddadigheid. De adem in uw neusgaten heeft Hij voor u bewaard en wilt u Hem hierom vervloeken?

			Het is pas kort geleden dat een engel der wraak de bijl greep, en de Meester zei: ”Houw hem uit; waarom beslaat hij ook onnuttig de aarde?” En Jezus kwam en legde Zijn hand op de arm van de engel en sprak: ”Laat hem staan, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat Ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben.” Uw leven is door Hem gespaard en u vervloekt Hem hierom. U lastert Hem omdat Hij uw leven gespaard heeft en u verkwist de adem die u door Zijn genade geschon­ken is, door de God te vervloeken Die u laat ademen. U hebt er geen besef van voor hoeveel gevaren Christus u in Zijn voorzienigheid beschermt. U kunt nauwelijks vermoeden hoe talrijk de weldaden zijn die, onopgemerkt door u, u ieder uur in de schoot geworpen worden. En toch, om de ontelbare weldaden, om de genade die door uw ongerechtigheid niet ingehouden wordt, om de liefde die door uw onrecht niet overweldigd kan worden, vervloekt u de Heiland om dit alles? Grove ondankbaarheid! Waarlijk, u hebt Hem zonder oorzaak gehaat. U hebt Hem vervolgd, hoewel Hij u liefgehad heeft en niets gedaan heeft om u te krenken.

			Laat me u niettemin de Meester nog eenmaal beschrijven en ik denk dat u Hem, als u Hem maar kon zien, nooit, nooit opnieuw zult vervolgen. O, kon u de Heere Jezus maar zien, dan zou u Hem wel liefhebben! Als u maar wist wat Hij waard was, dan zou u Hem niet kunnen haten! Hij was heerlijker dan alle mensen. Overtuigingskracht was op Zijn lippen alsof alle bijen der welsprekendheid hun honing daar hadden gebracht en Zijn mond in een bijenkorf is veranderd. Hij sprak - en Hij sprak zo, dat een leeuw, als die Hem gehoord had, zich neergebogen en Zijn voeten gelikt zou hebben. O, wat was Hij liefdevol in Zijn mildheid! Vergeet Zijn bede niet toen de spijker Zijn hand doorboorde: ”Vader, vergeef het hun”. U hebt Hem nooit, heel Zijn leven lang, één kwaad woord horen zeggen tegen diegenen die Hem vervolgden. Hij werd uitgescholden, maar Hij schold niet terug. Zelfs toen Hij als een lam ter slachting geleid werd, was Hij stom voor het aangezicht van Zijn scheerders en deed Hij Zijn mond niet open. Ondanks dat Hij goedgunsti­ger was dan de mensenkinderen, zowel wat persoon als aard betreft, was Hij toch de Man van smarten. Het leed had Zijn gezicht met haar diepste voren geploegd. Zijn wangen waren ingevallen en hol van zielenstrijd. Hij had vele dagen gevast en vaak had Hij dorst geleden. Hij arbeidde van vroeg tot laat, daarna bracht Hij de nacht in gebed door. Daarop stond Hij weer op om te werken -en dit alles zonder vergelding- zonder hoop om iets van iemand te krijgen. Hij had geen huis, geen thuis, geen goud, geen zilver. De vossen hadden holen, en de vogelen des hemels nesten; maar Hij, de Zoon des mensen, had niets, waar Hij het hoofd zou neerleggen. Hij was een vervolgde Man, door Zijn vijanden opgejaagd van de ene plaats naar de andere, met nauwelijks een vriend die Hem hielp.

			Och, als u Hem eens gezien had; als u Zijn beminnelijkheid vermengd met lijden eens gezien had; als u Zijn vriendelijkheid eens gezien had en daarbij de wreedheid van Zijn vijanden, dan zouden uw harten wel versmolten zijn. U zou dan gezegd hebben: ”Nee Jezus, ik kan U niet vervolgen! Nee, ik zal tussen U en de brandende zon gaan staan. Al kan ik Uw discipel niet zijn, toch wil ik in elk geval niet Uw tegenstander zijn. Als deze mantel U in Uw nachtelijke worstelingen kan beschutten, hier hebt u hem. En als deze kan voor U water uit de bron kan putten, zal ik hem laten zakken en dan zult U genoeg krijgen. Want al heb ik U niet lief, nu u zo arm bent, zo bedroefd en zo goed, kan ik U toch niet haten. Nee, ik zal U niet vervolgen!” Maar desondanks weet ik zeker dat u, als u Christus kon zien, wel zou moeten toegeven, dat u Hem toch feitelijk vervolgd hebt in Zijn discipelen, in de leden van Zijn geestelijk lichaam. Daarom stel ik u de vraag: ”Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?” God helpe u om die vraag te beantwoorden. Het antwoord moet u wel tot oneer en ontsteltenis strekken.

			II. Dit brengt me bij het tweede punt: DE VERMANING. 

			”Het is u hard, tegen de prikkels de verzenen te slaan.” Hier wordt een beeld gebruikt. Er is een toespeling op een prikstok voor ossen. Toen de os voor het ploegen onder het juk werd gebracht, prikte de landman hem, als hij niet op zo’n levendige manier doorliep als verlangd werd, met een lange stok waaraan een ijzeren punt zat. Zodra de os de prikstok voelde, haalde hij zeer waarschijnlijk zo hard hij kon uit naar achteren, in plaats van door te lopen. Hij trapte dan tegen de prikstok, waardoor het ijzer diep in zijn eigen vlees gedreven werd. Natuurlijk hield de landman, die de os leidde, zijn prikstok daar stevig vast, en des te vaker de os trapte, des te meer verwondde hij zich. Maar gáán zou hij. Hij bevond zich in handen van een man die het dier moest en zou bedwingen. Het was enkel zijn eigen keuze om zo lang als hij wilde te trappen, want hij bracht zijn drijver geen letsel toe maar alleen zichzelf. U zult merken dat er iets moois in deze beeldspraak zit, als ik haar ontrafel en u een paar vragen stel.

			Het is hard voor u tegen de prikstok te slaan, want ten eerste bereikt u uw doelstelling niet echt. Wanneer de os tegen de prikstok trapt, is dat om de landman te dwarsbomen omdat die hem naar voren heeft gedreven. Maar in plaats van de landman te verwonden, verwondt hij zichzelf. En wanneer u Christus vervolgd hebt, om de voortgang van Zijn evangelie te verhinderen, laat ik u eens vragen, hebt u het eigenlijk ooit verhinderd? Nee, en tienduizend zoals u zouden niet in staat zijn de machtige voorwaartse gang van het leger van Gods uitverkorenen te verhinderen. Als u, o mens, denkt dat u de voortgang van de gemeente van Christus kan verhinderen, ga dan eerst de zoete invloed van de Plejaden aan banden leggen en draag het heelal op stil te staan, in plaats van rond die mooie sterren te cirkelen! Ga bij de winden staan en verplicht ze hun gehuil te staken. Of neem plaats op een krijtrots en gebied de bulderende zee zich terug te trekken wanneer de vloed het strand op rolt. En wanneer u het heelal tegengehouden hebt, wanneer de zon, de maan en de sterren uw opdracht gehoorzaamd hebben, wanneer de zee u gehoord en u gehoor­zaamd heeft, kom dan te voorschijn om de almachtige voortgang van de gemeente van Christus te verhinderen. Dat kunt u echter niet. ”De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen de HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.” Maar wat zei de Almachtige? Hij stond niet eens op om met hen te strijden. ”Die in de hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner heiligheid.” De kerk bekommert zich niet om al het geschreeuw van de wereld. ”God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtig bevonden een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën; laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door haar verheffing!” Ach, met uw legers hebt u niet overwonnen en denkt u dan, o nietig mens, dat u, één voor één, zult kunnen zegevieren? Uw verlangen is misschien sterk genoeg, maar het zal nooit vervuld worden. U mag er verlangend naar uitzien, maar u zult dat nooit bereiken.

			Maar laten we het eens als een persoonlijke zaak opwerpen: bent u er ooit in geslaagd een daad van genade in het hart van enig mens te verhinderen? U hebt geprobeerd door spot uw vrouw ervan af te brengen, maar als ze echt bekeerd was, zou u haar er nooit van afbrengen. U hebt misschien geprobeerd uw kleine in verlegenheid te brengen, maar als genade in dat kind woont, daag ik u en uw meester, de duivel, uit om het eruit te krijgen. Ach jongeman, u lacht uw collega-bediende misschien uit, maar hij zal u op de lange termijn eronder krijgen. Hij wordt misschien soms in verlegenheid gebracht, maar u zult hem nooit ombuigen. Als hij schijnheilig is, zult u er wel in slagen, maar dan zal het verlies wellicht niet groot zijn. Als hij echter een ware strijder voor Christus is, kan hij heel wat meer verdragen dan het spotten van een leeghoofd als u. U hoeft zich geen moment te vleien dat hij bang voor u zal zijn. Hij zal een zwaardere onderdom­peling in het lijden moeten verduren en hij zal door de eerste stortvloed van uw minne, zielige, kwaadwillige domheid niet ontmoedigd worden. En wat u betreft, mijnheer koopman, u vervolgt uw onderge­schikte misschien, maar kijk eens of u hem kunt laten zwichten. Welnu, ik ken iemand wiens baas erg zijn best gedaan had om hem tegen zijn geweten in te laten handelen. Maar hij zei: ”Nee, mijnheer”. En de baas dacht: ”Hij is dan wel een zeer waardevolle knecht, maar ik zal hem eronder krijgen als ik kan.” Dus dreigde hij hem weg te zullen sturen als hij niet deed wat er van hem verlang werd. De man was afhankelijk van zijn baas en wist niet hoe hij anders de dagelijkse kost moest verdienen. Dus zei hij op een keer eerlijk tegen zijn baas: ”Mijnheer, ik weet geen enkele andere baan. Ik zou het erg jammer vinden om u te verlaten want ik heb me erg op mijn gemak gevoeld, maar als het erop aankomt, mijnheer, zou ik liever sterven dan mijn geweten aan enig mens onderwer­pen.” De man ging weg en de baas moest achter hem aan om hem weer terug te halen. En zo zal het iedere keer gaan. Als christenen maar getrouw zijn, zullen ze de overwinning behalen. Het heeft geen zin om tegen hen te schoppen; u kunt ze toch niet verwonden. Zij moeten, zij zullen overwin­naars zijn, door Hem, Die hen liefgehad heeft.

			Maar het kan ook op een andere manier gezegd worden. Toen de os de verzenen tegen de prikkels sloeg, had hij er geen voordeel van. Hij kon trappen wat hij wilde, hij werd er toch niet beter van. Als de os gestopt was om aan een grassprietje of wat hooi te knabbelen, welnu, dan zou hij wellicht verstandig geweest zijn door stil te staan. Maar stil te staan enkel om geprikkeld te worden en om te trappen, enkel om ijzer in je vlees te krijgen, is nogal dom. Nu vraag ik u: Wat hebt u er ooit mee bereikt door Christus tegen te werken? Stel dat u zegt dat u niet van religie houdt, wat hebt u dan ooit bereikt door er een afkeer van te krijgen? Ik zal u vertellen wat u ermee bereikt hebt. U hebt soms van die rode ogen op maandagmorgen, na de dronkenschap van zondagavond. Ik zal u vertellen, jongeman, wat u bereikt hebt. U hebt een afgemat gestel dat, zelfs al zou u het nu tot het pad der deugd wenden, u zal aankleven totdat u het in uw graf achterlaat. Wat hebt u ermee bereikt? Nou ja, er zijn er enkelen van u die gerespecteerde leden van de maatschappij hadden kunnen zijn, maar die nu zo’n oude kapotte hoed hebben, zo’n oude haveloze jas, zo’n dronken, slome manier van lopen, en zo’n natuur die u graag wilt opgeven en ervoor op de loop gaan, want het komt u niet van pas. Dat is wat u bereikt hebt door Christus tegen te werken. Wat hebt u bereikt door Hem tegen te werken? Nou ja, een huis zonder meubilair, want vanwege uw dronkenschap hebt u al uw waardevolle bezittingen moeten verkopen. U hebt kinderen die in versleten kleren lopen, een vrouw die in de ellende zit, een oudste dochter die misschien tot zonde vervallen is en een zoon die opstaat om de Heiland te vervloeken, zoals u zelf gedaan hebt. Wat hebt u bereikt door Christus tegen te werken? Welk mens ter wereld heeft er ooit iets mee bereikt? U hebt een zwaar verlies opgelopen, maar wat winst betreft, was er niets van dien aard.

			Daarentegen zegt u, al hebt u Christus tegengewerkt, dat u nog wel fatsoenlijk bent. Opnieuw wil ik het u voorleggen. Hebt u er dan ooit iets mee bereikt door Christus tegen te werken? Heeft het uw gezin ook maar enigszins gelukkiger gemaakt, denkt u? Denkt u dat u, nadat u uw vrouw, uw kind of uw knecht hebt zitten uitlachen, enigszins vaster kunt slapen? Denkt u dat dát iets is wat uw geweten zal geruststellen als u gaat sterven? Vergeet niet dat u moet sterven. En denkt u dat het u enige troost zal verschaffen als u stervende bent, dat u uw best gedaan hebt om de zielen van andere mensen te verdelgen? Nee, u moet wel toegeven dat het een armzalig gebeuren is. U hebt er geen voordeel van, maar u bezorgt uzelf duidelijk schade. Ach dronkaard, ga door met uw dronkenschap. Vergeet echter niet dat iedere vlaag van beschonkenheid een plaag nalaat die u eens zult moeten voelen. Het is fijn om vandaag te zondigen maar het zal niet fijn zijn om morgen de vruchten ervan te plukken. Het zaad van de zonde is zoet wanneer we het zaaien, maar de vruchten zijn vreselijk bitter als we ze uiteindelijk opslaan. De wijn van de zonde smaakt zoet als die doorgeslikt wordt, maar hij is als gal en azijn in de ingewanden. Sla er acht op, u die Christus haat en Zijn evangelie tegenwerkt, want zo zeker als de Heere Jezus Christus de Zoon van God is en het geloof in Hem het ware, zo hoopt u nu heel wat onrecht op uw hoofd in plaats van er winst uit te halen. ”Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard, tegen de prikkels de verzenen te slaan.”

			Al trapte de os wat hij wilde, hij moest uiteindelijk vooruit lopen. We hebben weleens een paard op straat stil zien staan en de koetsier, die niet veel geduld met hem had, ranselde hem zo dat we ons afvroegen hoe het arme paard onder zo’n stortvloed van slagen stil kon blijven staan. Toch hebben we op het laatst gezien dat het paard gedwongen werd verder te lopen en we vroegen ons af wat hij bereikt had door stil te staan. Voor u geldt precies hetzelfde. Als de Heere voornemens is een christen van u te maken, mag u tegen het christendom trappen, maar Hij zal u uiteindelijk toch krijgen. Als Jezus Christus uw behoudenis bedoelt, mag u Hem vervloeken, maar Hij zal u toch op zekere dag, als het Hem behaagt, Zijn evangelie laten verkondigen. Ach, als Christus het gewild had, zou Voltaire, die Hem vervloekt heeft, een tweede apostel Paulus hebben kunnen worden. Hij zou de soevereine genade niet hebben kunnen weerstaan, als Christus dat zo bepaald had. Als iemand de apostel Paulus, toen die op weg was naar Damascus, verteld had dat hij op zekere dag een verbreider van het christendom zou worden, zou hij het zonder twijfel als belachelijke onzin afgedaan hebben. Maar de Heere had de sleutel van zijn wil en Hij draaide die om zoals het Hem behaagde. En zo zal het ook met u zijn, als Hij bepaald heeft dat u een van Zijn volgelingen zult worden. De almachtige genade zal u stuiten en de meest bloeddorstige vervolger zal in de meest doortastende gelovige veranderd worden. Waarom vervolgt u Mij dan? Misschien bespot u juist die Zaligmaker Die u op een dag lief zult krijgen. Misschien probeert u juist datgene te slopen wat u op een dag zult proberen op te bouwen. Misschien vervolgt u die mensen die u uw broeders en zusters zult noemen. Het is altijd raadzaam voor iemand niet zover te gaan dat hij niet meer met goed fatsoen terug kan. Ga nu niet te ver met Christus tegen te werken, want het kan één dezer dagen zo zijn dat u erg graag aan Zijn voeten zult willen knielen.

			Deze droevige overweging blijft echter staan: als Christus u niet zaligmaakt, moet u voortgaan. U slaat uw verzenen misschien tegen de prikkels, maar toch kunt u niet aan Zijn heerschappij ontkomen. U trapt misschien tegen Christus, maar toch kunt u Hem niet van Zijn troon stoten. U kunt Hem niet uit de hemel sleuren. U trapt misschien tegen Hem, maar toch kunt u het niet voorkomen dat Hij u ten slotte veroordeelt. U lacht Hem misschien uit, maar toch kunt u de oordeelsdag niet met een lach afdoen. U drijft misschien de spot met het geloof, maar toch kunnen al uw spottende opmerkingen het niet uitdoven. U hoont de hemel misschien, maar toch zal al uw gehoon niet één toon van de harpen der verlosten afnemen. Nee, alles blijft precies zo alsof u niet getrapt had. Het maakt geen verschil, behalve voor uzelf. O, hoe dwaas moet u wel zijn om te volharden in een opstandigheid die voor niemand anders schadelijk is dan voor uw eigen ziel. Ze is ook niet nadelig is voor Diegene Die u haat, maar Hij kan haar wel beëindigen, als het Hem behaagt. En als Hij haar niet beëindigt, kan en zal Hij haar vergelden.

			III. Ik besluit nu door me te richten tot enigen van u hier wier harten al geraakt zijn. 

			Beseft u vanmor­gen dat u een Zaligmaker nodig hebt? Bent u zich bewust van uw schuld dat u Hem tegenge­werkt hebt? Heeft de Heilige Geest u nu bereid gemaakt uw zonden te belijden? Zegt u: ”Heere, wees mij zondaar genadig”? Dan heb ik GOED NIEUWS voor u. Paulus, die Christus vervolgde, heeft vergeving van zonden ontvangen. Hij zegt dat hij juist de voornaamste der zondaren was, maar hem is barmhartigheid geschied. Dat zal er ook met u gebeuren. Ja, zelfs meer dan dat. Paulus is niet alleen barmhartigheid geschied, maar hem is ook eer verleend. Hij werd een geëerd prediker die het evangelie van Christus verkondigde. En dat kan met u ook zo gaan. Ja, als u zich bekeert, maakt Christus misschien gebruik van u om anderen tot Hem te leiden. Het vervult me met verwondering als ik zie hoe velen van de grootste zondaren juist de meest gedienstige mensen zijn geworden. Ziet u daarginds John Bunyan? Hij staat God te vloeken. Op zondag gaat hij de klokkentoren in en luidt de klok omdat hij het klokkenspel mooi vindt. Maar als de kerkdeur open is, staat hij op het dorpsveld te bowlen. Daar staat het dorpscafé en er is daar niemand die zo hard lacht als John Bunyan. Er gaan wat mensen naar het bedehuis en er is niemand die hen zo sterk vervloekt als John. Bij alle misdrijven loopt híj voorop. Als er kippen uit hun nachthok gestolen moeten worden, moet je bij John zijn. Als er enige ongerechtigheid bedreven moet worden, als er enig onheil in de gemeente is, hoef je geen twee keer te raden: John Bunyan zit erachter. Maar wie is dat toch, die daar voor de magistraat in de beklaagdenbank staat? Wie heb ik zojuist horen zeggen: ”Als u me vandaag uit de gevangenis laat gaan, zal ik morgen, met Gods hulp, het evangelie prediken”? Wie zat er twaalf jaar in de gevangenis en wie antwoordde er, toen men zei dat hij eruit mocht als hij zou beloven niet meer te preken: ”Nee, ik zal hier blijven tot het mos op mijn oogleden groeit, maar ik moet en ik zal Gods evangelie verkondigen zodra ik in vrijheid gesteld ben”? Nou, dat is John Bunyan, uitgerekend de man die onlangs Christus nog vloekte. Van voortrekker in het zondigen is hij de roemrijke dromer geworden, de aanvoerder van Gods heerscharen. Zie eens wat God hem gedaan heeft. En wat God hem gedaan heeft, zal Hij ook u doen als u zich nu bekeert en de genade van God in Christus Jezus zoekt. Twijfel daar niet aan.

			O, ik ga ervan uit dat er hier zijn die God hebben gehaat, maar die niettemin tot Gods uitverkore­nen behoren. Mensen die Hem veracht hebben, maar die toch met bloed gekocht zijn. Mensen die de verzenen tegen de prikkels hebben geslagen, maar die toch door de almachtige genade voortgeleid zullen worden. Er zijn er hier, en daar twijfel ik niet aan, die God in Zijn gezicht hebben vervloekt, maar die toch eens halleluja’s voor Zijn troon zullen zingen. Er zijn er hier die zich aan haast beestachtige lusten bezondigd hebben, maar die toch eens witte klederen zullen dragen en hun vingers zullen bewegen langs de gouden harpen van de verheerlijk­te zielen in de hemel. Heerlijk is het om zo’n evangelie aan zulke zondaren te kunnen verkondigen! Aan een vervolger wordt Christus verkondigd. Kom tot Jezus, Die u vervolgd hebt. Kom, zondaar, kom!

			Heb nu nog een ogenblik geduld met me, als ik me toch weer tot u richt. Naar alle waarschijnlijk­heid zal ik nog erg weinig gelegenheid meer krijgen om u toe te spreken over onderwerpen die uw ziel betreffen. Geliefde toehoorders, ik zal me niets aanmatigen, behalve dit ene: ”Ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen.” God is mijn Getuige, met hoeveel verzuchtingen, tranen en gebeden ik voor uw welzijn gearbeid heb. Vanuit deze plaats zijn er, geloof ik, duizenden geroepen. Onder u die ik nu zie, bevindt zich een groot aantal bekeerde mensen. Volgens uw eigen getuigenis hebt u een ingrijpende verandering meegemaakt en bent u nu niet meer zoals u vroeger was. Toch ben ik me ervan bewust, dat er velen van u zijn die hier nu al bijna twee jaar diensten bijwonen, maar die nog precies dezelfde zijn als toen u hier voor het eerst kwam. Er zijn er sommigen onder u wier harten niet geraakt zijn. U weent soms, maar toch is uw leven nooit veranderd. U bent nog ”in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid”.

			Welnu toehoorders, als ik u nooit meer toespreek, is er één gunst waar ik u om zou willen smeken. Als u zich niet tot God wilt bekeren, als u vastbesloten bent om verloren te gaan, als u niet naar mijn berisping wilt luisteren, noch zich op mijn vermaning omkeren, vraag ik deze ene gunst van u: Laat me tenminste weten en laat me deze zekerheid hebben, dat ik vrij ben van uw bloed. Ik denk dat u dit wel moet erkennen. Ik heb niet verzuimd over de hel met al haar verschrik­kingen te prediken, totdat ik er om uitgelachen werd alsof ik daar altijd maar over preekte. Ik heb niet verzuimd over de meest liefelijke en welgevallige thema’s van het evangelie te prediken, totdat ik bang was dat mijn prediking te slap zou worden in plaats van de krachtdadigheid van een Boanerges te behouden. Ik heb niet verzuimd de wet te prediken; dat grote gebod heeft in uw oren geklonken: ”Gij zult liefhebben de Heere, uw God, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” Ik heb de machtigen nooit ontzien en op hun glimlach ben ik ook nooit uit geweest. Ik heb de adel berispt zoals ik de boerenstand zou doen, en aan ieder van u heb ik ter rechter tijd zijn deel toegemeten. Ik weet dat er in elk geval dit van mij gezegd kan worden: ”Hier staat iemand die nog nooit voor iemands positie ontzag heeft gehad.” En ik hoop dat dat ook nooit gebeurt. Onder vernede­ringen, berispingen en verwijten heb ik getracht jegens u en jegens mijn God getrouw te zijn. Als u dan verdoemd zult worden, laat me dit ene dan als troost voor uw ellende vernemen, als ik aan zoiets vreselijks denk: dat u niet verdoemd wordt omdat u niet gelokt bent, dat u niet verloren gaat omdat er niet om u geweend is en, laat me dit eraan toevoegen, dat u niet verloren gaat omdat er niet voor u gebeden is.

			In de Naam van Hem, Die overeenkomstig mijn evangelie de levenden en de doden zal oordelen, in de Naam van Hem, Die op de wolken des hemels zal komen, en bij die vreselijke dag als de pilaren van deze aarde zullen wankelen en de hemelen om ons heen zullen instorten - bij die dag, als ”Gaat weg van Mij, gij vervloekten” of ”Komt, gij gezegenden” de enige ontzagwekkende alternatieven zullen zijn, bezweer ik u deze zaken ernstig te overdenken. En aangezien ik mijn God tegemoet zal treden om rekenschap af te leggen van mijn oprechtheid jegens u en mijn getrouw­heid jegens Hem, vergeet dan niet dat u ook voor Zijn rechterstoel zult staan om rekenschap te geven van hoe u geluisterd hebt en wat u deed nadat u het gehoord had. Wee u, als u, na eerst als Kapernaüm met voorrechten verhoogd te zijn geweest, als Sodom en Gomorra verworpen zult worden, of nog dieper dan zij, omdat u zich niet bekeerd hebt.

			O Meester, wend zondaren naar Uzelf toe, om Jezus’ wil! 

			Amen.

		

	
		
			Bekering tot behoudenis

			”Uw eigen behoudenis” (Filippensen 2:12) [Eng. vert.]

			Als onze tekst van vanmorgen kiezen we de woorden ”uw eigen behoudenis”, niet omdat we zo eigenaardig willen doen of omdat we wensen dat de beknoptheid van de tekst u zou verrassen, maar omdat ons onderwerp voor u des te duidelijker zal zijn als slechts deze drie woorden verklaard worden. Als ik het gehele vers had genomen, zou ik niet hebben kunnen proberen het uiteen te zetten zonder uw aandacht af te leiden van het thema dat mij nu op het hart ligt. Och, mocht Gods Geest de onuitsprekelijke betekenis van ”uw eigen behoudenis” aan het verstand van een ieder van u brengen!

			We hebben het toehoorders die naar ons komen luisteren, horen zeggen dat we tot hen spreken over onderwerpen waarin ze niet geïnteresseerd zijn. Vandaag zult u deze klacht niet kunnen indienen, want we zullen alleen maar spreken over ”uw eigen behoudenis”. Er is niets wat u meer kan raken. Er is wel eens beweerd dat predikers vaak erg ontoepasbare thema’s uitkiezen. Vandaag kan een dergelijk bezwaar niet geopperd worden, want er is niets toepasbaar­der dan dit, niets noodzakelijker dan u ertoe op te wekken op ”uw eigen behoudenis” toe te zien. We hebben zelfs horen zeggen dat dominees behagen scheppen in duistere onderwerpen, tegenstrijdige dogma’s en geheimenissen die het begrip te boven gaan. Zonder twijfel zullen we het vanmorgen echter rechttoe rechtaan houden. Geen verheven leerstellingen, geen diepzinnige kwesties zullen u in verwarring brengen. U wordt alleen verzocht over ”uw eigen behoudenis” na te denken: een zeer alledaags en een zeer eenvoudig thema, maar tegelijk ook het meest zwaarwich­tige dat u voorgelegd kan worden. Ik zal verder streven naar eenvoudige woorden en duidelijke zinnen, die passen bij de eenvoud en de duidelijkheid van het onderwerp, zodat er geen enkele bedenking tegen het woordgebruik van de spreker kan zijn, maar slechts aandacht voor dit ene thema: ”uw eigen behoudenis”. Ik vraag u allen, als verstandige mensen die uzelf geen onrecht zou aandoen noch uzelf zou veronachtzamen, me uw zeer gemeende belangstelling te verlenen. Verjaag de ijdelheden die al krioelend om u heen zwermen en laat ieder voor zich nadenken over ”zijn eigen behoudenis”. Och, mocht de Geest van God een ieder van u in een geestelijke eenzaamheid afzonderen en een ieder van u apart nopen de waarheid betreffende zijn eigen staat onder ogen te zien. Elke man afzonderlijk, elke vrouw afzonderlijk; de vader afzonder­lijk en het kind afzonderlijk. Moge u nu tot de Heere naderen met een plechtig gemoed en moge niets anders uw aandacht in beslag nemen dan dit: ”uw eigen behoudenis”.

			I. We zullen de overdenking van vanmorgen beginnen door te letten op DE ZAAK IN OVERWE­GING: behoudenis!

			Behoudenis! Een groot woord, niet altijd begrepen, vaak ingeperkt en haar merg zelf over het hoofd gezien. Behoudenis! Dit raakt iedereen die hier aanwezig is. We zijn allen in Adam gevallen. We hebben allen in eigen persoon gezondigd. We zullen allen vergaan tenzij we behoudenis verkrijgen. Het woord behoudenis houdt in zich bevrijding van de schuld van onze bedreven zonden. We hebben, elk van ons, op meer of minder schandelijke wijze Gods wet overtreden. We hebben allen de weg naar het verderf bewandeld, al heeft iedereen een verschillende route gekozen. De behoudenis brengt ons de uitdelging van de zonden uit het verleden, vrijspraak van misdadige praktijken, wegwissing van elke schuldigheid, zodat we als aanvaarde mensen voor de grote Rechter mogen staan. Welk weldenkend mens zal ontkennen dat vergeving een onuitspreke­lijk gewenste zegen is!

			Behoudenis betekent echter meer dan dat: zij omvat ook bevrijding van de macht van de zonde. Van nature zijn we allemaal verzot op het kwade en hollen we er begerig achteraan. We zijn slaven van de ongerechtigheid en hebben de slavernij lief. Dit laatste is het ergste van de situatie. Maar als de verlossing komt, bevrijdt zij een mens van de macht van de zonde. Hij leert dan dat de zonde goddeloos is en hij beschouwt haar ook als zodanig. Hij verafschuwt de zonde en het berouwt hem dat hij zelfs verliefd op haar geweest is. Hij keert de zonde de rug toe, wordt door Gods Geest zijn lusten meester, houdt het vlees onder de voet en komt tot de vrijheid van de kinderen Gods. Er zijn er helaas velen die hier niet om geven. Als dit de behoudenis is, dan zouden ze er geen cent voor over hebben. Zij hebben hun zonden lief. Zij verheugen zich erin de neigingen en fantasieën van hun eigen verdorven hart na te volgen. Wees er echter van verzekerd, dat deze vrijmaking van slechte gewoonten, onreine verlangens en vleselijke begeerten het allerbelangrijkste van de verlossing is. En als zij niet de onze wordt, wordt de verlossing in haar andere vertakkingen ook niet door ons genoten en kunnen we er niet van genieten. Geliefde toehoorder, kent u de verlossing van de zonde? Bent u ontkomen aan de verdorvenheid die er door de begeerte in de wereld is? Zo niet, wat hebt u dan van doen met de behoudenis? Door ieder weldenkend mens wordt bevrijding van goddeloze principes beschouwd als de grootste van alle zegeningen. Hoe denkt u erover?

			De behoudenis omvat verder bevrijding van de huidige toorn van God, die elk moment van zijn leven op de niet-verloste mens blijft. Ieder mens wiens zonden niet vergeven zijn, is het voorwerp van goddelijke toorn. ”God is een God, Die te allen dage toornt over de goddeloze. Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten.” ”Die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.” Ik hoor regelmatig mensen beweren dat dit een proefperiode is. Dit is een grove misvatting, want onze proefperiode is allang voorbij. Zondaren zijn gebleken en bevonden onwaardig te zijn. Zij zijn ”in weegschalen gewogen” en ”te licht bevonden”. Als u niet in Jezus hebt geloofd, rust de veroordeling al op u. U wordt een ogenblik respijt verleend, maar uw veroordeling ligt vast. De verlossing haalt een mens van onder de schaduw van Gods toorn en openbaart Gods liefde aan hem. Hij mag dan zeggen: ”O God, ik zal U loven; hoewel Gij toornig op mij geweest zijt, is Uw toorn afgekeerd, en troost Gij mij.” Och, het is niet de hel na dit leven die een zondaar als enige moet vrezen, maar juist de toorn van God die nu op hem rust. Nu onverzoend met God te zijn, is iets afschuwelijks. Op dit ogenblik Gods pijl op je gericht te weten, alhoewel hij nog niet van de pees vliegt, is iets vreselijks. Het is voldoende om u van top tot teen te laten sidderen, als u ontdekt dat u het doelwit van de toorn des Heeren bent. ”Hij heeft Zijn boog gespannen, en die bereid.” Iedere ziel die niet verzoend is met God door het bloed van Zijn Zoon, verkeert in een gans bittere gal. De verlossing bevrijdt ons onmiddellijk van deze staat van gevaar en vervreemding. We zijn dan niet langer ”kinderen des toorns, gelijk ook de anderen”, maar kinderen Gods en mede-erfgenamen van Christus Jezus. Wat is er kostbaarder dan dit?

			En tenslotte ontvangen we dat deel van de behoudenis dat onwetende mensen voorop plaatsen en dat als het geheel van de behoudenis maken. Als gevolg van onze bevrijding van de schuld van de zonde, van de macht van de zonde en van de huidige toorn van God, worden we ook bevrijd van de toekomende toorn van God. Op het hevigst zal die toorn neerkomen op de zielen van de mensen, wanneer zij als niet-verlosten het lichaam verlaten en voor de rechterstoel van hun Schepper staan. Zonder verlossing sterven, staat gelijk aan de verdoemenis binnengaan. Waar de dood ons achterlaat, daar vindt het oordeel ons. En waar het oordeel ons vindt, daar zal de eeuwigheid ons altoos en immer vasthouden. ”Die vuil is, dat hij nog vuil worde”, en die ellendig is wegens straf voor zijn vuilheid, zal nog hopeloos ellendig worden. De verlossing bevrijdt de ziel ervan de kuil van de hel te moeten afdalen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde, zijn niet langer onderwor­pen aan de straf omdat we niet langer aangeklaagd worden wegens onze zonden. Christus Jezus heeft de toorn van God gedragen zodat wij die nimmer hoeven dragen. Hij heeft volkomen genoeg gedaan aan het recht van God voor de zonden van alle gelovigen. Tegen hem die gelooft, blijft er geen rapport van schuld over. Zijn overtredingen zijn uitgedelgd want Christus Jezus heeft de overtredingen doen ophouden, een einde aan de zonde gemaakt en eeuwigdurende gerechtigheid aangebracht. Wat een veelomvattend woord is het toch: ”behoude­nis”! Het is de triomfantelijke bevrijding van de schuld van de zonde, van haar heerschappij, van haar vloek, van haar straf en uiteindelijk van haar bestaan zelf. Behoudenis is de dood van de zonde, haar begrafenis, haar uitdelging, ja zelfs de uitwissing van de herinnering eraan. Want aldus spreekt de Heere: ”Hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.”

			Geliefde toehoorders, ik weet zeker dat dit het meest zwaarwichtige thema is dat ik u kan voorleggen. Daarom kan ik me dan ook niet eerder tevreden stellen dan dat ik merk dat het u aangrijpt en in beslag neemt. Ik hoop dat u serieuze aandacht schenkt aan dit zeer urgente onderwerp. Als mijn stem en woorden uw volledige aandacht niet kunnen afdwingen, wenste ik wel dat ik stom was, zodat een andere pleiter met een beter spraakvermogen u tot een grondige overweging van deze zaak zou kunnen brengen. De behoudenis lijkt mij van het hoogste belang, als ik denk aan wat zij in zichzelf is. En om deze reden heb ik haar in het begin voor uw ogen geschilderd. Het kan u echter helpen de waarde ervan te onthouden, als u bedenkt dat God de Vader een hoge dunk van de behoudenis heeft. Hij dacht er al aan lang voordat de aarde bestond. Hij vindt de behoudenis een verheven zaak, want Hij gaf Zijn Zoon opdat Hij wederspannige zondaren zou behouden. Jezus Christus, de Eniggeborene, vindt de behoudenis zeer belangrijk, want Hij vergoot Zijn bloed. Hij stierf om het te volbrengen. Zal ik dan lichtvaardig denken over iets wat Hem Zijn leven heeft gekost? Als Hij van de hemel naar de aarde kwam, zal ik dan verzuimen van de aarde naar de hemel te zien? Zal datgene wat de Zaligmaker een leven van dienstijver en doodsangsten kostte, voor mij van weinig belang zijn? Bij het bloedige zweet van Gethsémané, bij de wonden van Golgotha bid ik u: Wees ervan verzekerd dat de behoudenis uw meest verheven en meest begeerde gedachten waard is. Het kan toch niet zo zijn dat God de Vader en God de Zoon aldus een gemeenschappelijk offer brengen -de Eén geeft Zijn Zoon en de Ander geeft Zichzelf ter behoudenis- en dat de behoudenis dan toch een geringe en onbeduidende zaak is? De Heilige Geest vindt het geen onbelangrijke zaak, want Hij verwaardigt Zich onophoudelijk in de nieuwe schepping te werken opdat Hij de behoudenis tot stand kan brengen. Hij wordt vaak geërgerd en bedroefd. Maar toch gaat Hij nog door met Zijn duurzame werk, opdat Hij vele kinderen tot de hemelse heerlijkheid mag leiden. Veracht niet wat de Heilige Geest hoogacht, opdat u de Heilige Geest Zelf niet veracht. De Heilige Drie-eenheid heeft een hoge dunk van de behoudenis. Laten wij haar dan niet veronachtzamen.

			Ik bid u die lichtvaardig over de behoudenis blijft denken, niet te vergeten dat wij die tot u moeten preken, er niet gering over durven denken. Des te langer ik leef, des te meer ervaar ik dat, als God me niet als dominee getrouw maakt, het beter voor mij geweest zou zijn als ik nooit geboren was. Ik moet er niet aan denken dat ik, aangesteld als wachter om uw zielen te waarschu­wen, u niet goed waarschuw en uw bloed mij ten laste gelegd zal worden. Mijn eigen verdoemenis zal heel verschrikkelijk zijn, maar om ook uw bloed op mijn geweten te hebben! Moge God een ieder van Zijn dienaren ervoor bewaren schuldig aan de zielen van mensen bevonden te worden. Iedere prediker van het evangelie kan met David roepen: ”Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils!”

			Bedenk, o zorgeloze toehoorders, dat Gods gemeente de behoudenis geen geringe zaak vindt. Volijverige mannen en vrouwen, bij duizenden, bidden dag en nacht voor het behoud van anderen. Ook spannen zij zich in, brengen grote offers en zijn bereid om er veel meer te brengen, als zij ook maar enkelen tot Jezus en Zijn zaligheid mogen leiden. Voorzeker, als goedgunstige mensen en verstandige mensen de behoudenis zo belangrijk achten, behoort u die haar tot nu toe veronacht­zaamd hebt, toch over deze zaak van gedachte te veranderen en met grotere zorg uw eigen belangen te behartigen.

			Verder vinden de engelen het een zwaarwichtige zaak. Vooroverbuigend van hun tronen, kijken zij uit naar zondaren die zich bekeren. En wanneer zij vernemen dat een zondaar naar zijn God is teruggekeerd, stemmen zij hun gouden harpen weer en laten nieuwe muziek voor de troon klinken, want ”er is blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.”

			Het is ook zeker dat de duivels de behoudenis een belangrijke zaak vinden, want hun aanvoerder van den beginne gaat rond, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Zij worden het streven naar de verdelging van mensen nooit moe. Zij weten hoezeer de behoudenis God verheerlijkt en hoe vreselijk de ondergang van zielen is. Daarom reizen zij stad en land af om te zien of zij ook mensenkinderen kunnen verdelgen. Och, ik bid u, zorgeloze toehoorder, wees zo verstandig dat lot te vrezen dat uw wrede vijand, de duivel, gaarne over u zou verzekeren!

			Vergeet ook niet, dat verdoem­de zielen de behoudenis belangrijk vinden. De rijke man had, toen hij nog op aarde was, een hoge dunk van niets anders dan zijn schuren en de opslag van zijn opbrengst. Maar toen hij in de plaats der pijniging kwam, sprak hij: ”Vader Abraham, zend Lazarus tot het huis mijns vaders; want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging.” Verloren zielen zien de dingen in een ander licht dan datgene wat hen hier beneden verblindde. Zij waarderen de dingen op een andere manier dan wij hier doen, waar zondig vermaak en aardse schatten het geestesoog verduisteren. Ik bid u dan, bij de Heilige Drie-eenheid, bij de tranen en gebeden van de heiligen, bij de vreugde van engelen en verheerlijkte zielen, bij de boosaardig­heid van duivels en de wanhoop van de verdoemden, waak op uit uw slaap en verwaarloos deze grote zaligheid niet!

			Ik zal geen enkel ding geringschatten dat uw welzijn aangaat, maar ik zal standvastig blijven beweren dat er niets is wat zozeer een ieder van u aangaat, als de behoudenis. Uiteraard is uw gezondheid belangrijk. Laat de dokter gehaald worden als u ziek bent. Zorg goed voor uw dagelijks voedsel, beweging en alle hygiënische regels. Let verstandig op uw gestel en zijn eigenaardigheden. Maar wat maakt het eigenlijk uit, een gezond lichaam gehad te hebben als u een ziel hebt die omkomt! Rijkdom, ja, als u die zonodig moet bezitten, hoewel u die echter leeg zult vinden als u uw hart erop zet. Voorspoed in deze wereld, verdien die op een eerlijke manier, maar ”wat zou het de mens baten, zo hij de gehele wereld won, en aan zijn ziel schade leed?” Een gouden doodkist zal een armzalige compensatie voor een verdoemde ziel zijn. Van voor Gods aangezicht verworpen te worden, kan die misère door stapels schatten gelenigd worden? Kan de bitterheid van de tweede dood verlicht worden door de gedachte dat de stakker ooit miljonair was en dat zijn rijkdom de politiek kon beïnvloeden? Nee, gezondheid of rijkdom stelt niets voor, vergeleken met de behoudenis. Noch kan eer of faam de vergelijking ermee doorstaan. Het zijn echt niets meer dan pruldingen. Maar ondanks dat hebben ze een vreemde aantrekkingskracht op mensenkinde­ren. Och toehoorders, al zou iedere harpsnaar ter wereld uw gloriedaden doen weerklinken en iedere bazuin uw vermaardheid verkondigen, wat zou dat ertoe doen als een luidere stem zou zeggen: ”Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is”?

			Behoudenis, behoudenis, BEHOUDENIS! Niets op aarde kan haar evenaren, want haar koopwaar is beter dan de koophandel van zilver, en haar inkomst dan het uitgegraven goud. Het bezit van het gehele heelal zou voor een verdoemde ziel niet opwegen tegen de afschuwelijke schade die zij opgelopen heeft en eeuwig zal moeten verduren. Stapel de werelden op en laat hen de balans in evenwicht brengen. Ja, breng net zoveel werelden als er sterren zijn en laad de weeg­schaal aan één kant vol. Plaats dan in de andere schaal één enkele ziel begiftigd met onsterfelijk­heid, en die zal zwaarder wegen dan al het andere. Behoudenis! Niets kan ermee vergeleken worden. Mogen wij iets van haar onuitsprekelijke waarde bespeuren en daarnaar zoeken, totdat we haar ten volle bezitten!

			II. Maar nu moeten we overgaan op het tweede punt van overdenking -en ik bid God de Heilige Geest ons dat op te leggen- en dat is: WIENS ZAAK IS HET? 

			We hebben gezien wat de zaak is: behoudenis. Neem nu in overweging van wie die is. ”Uw eigen behoudenis.” Op dit ogenblik mag niets anders uw gedachten bezighouden dan deze sterk persoonlijke zaak. En ik bid de Heilige Geest om uw gemoed op dit ene punt te laten concentreren.

			Als u verlost bent, zal het ”uw eigen behoudenis” zijn en zult u zich er zelf in verlustigen. Als u niet verlost bent, is de zonde die u nu begaat, uw eigen zonde, de schuld uw eigen schuld. De veroordeling waaronder u leeft, met al haar ongerustheid en angst, met al haar ongevoeligheid en onachtzaamheid, is van uzelf - helemaal van uzelf. U kunt dan deelgenoot zijn van de zonden van andere mensen, en anderen kunnen deelgenoot van de uwe worden, maar er ligt een last op uw eigen rug die niemand anders met één vinger kan aanraken. Er is een bladzijde in het Boek van God, waarop uw zonden staan opgetekend, niet vermengd met de overtredingen van uw kamera­den. Welnu geliefden, u moet voor al deze zonden persoonlijk vergeving verkrijgen, anders bent u voor eeuwig verloren. Niemand anders kan er voor u in het bloed van Christus gewassen worden. Niemand kan zijn geloof in plaats van uw geloof laten gelden. De veronderstelling alleen al dat er in de godsdienst een mens borg zou kunnen staan, is een grof schandaal. U dient zelf berouw te hebben, zelf te geloven, zelf in het bloed gewassen te worden, want anders is er voor u geen vergeving, geen aanvaarding, geen aanneming, geen wedergeboorte. Het is allemaal van begin tot eind een persoonlijke zaak: ”uw eigen behoudenis” moet het zijn, anders wordt het uw eigen eeuwige verderf.

			Wees ervan doordrongen dat u persoonlijk moet sterven. Laat niemand denken dat iemand anders voor hem kan sterven. Geen mens kan zijn broeder verlossen of God een losprijs bieden. Door die ijzeren poort moet ik alleen gaan, en dat geldt ook voor u. Sterven zal uw eigen persoonlijke aangelegenheid zijn. En in dat sterven zullen we of persoonlijke vertroosting of persoonlijke ontzetting ervaren. Wanneer de dood achter ons ligt, is de behoudenis nog altijd onze ”eigen behoudenis”. Want als ik verlost ben, zullen mijn ”ogen de Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen een vergelegen land zien.” Mijn ogen zullen Hem zien, en niet iemand anders namens mij. Niet het hoofd van uw broeder zal uw kroon dragen. Niet de hand van een vreemde zal met uw palmtak zwaaien. Niet het oog van een zuster zal voor u de gelukzalige aanblik aanschouwen. Niet het hart van een borg zal als uw gevolmachtigde met vreugdevolle vervoering vervuld worden. Er is een persoonlijke hemel voor de persoonlijke gelovige in de Heere Jezus Christus. Het zal, als u haar bezit, ”uw eigen behoudenis” zijn. Als u haar echter niet bezit, bedenk dan nogmaals dat dit uw eigen verdoemenis zal inhouden. Niemand zal echter voor u veroordeeld worden. Niemand kan namens u de vurige bliksemstralen van de toorn des Heeren verdragen. Wanneer u zult zeggen: ”Valt op mij, gij steenrotsen! Verberg mij, o bergen!”, zal er niemand naar voren springen en zeggen: ”U hoeft niet langer vervloekt te zijn, ik zal voor u een vervloeking worden.” Er is heden een plaatsvervanger voor iedereen die gelooft: de door God aangestelde Plaatsvervanger, de Christus Gods. Maar als die plaatsvervanging niet door u aanvaard wordt, kan er nooit een ander zijn. Er rest dan voor u slechts een persoonlijke verwerping om voor eeuwig een persoonlijke kwelling in uw eigen ziel en in uw eigen lichaam te verduren. Dit maakt het dus tot een zeer ernstige zaak. Och, wees wijs en bekommer u om ”uw eigen behoudenis”.

			U wordt vandaag misschien in de verleiding gebracht -en zeer waarschijnlijk is dat zo- om uw eigen behoudenis door ideeën van andere mensen te vergeten. We zijn allen zo geneigd om wat dit betreft om ons heen te kijken en niet naar onszelf. Laat me u bidden de procedure om te draaien. Laat alles wat u uw eigen wijngaard heeft doen verwaarlozen, tot uw voordeel aangewend worden en u ertoe brengen bij uzelf te beginnen en op ”uw eigen behoudenis” acht te slaan. Misschien woont u tussen godvruchtige mensen en hebt u sterk de neiging gehad iets op hen aan te merken, hoewel ik wat mij betreft kan zeggen dat dit mensen zijn met wie ik graag wil leven en sterven: ”Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God.” Maar o, als u tussen vromen woont, zou het dan niet uw zaak moeten zijn op ”uw eigen behoudenis” acht te slaan? Zorg ervoor dat u waarlijk een van hen wordt, niet alleen maar in hun kerkregister opgeschreven, maar werkelijk in de handpalmen van Christus gegraveerd, niet een ontrouwe belijder, maar een getrouwe bezitter, niet slechts een drager van de Naam van Christus, maar een drager van de aard van Christus. Als u in een begenadigd gezin woont, pas er dan voor op dat u niet voor eeuwig van hen gescheiden zult worden. Hoe zou u het kunnen verdragen van een christelijk huisgezin naar een plaats der pijniging te gaan? Laat de bezorgdheid van de vromen u tot ongerustheid leiden. Laten hun gebeden u tot bidden drijven. Laat hun voorbeeld tot berisping van uw zonde zijn en laten hun vreugden u tot hun Zaligmaker lokken. O, sla er acht op! Maar misschien leeft u grotendeels tussen goddeloze mensen en hebt u in uw omgang met de goddelozen de neiging hetzelfde te denken als zij over de kleinigheden, ijdelheden en verdorvenheden van dit leven. Laat dit niet zo zijn. Maar zeg daarente­gen: ”O God, hoewel ik tussen deze mensen geplaatst ben, raap mijn ziel toch niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds. Laat mij de zonden waartoe ze vervallen en de onboetvaardigheid waaraan ze schuldig staan, mijden. Red mij, bid ik u, o mijn God, red mij van de overtredingen die zij bedrijven.”

			Misschien worden sommigen van u vandaag bezig gehouden door herinneringen aan de doden die onlangs ontslapen zijn. Hier ligt een kleine thuis opgebaard en daar is een vader die nog niet in het graf gelegd is. Och, wanneer u weent om hen die naar de hemel gegaan zijn, denk dan aan ”uw eigen behoudenis” en ween over uzelf, want u bent voor eeuwig van hen gescheiden tenzij u behouden bent. U hebt uw geliefden ”Vaarwel” gezegd, voor eeuwig vaarwel, tenzij u zelf in Jezus gelooft. En als iemand van u gehoord heeft van personen die in zonde geleefd hebben en met godslasterlijke taal op de lippen gestorven zijn en verloren gingen, dan bid ik u niet achteloos aan hen te denken opdat u ook niet hetzelfde verderf ondergaat. Want wat zei de Heiland? ”Meent gij, dat dezen zondaren zijn geweest boven alle zondaren? Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen evenzo vergaan.” Het lijkt alsof alles op aarde, alles in de hemel en alles in de hel, ja ook God Zelf u oproept om allereerst en bovenal ”uw eigen behoudenis” te zoeken.

			Het is misschien nuttig enkele personen te noemen voor wie dit thema zeer benadrukt moet worden. Ik zal dicht bij huis beginnen. Er is grote behoefte om deze zaak christelijke ambtsdragers zoals ik, zoals mijn broeders diakenen en ouderlingen, op het hart te drukken. Als er mensen zijn die gemakkelijk bedrogen kunnen uitkomen, dan zijn het diegenen die door hun ambt geroepen worden als herders voor de zielen van anderen te fungeren. O mijn broeders, het is voor mij zo gemakkelijk me in te beelden dat ik, omdat ik dominee ben en me met heilige zaken moet bezighouden, om die reden veilig ben. Ik bid dat ik nooit tot die misvatting mag vervallen, maar dat ik me altijd aan het kruis mag klemmen als een arme behoeftige zondaar, rustend in het bloed van Jezus. Collega-dominees, medewerkers en ambtsdragers van de kerk, denk niet dat dat ambt u kan behouden. De zoon des verderfs was een apostel, in een hoger ambt dan wij, maar toch is hij op dit moment in een groter verderf. Sla er acht op, u die onder de leiders van Israël geteld wordt, dat u zelf behouden wordt.

			Eigengereide dogmatici zijn een ander soort mensen die gewaarschuwd dienen te worden om op hun eigen behoudenis acht te slaan. Wanneer zij een preek aanhoren, zitten ze al met hun mond open, klaar om een halve vergissing aan te grijpen. Om één woord maken zij iemand tot overtre­der, want zij beschouwen zichzelf als de norm van rechtzinnigheid. Zij beoordelen de predikant als die spreekt, met zoveel koelbloedigheid alsof zij als plaatsvervangende rechters van de Grote Koning Zelf aangesteld waren. Och, beoordeel uzelf maar! Het is misschien belangrijk om goed van verstand en zuiver in de leer te zijn, maar het is belangrijker om oprecht van hart te zijn. Ik kan misschien in staat zijn nauwkeurig rechtzinnigheid van ketterij te onderscheiden en toch part noch deel aan de zaak hebben. U bent misschien een zeer degelijke calvinist, of misschien denkt u toevallig dat degelijkheid in een andere richting ligt. Maar o, het stelt niets voor, het is minder dan niets, als uw ziel de macht van de waarheid niet voelt en u zelf niet wedergeboren bent. Sla acht op ”uw eigen behoudenis”, u, wijzen naar de letter, die de Geest niet hebben.

			Ook bepaalde personen die altijd tot vernuftige bespiegelingen gebracht worden, moeten gewaar­schuwd worden. Als zij de Bijbel lezen, doen ze dat niet om te ontdekken of ze behouden zijn of niet, maar om te weten of we ons onder de derde of de vierde schaal bevinden, wanneer het duizendjarige rijk zal komen of wat de slag van Armageddon inhoudt. Ach, zoek al deze dingen maar uit als u er de tijd en de deskundigheid voor hebt, maar bekommer u eerst om uw eigen behoudenis. Het boek Openbaring, gezegend is hij die het begrijpt, maar niet voordat hij allereerst dit begrijpt: ”Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” De meest vooraan­staande doctor in de symboliek en geheimenissen van Openbaring zal net zo zeker verworpen worden als de meest onkundige, als hij niet tot Christus gekomen is en zijn ziel in het verzoenend werk van onze Grote Plaatsvervanger heeft doen rusten.

			Ik ken er enkelen die zeer nodig op hun eigen behoudenis acht moeten slaan. Ik zinspeel op hen die altijd anderen bekritiseren. Zij kunnen eigenlijk nooit naar een bedehuis gaan zonder de kleding of het gedrag van hun medemensen te observeren. Niemand is veilig voor hun commentaar. Zij zijn zulke scherpzinnige rechters en maken zulke intelligente opmerkingen. U muggenzifters en kwaadsprekers, sla acht op ”uw eigen behoudenis”. U hebt onlangs een dominee voor een vermeende misstap veroordeeld, maar toch is hij een geliefde dienaar van God, die dichtbij zijn Meester leeft. Wie bent u eigenlijk, dat u uw mond tegen iemand als hem durft open­doen? Een paar dagen geleden nog was een arme, nederige christin het doelwit van uw roddel en uw laster, waardoor zij tot in haar hart gekrenkt werd. O, let toch op uzelf, let toch op uzelf. Als die ogen die naar buiten toe zo onderzoekend kijken, eens naar binnen zouden kijken, dan zouden ze wellicht iets waarnemen wat hen van afgrijzen zou verblinden. Zalig afgrijzen, als het hen ertoe zou brengen zich tot de Heiland te wenden, Die hun ogen opnieuw zou openen en het hun zou vergunnen Zijn zaligheid te zien.

			Ik zou ook kunnen zeggen dat het in deze zaak zich om een persoonlijke behoudenis te bekomme­ren, nodig is tot sommigen te spreken die bepaalde belangrijke publieke doelen gesteund hebben. Ik ga ervan uit dat ik net zo’n vurige protestant ben als ieder ander, maar ik ken ook te veel verwoede protestanten die geen haar beter zijn dan de roomsen. Want hoewel de roomsen van vroeger hen verbrand zouden hebben, zouden zij de roomsen van vandaag zeker hun verdraag­zaamheid onthouden, als ze dat konden. En daarin zie ik geen verschil tussen de twee groepen fanatiekelingen. Volijverige protestanten, ik ben het met u eens, maar toch waarschuw ik u dat uw ijver in deze zaak u niet kan behouden of in de plaats van persoonlijke godvruchtigheid kan staan. Vele rechtzinnige protestanten zullen aan de linkerhand van de Grote Rechter gevonden worden. En ook u, die zich altijd maar weer opwindt wegens een of andere publieke kwestie, tot u zou ik willen zeggen: ”Laat de politiek maar met rust, totdat uw eigen innerlijke politiek op een goed fundament gevestigd staat.” U bent een radicale hervormer, u zou ons een economisch systeem kunnen tonen dat al onze misstanden zou rechtzetten en ieder mens zou geven wat hem toekomt. Ik bid u dan dat u uw eigen misstanden rechtzet, uzelf hervormt en u overgeeft aan de liefde van Jezus Christus. Want wat zal het u baten, al wist u hoe u staatszaken tegen elkaar moest afwegen en hoe u het geheel van alle klassen in de maatschappij moest ordenen, als u zelf als kaf voor de wan van de Heere weggeblazen zult worden? Moge God ons dan genade schenken, door wat voor andere zaken we ook in beslag genomen worden, om alles op zijn juiste plaats te houden en onze roeping en verkiezing vast te maken.

			III. En in de derde plaats -en o, moge de genade mij de juiste woorden laten spreken- zal ik proberen OP BEPAALDE BEZWAREN IN TE GAAN. 

			Ik denk dat ik iemand hoor zeggen: ”Zo, maar gelooft u dan niet in de uitverkiezing? Waarom zouden we acht slaan op onze eigen behoudenis? Ligt alles niet al vast?” U dwaas -ik kan u niet eerder antwoorden voordat ik u uw rechtmatige naam heb gegeven-, lag het niet vast of u bij uw komst naar deze plaats nat zou worden of niet? Waarom hebt u uw paraplu dan meegenomen? Ligt het niet vast of u vandaag met eten gevoed zult worden of honger zult lijden? Waarom gaat u dan thuis eten? Ligt het niet vast of u morgen nog leeft of niet? Wilt u zich daarom van het leven beroven? Nee, zo verdorven, zo dwaas redeneert u niet over de beschikking wat betreft van alles en nog wat, behalve ”uw eigen behoudenis”. En u weet dat het geen redeneren is, alleen maar kletspraat. Dit is het enige antwoord dat ik u zal geven en het enige wat u verdient.

			Iemand anders zegt: ”Ik heb er moeite mee op onze eigen behoudenis acht te slaan. Gelooft u niet in volle verzekerdheid? Zijn er dan geen mensen die zonder enige twijfel weten dat zij behouden zijn?” Jazeker, God zij geloofd, ik hoop dat er velen van hen nu aanwezig zijn. Laat me u echter vertellen wie dit niet zijn. Het zijn geen mensen die bang zijn om zichzelf te onderzoeken. Als ik iemand tegenkom die zegt: ”Ik hoef mijzelf niet meer te onderzoeken. Ik weet dat ik behouden ben en daarom hoef ik er verder geen aandacht aan te besteden”, zal ik zo vrij zijn tot hem te zeggen: ”Mijnheer, u bent al verloren. Deze grove misvatting van u heeft u in een leugen doen geloven.” Niemand is zo voorzichtig als diegenen die de volle verzekerdheid bezitten. Niemand heeft zoveel heilige vrees om tegen God te zondigen of wandelt zo toegenegen en nauwgezet, als diegenen die de volle verzekerdheid des geloofs bezitten. Arrogantie is echter geen verzekerdheid. Helaas, velen denken van wel! Geen ten volle verzekerd gelovige zal er ooit bezwaar tegen maken aan het belang van zijn eigen behoudenis herinnerd te worden.

			Een derde bezwaar dient zich echter aan: ”Dit is erg zelfzuchtig”, zegt iemand. ”U hebt ons staan vermanen om op onszelf acht te slaan en dat is pure zelfzucht.” Ja, dat zegt u. Maar laat mij u zeggen dat het een soort zelfzucht is dat absoluut noodzakelijk is voordat u onzelfzuchtig kunt worden. Een deel van de behoudenis is om van zelfzucht verlost te worden, en ik ben zelfzuchtig genoeg om te verlangen van mijn zelfzucht verlost te worden. Hoe kunt u anderen van enige dienst zijn als u niet zelf behouden bent? Stel, er dreigt een man te verdrinken en ik sta op London Bridge. Als ik van de brugleuning spring en kan zwemmen, kan ik hem redden. Maar stel dat ik niet kan zwemmen, kan ik dan enige dienst bewijzen door met de wegzinkende man in een plotselinge en stellige dood te springen? Ik ben pas in staat hem te helpen als ik het vermogen heb dat te doen. Een ander voorbeeld. Er staat daarginds een school. Welnu, de eerste vraag van degene die daar leraar wil worden, moet zijn: ”Weet ik zelf datgene wat ik wil onderwijzen?” Noemt u die vraag zelfzuchtig? Het is zeker zeer onzelfzuchtige zelfzucht, gebaseerd op gezond verstand. Uiteraard zou de man die niet zo zelfzuchtig is dat hij zich afvraagt: ”Ben ik in staat als leraar te functione­ren?”, schuldig staan aan grove zelfzucht door zich in een functie te plaatsen die hij niet bevoegd is te vervullen. Ik stel me een analfabeet voor die de school binnengaat en zegt: ”Ik kom hier les geven en het salaris in ontvangst nemen”, hoewel hij de kinderen niet kan leren lezen of schrijven. Zou hij niet erg zelfzuchtig zijn als hij geen acht slaat op zijn eigen bekwaamheid? Maar het is zeker geen zelfzucht die een mens een stap naar achteren laat doen en zeggen: ”Nee, ik moet eerst zelf naar school gaan. Anders is het alleen maar een aanfluiting voor de kinderen als ik probeer ze iets te leren.” Dit is, goed beschouwd, toch geen zelfzucht die ons acht laat slaan op onze eigen behoudenis, want zij is de basis vanwaaruit we ten goede van anderen werkzaam zijn.

			IV. Na op deze bezwaren ingegaan te zijn, zal ik een ogenblik proberen WAT HULP TE VERLE­NEN aan diegenen die graag oprecht willen zijn.

			Heeft het de Heilige Geest behaagd iedereen hier eerlijk te maken jegens zijn eigen behoudenis? Vriend, ik zal u helpen twee vragen te beantwoorden. Vraag u eerst af: ”Ben ik behouden?” Ik zal u helpen daarop erg snel te antwoorden. Als u vanmorgen behouden bent, bent u het onderwerp van een werk binnen in u, zoals de tekst zegt: ”Werkt uw eigen behoudenis; want het is God, Die in u werkt.” U kunt het niet inwerken, maar wanneer God het in u werkt, werkt u het uit. Hebt u een werk van de Heilige Geest in uw ziel? Merkt u iets meer dan de menselijke natuur zonder hulp verwerven kan? Is er bij u een verandering, uit de hemel in u gewerkt? Als dat zo is, bent u behouden. En verder, rust uw behoudenis volkomen op Christus? Degene die zich aan iets anders vastklemt dan aan het kruis, klemt zich aan iets vast waarmee hij bedrogen zal uitkomen. Als u op Christus staat, staat u op de rots. Maar als u voor een deel op de verdiensten van Christus vertrouwt en voor een deel op uw eigen verdiensten, dan staat u met één voet op de rots maar met de andere op drijfzand. U zou dan net zo goed met beide voeten op drijfzand kunnen staan, want de uitkomst zal hetzelfde zijn. U bent pas behouden als Christus alles in allen in uw ziel is, de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Toets uzelf hieraan.

			En verder hebt u, als u behouden bent, de zonde de rug toegekeerd. U hebt het zondigen niet afgelegd -konden we dat maar- maar u bemint de zonde niet langer. U zondigt niet moedwillig maar uit zwakheid. U zoekt God ernstig en jaagt de heiligmaking na. U hebt eerbied voor God, u wenst als Hem te zijn, u verlangt bij Hem te zijn. Uw gelaat is op de hemel gericht. U lijkt op iemand die naar de evenaar reist. Meer en meer voelt u de warme invloed van de hemelse warmte en het hemelse licht. Welnu, als dit uw levensweg is, dat u niet naar het vlees wandelt maar naar de Geest en vruchten van heiligmaking voortbrengt, dan bent u behouden. Moge uw antwoord op die vraag in alle oprechtheid en eerlijkheid aan uw eigen ziel gegeven worden. Wees als rechter niet te vooringenomen. Kom niet tot de conclusie dat alles wel goed zit omdat de buitenkant schoon schijnt. Overweeg alles zorgvuldig voordat u een gunstige uitspraak doet. Oordeel uzelf, opdat gij niet geoordeeld wordt. Het is beter uzelf te veroordelen en door God aangenomen te worden, dan uzelf vrij te spreken en op het laatste moment uw vergissing te ontdekken.

			Maar stel dat die vraag door iemand hier ontkennend beantwoord moet worden - en ik ben bang dat dat zo zal zijn. Laten diegenen die erkennen dat ze niet behouden zijn, dan luisteren naar het antwoord op een tweede vraag: ”Hoe kan ik behouden worden?” Ach geliefde toehoorder, ik hoef u geen dik boek of een armvol foliovellen te brengen en te zeggen: ”Het zal u maanden, jaren kosten om het reddingsplan te begrijpen.” Nee, de weg is duidelijk, de manier eenvoudig. U zult, als u gelooft, op hetzelfde moment behouden zijn. Gods zaligmakende werk is, wat betreft de aanvang en het wezen ervan, onverwijld. 

			Als u gelooft dat Jezus de Christus is, bent u nu uit God geboren. Als u nu in de geest aan de voet van het kruis staat en de vleesgeworden God daar ziet lijden, bloeden en sterven, en als uw ziel, terwijl u op Hem ziet, zich bereid verklaart Hem als uw Zaligmaker te ontvangen en zich volkomen aan Hem toe te vertrouwen, dan bent u behouden. Wat komt vanmorgen het moment dat ik voor het eerst in Jezus geloofde, me levendig voor de geest! Het was de meest eenvoudige daad die mijn geest ooit verricht heeft, en toch ook de meest wonderbaarlijke, want de Heilige Geest had het in mij gewerkt. Gewoonweg niet meer op mijzelf te steunen en niet meer op iedereen behalve Jezus te vertrouwen. Alleen nog maar mijn volkomen vertrouwen op Hem te stellen en op wat Hij gedaan had. Mijn zonden werden mij op dat ogenblik vergeven en ik was behouden. En zo kan het ook met u gaan, ja juist met u als u ook op de Heere Jezus vertrouwt. ”Uw eigen behoudenis” zal verzekerd worden door die ene eenvoudige geloofs­daad. En voortaan zult u, in de kracht van God door het geloof tot de zaligheid bewaard, de weg van de heiligmaking bewandelen, totdat u komt waar Jezus is in eeuwige gelukzaligheid. God geve dat elke ziel behouden van deze plaats mag gaan. Ja ook jullie, kleine kinderen, die hier zijn, jullie jongelui, jullie jongens en meisjes, ik bid dat jullie in je jeugd op ”je eigen behoudenis” mogen letten. Het geloof is geen voorrecht voor alleen maar oude mensen en ook niet alleen voor jullie vaders en moeders. Als jullie hartjes op Hem zien, het Heilige Kind Jezus, al weet je nog maar weinig, als jullie op Hem betrouwen, zal de zaligheid voor jullie zijn. Ik hoop dat voor jullie die nu jong zijn, ”je eigen behoudenis” een zaak van vreugde mag worden, omdat je haar toevertrouwd hebt in de handen van je Verlosser.

			Nu moet ik gaan afsluiten, maar enkele gedachten drukken nog op me. Ik moet ze uitspreken voordat ik ga zitten. Ik zou iedereen hier dringend willen aansporen op deze zaak van zijn eigen behoudenis acht te slaan. Doe het, bid ik u, in alle ernst, want niemand kan dat voor u doen. Ik heb God omwille van uw ziel gebeden, mijn toehoorder, en ik hoop dat ik een antwoord van vrede jegens u mag krijgen. Maar als ook u niet bidt, zijn mijn gebeden vruchteloos. U bent de tranen van uw moeder niet vergeten. Ah, u bent sinds die tijd de oceaan overgestoken en de diepten der zonden ingegaan. Maar u herinnert zich wel dat u altijd op moeders schoot uw gebed opzegde en dat zij liefdevol ”Amen” zei, haar jongen kuste, voor hem Gods zegen vroeg en bad of hij de God van zijn moeder zou mogen leren kennen. Die gebeden voor u klinken nog in Gods oren, maar het is onmogelijk dat u ooit behouden kunt worden als er ook niet van u gezegd kan worden: ”Zie, hij bidt.” De heiligheid van uw moeder kan slechts opstaan in het oordeel om uw moedwillige goddeloosheid te veroordelen als u haar niet navolgt. De ernstige vermaningen van uw vader zullen de rechtvaardi­ge straf van de Rechter alleen maar bekrachtigen, tenzij u ernaar luistert, u bedenkt en uw vertrouwen op Jezus stelt. O, bedenk toch, ieder van u, dat er maar één hoop is, en als die ene hoop vervlogen is, is zij voor eeuwig weg. Verslagen in de ene strijd, waagt een bevelhebber een andere in de hoop dat hij de veldtocht toch mag winnen. Uw leven is uw eenmalige strijd en als die verloren wordt, is hij voor eeuwig verloren. De man die gisteren failliet ging, begint weer vol goede moed met een zaak in de hoop dat hij alsnog succes mag hebben. Maar in het geval van dit vergankelijke leven bent u, als u failliet bevonden wordt, voor eeuwig en altoos failliet.

			Ik gelast u daarom bij de levende God, voor Wiens aangezicht ik sta en voor Wie ik misschien rekenschap van de preek van vandaag moet geven nog voordat de zon weer opgaat, ik gelast u op uw eigen behoudenis acht te slaan. Moge God u helpen het zoeken van Hem nooit te staken, totdat u door de getuigenis van de Geest weet dat u echt van de dood in het leven overgegaan bent. Sla er nu acht op, nu, NU, NU! Juist op deze dag komt de stem der vermaning van God tot sommigen van u met extra nadruk, omdat u daar dringend behoefte aan hebt, aangezien uw tijd kort is. Voor hoevelen is het deze week al eeuwigheid geworden! Voor de volgende zondag kunt u zelf wel het land der levenden verlaten hebben. Op basis van de kansberekening veronderstel ik dat er uit dit gehoor diversen zullen zijn die binnen een maand sterven. Ik sta nu niet te specule­ren, maar naar alle waarschijnlijkheid kunnen deze duizenden niet allemaal weer samenkomen, al willen allen dat graag. Wie onder ons zal er dan naar het onbekende land opgeroepen worden? Zult u het zijn, jongedame, die altijd om de dingen van God zat te lachen? Zal het die handelaar daar zijn, die niet genoeg tijd voor de dienst aan God heeft? Zult u het zijn, mijn buitenlandse vriend, die de oceaan bent overgestoken om vakantie te houden? Zult u als lijk teruggevoerd worden? Ik smeek u over uzelf na te denken, u allen.

			U die in Londen woont, zult zich wel herinneren dat enkelen van ons jaren geleden, toen de cholera onze straten teisterde, er middenin zaten en velen om ons heen zagen neervallen alsof ze door een onzichtbare maar dodelijke pijl getroffen werden. Van die ziekte wordt beweerd dat ze weer op weg hierheen is. Men zegt dat zij snel vanuit Polen door heel het vasteland van Europa raast. En als zij hier komt en sommigen van u grijpt, bent u dan bereid heen te gaan? Ook al teistert de dood in die gedaante onze stad niet, waar ik ook om bid, toch is de dood immer binnen onze poorten en waart de pestilentie iedere nacht in het duister rond. Denk daarom na over uw wegen. Alzo spreekt de Heere, en met Zijn Woord besluit ik deze verkondiging: ”Schik u, o Israël! om uw God te ontmoeten.” 

			Amen.

		

	
		
			Bekering: Christus' eerste en laatste onderwerp

			”Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.” (Mattheüs 4:17)

			”En in Zijn Naam moest gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volkeren, beginnende van Jeruzalem.” (Lukas 24:47)

			Uit deze twee teksten blijkt dat bekering het eerste onderwerp was waar de Verlosser bij stilstond en dat het ook het laatste was wat Hij, toen Hij heenging, aan de ijver van Zijn discipelen toevertrouw­de. Hij begint Zijn bediening met de roep: ”Bekeert u” en Hij beëindigt haar door tot Zijn opvolgers, de apostelen, te zeggen: ”Predik bekering en vergeving van zonden, onder alle volkeren, beginnende van Jeruzalem.” Dit lijkt mij een zeer belangwekkend gegeven, en niet alleen belangwekkend maar ook leerzaam. Jezus Christus vangt Zijn roeping aan door bekering te prediken. Wat anders? Heeft Hij ons door deze daad niet geleerd hoe belangrijk bekering was? Zo belangrijk dat Hij de allereerste keer dat Hij Zijn mond opent, begint met: ”Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.” Heeft Hij niet beseft dat het nodig was eerst bekering te preken voordat Hij het geloof in Hemzelf verkondigde? Omdat de ziel eerst berouw van de zonde moet hebben voordat zij een Zaligmaker zal zoeken, of zich er zelfs om bekommeren te weten of er wel een Zaligmaker is. En heeft Hij ons ook niet duidelijk gemaakt dat wij, aangezien de bekering de eerste les van het goddelijke onderwijs was, moeten beginnen door op de zondaars­bank te gaan zitten, als wij Zijn discipelen willen zijn. Daarna kunnen we mogelijkerwijs naar de hogere klassen van het geloof en van de volle verzekerdheid kunnen overgaan! Vanaf het eerste ogenblik begint Jezus met de bekering. Die bekering is wellicht de Alfa, de eerste letter van het geestelijke alfabet dat alle gelovigen moeten leren. En als Hij Zijn goddelijke roeping beëindigt met bekering, wat anders heeft Hij ons willen zeggen dan dit: dat bekering nog steeds van het allerlaatste belang was? Hij verkondigt het met Zijn eerste ademtocht, Hij zal het uitspreken met Zijn laatste. Hiermee begint Hij en hiermee zal Hij besluiten. Hij wist dat bekering voor het geestelijke leven een soort Alfa en Omega was: het was de plicht van het begin, het was de plicht van het einde. Het was alsof Hij tot ons zei: ”De bekering, die ik u drie jaar geleden preekte, toen ik voor het eerst als openbaar Leraar in de wereld kwam, is net zo bindend, net zo noodzakelijk voor u die Mij daarna hoorde en Mijn stem gehoorzaamde, als het op het allereerste moment was. En het is evenzeer nodig dat u die vanaf het begin bij Mij geweest bent, niet moet denken dat dat thema al uitgeput en ouderwets is. U moet uw bediening ook beginnen en besluiten met dezelfde vermaning: ”Komt tot berouw en bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.” Het lijkt me dat er niets Jezus Christus’ denkbeeld over de hoge waarde van de bekering op vollediger en op doeltreffender wijze zou kunnen uiteenzetten dan het feit dat Hij ermee begint en dat Hij ermee besluit. Hij spreekt ”Bekeert u” als de hoofdtoon van Zijn bediening en verkondigt deze plicht voordat Hij de gehele geheimenis van Zijn goddelijkheid volledig ontvouwt. En dat Hij, als een goed componist, Zijn levenslied besluit met Zijn eerste hoofdtoon en Zijn discipelen opdracht geeft voortdurend te roepen: ”In Jezus’ Naam worden gepredikt bekering en vergeving van zonden.” Ik heb nu het gevoel dat ik geen verdere verontschuldiging nodig heb om uw ernstige en oprechte aandacht te vestigen op het onderwerp van de bekering ter verlossing. Och, moge God de Heilige Geest, terwijl we erover spreken, in al onze geesten blazen. En mogen wij ons nu tot Hem bekeren en nu die zegeningen ondervinden die Hij de boeteling beloofd heeft.

			Wat de bekering betreft, wil ik deze vier zaken uiteenzetten: ten eerste haar oorsprong, ten tweede haar wezen, ten derde haar metgezellen en ten vierde haar uitnemendheden.

			I. Bekering - HAAR OORSPRONG. 

			Als we roepen: ”Komt tot berouw en bekeert u”, dan zijn er altijd dwaze mensen die ons wettisch noemen. We verklaren nu met klem, bij de inleiding op dit eerste punt, dat de bekering van evangelische oorsprong is. Ze is niet bij de berg Sinaï ontstaan. Ze is nergens anders voortgebracht dan op de berg Sion. Natuurlijk is bekering een plicht, een natuurlijke plicht. Wie is er immers zo onbeschaamd om te zeggen dat het niet de dure plicht van de mens is om, als hij gezondigd heeft, berouw over zijn daad te hebben? Het is een plicht die juist de natuur zelf zou willen onderwijzen. Toch is de evangelische bekering nooit naar voren gebracht als een plichtmatige zaak. Ze is nooit in de ziel voortgebracht door eisen van de wet. Ook de wet kan, behalve als instrument in de hand van de genade, in feite de ziel geen helpende hand bieden bij de bekering ter verlossing. Er staat geschreven: ”Doe dat, en gij zult leven; overtreedt Mijn gebod, en gij zult sterven.” Er wordt over boetvaardigheid niets gezegd. Er is geen aanbod van genade voor hen die zich bekeren. De wet spreekt haar dodelijke vloek uit over de mens die slechts eenmaal zondigt, maar zij biedt geen manier ter ontkoming, geen deur waardoor die mens weer in genade aangenomen kan worden. De dorre zijden van de Sinaï hebben geen grond waarin de liefelijke plant van de boetvaardigheid gevoed kan worden. Op de Sinaï is de dauw van de genade nooit gevallen. Haar bliksemen en donderslagen hebben de engel der Genade eens en voor altijd afgeschrikt. Het Recht zit daar op zijn majesteitelijke troon van ruwe steen, met een vlammend zwaard, en neemt zich nooit één moment voor om zijn zwaard in de schede te steken en de overtreder te vergeven. Lees het twintigste hoofdstuk van Exodus maar aandachtig door. Daar vindt u de geboden alle uitgeroepen met het donderende geluid van een bazuin. Er zit echter geen onderbreking in waar de Genade met haar zilveren stem tussenbeide kan komen en zeggen: ”Maar als u deze wet overtreedt, zal God u barmhartig en genadig zijn als u zich bekeert.” Geen woorden van bekering, zeg ik u, zijn er ooit door de wet afgekondigd, geen beloften aan boetelin­gen gedaan. En geen hulp is er ooit door de wet geboden aan hen die vergeving begeren.

			Bekering is een evangelische genade. Christus heeft haar gepredikt, maar Mozes niet. Mozes kan noch zal een ziel helpen zich te bekeren. Jezus alleen kan de wet gebruiken als middel tot schuldigbevin­ding en als reden voor bekering. Jezus verleent genade aan diegenen die haar met geween en met tranen zoeken te verkrijgen. Mozes weet daar echter niet van. Als de bekering ooit door een arme zondaar verkregen wordt, moet ze gevonden worden aan de voet van het kruis en niet aan de voet van de Sinaï, waar de tien geboden aan gruzelementen liggen.

			Nu de bekering dan van evangelische oorsprong is, maak ik er nog een tweede opmerking over: ze is ook van genadige oorsprong. Bekering is nog nooit in een mensenhart voortgebracht zonder de genade van God. Zoals u niet mag verwachten dat een luipaard spijt heeft van het bloed waarmee zijn hoektanden bevochtigd worden, zoals u niet mag verwachten dat een leeuw van het woud zijn wrede heerschappij over de zwakke dieren van de prairie afzweert, evenzo mag u niet verwachten dat een zondaar enige schuldbelijdenis doet of enig berouw aanbiedt dat door God aanvaard zal worden, als de genade niet eerst het hart vernieuwt. Verbreek de banden van de altoosdurende winter in het bevroren noorden maar met uw eigen zwakke adem en hoop dat tranen van berouw zo de wang van een verharde zondaar zullen bedauwen. Ga heen en verdeel de aarde maar, doorsteek haar ingewanden met een kindervinger en hoop dat uw sprekende oproep zo, zonder hulp van goddelijke genade, in staat zal zijn door te dringen tot in het steenhar­de hart van de mens. De mens kan zondigen, en hij kan erin volharden, maar het kwade na te laten is iets waarvoor hij goddelijke kracht nodig heeft. Zoals een rivier in steeds groter wordende razernij naar beneden snelt, springend van rots naar rots in een zware, krachtige stroomversnel­ling, zo is het ook met een zondaar in zijn zonde. Voorwaarts en naar beneden, voorwaarts, steeds sneller, steeds krachtiger, steeds onweerstaanbaarder in zijn helse loop. Niets anders dan goddelijke genade kan die stroomversnelling gelasten opwaarts te springen of de stromen de baan doen terugkeren die zij in de rotsen hebben uitgesleten. Niets anders, zeg ik u, dan de macht die de wereld schiep en het fundament van de oceaan groef, kan ooit een mensenhart in een springader des levens veranderen, vanwaaruit stromen van berouw mogen vloeien.

			Welnu ziel, als u zich ooit zult bekeren, dan zal dat een bekering zijn, niet van nature, maar uit genade. De natuur kan de bekering slechts nabootsen. Zij mag dan wroeging voortbrengen. Zij mag dan een zwak voornemen opwekken. Zij kan zelfs leiden tot een gedeeltelijke, daadwerkelijke hervorming. Maar zonder hulp kan de natuur de edele delen niet aanraken en de ziel herscheppen. De natuur kan de ogen laten tranen, maar zij kan het hart niet laten bloeden. De natuur kan u bewegen uw gewoonten te wijzigen, maar zij kan uw hart niet vernieuwen. Nee, u moet opwaarts zien, zondaar. U moet opwaarts zien naar Hem, Die op het allerhoogst in staat is te behouden. U mag uit Zijn handen een zachtmoedige en milde geest ontvangen. Van Zijn vinger moet de aanraking komen die de rots zal doen verdwijnen. En uit Zijn oog zal de flits van liefde en licht schieten die de duisternis van uw onboetvaardigheid kan verdrijven. Onthoud dan nu, dat ware bekering van evangelische oorsprong is en niet het werk van de wet. En dat ze aan de andere kant van genadige oorsprong is en niet het werk van het schepsel.

			II. Laten we, om van dit eerste punt op ons tweede over te gaan, HET WEZEN van de ware bekering opmerken. 

			De oude schrijvers gebruikten verschillende methoden om de bekering nader uiteen te zetten. Sommigen van hen noemden het een kostbaar medicijn, samengesteld uit zes delen. Toen ik echter hun indeling doorkeek, heb ik gemerkt dat ik met even groot gemak de bekering in vier verschillende bestanddelen zou kunnen verdelen. Deze kostbare fles, die boven het hoofd van de Zaligmaker gebroken moet worden voordat de zoete geur van de vrede in de ziel waargenomen kan worden, deze kostbare zalf is samengesteld uit vier zeer uitzonderlijke, zeer kostbare zaken. Moge God ze ons verlenen en ons dan de samenstelling zelf schenken, die door de hand van de Meester gemengd is. De ware bekering bestaat uit verlichting, vernedering, verafschuwing en herschepping.

			Laten we ze één voor één langsgaan. 

			1. Het eerste deel van de ware bekering bestaat uit verlichting. Een mens is van nature onboetvaardig omdat hij niet weet dat hij zelf schuldig is. In veel daden die hij pleegt, ziet hij geen zonde. En zelfs bij grove en schandelijke overtredingen weet hij vaak wel dat hij geen goed doet, maar hij peilt de diepte niet, noch de afschuwelijke misdadigheid van de zonde die ermee gemoeid is. Ogenzalf is een van de eerste medicijnen die de Heere voor de ziel gebruikt. Als Jezus het oog van het verstand aanraakt, wordt een mens schuldig in eigen oog, zoals hij altijd al schuldig was in de ogen van God. Lang vergeten misdaden springen op uit het graf waar de vergetelheid ze begraven had. Zonden, waarvan hij dacht dat het geen zonden waren, rijzen plotseling op in hun ware gedaante. Handelingen waarvan hij dacht dat ze volmaakt waren, blijken nu zo vermengd met kwade motieven geweest te zijn dat ze voor God helemaal niet aanvaard­baar waren. Het oog is niet langer blind en daarom is het hart niet langer trots, want het ziende oog zal een nederig hart voortbrengen.

			Als ik een schilderij van de bekering in deze eerste fase moest maken, zou ik een man afschilde­ren die met een blinddoek voor zijn ogen over een pad wandelt dat van de meest giftige bloedzui­gers vergeven is. Bloedzuigers die een afschuwelijke gordel rond zijn lendenen hebben gevormd en die als handboeien aan zijn polsen hangen. De man is zo blind dat hij niet weet waar hij is, noch wat het is dat hij houdt voor een juwelen band aan zijn arm. Ik zou daarna op het schilderij zijn ogen aanraken en u zou zijn ontsteltenis en zijn verbijstering eens moeten zien, als hij ontdekt waar hij is en hoe het met hem is. Hij kijkt achterom en ziet door wat voor nesten bloedzuigers hij gelopen heeft. Hij kijkt vooruit en ziet hoe dik het pad voor hem bezaaid ligt met deze giftige beesten. Hij kijkt om zich heen en ziet in zijn eigen boezem, kijkend vanuit zijn zondige hart de kop van een gemene slang, die zich in zijn edele delen heeft gekron­keld. Als ik het zou kunnen, zou ik proberen in dat gezicht afschuw, ontzetting, afgrijzen en smart te leggen, een hunkering om te ontsnappen, een vurig verlangen om al deze zaken kwijt te raken - ze zullen hem vernietigen als hij er niet aan kan ontsnappen.

			En nu, mijn geliefde toehoorders, bent u ooit het onderwerp geweest van deze goddelijke verlichting? Heeft God, Die tot een vormeloze wereld zei: ”Er zij licht”, heeft Hij gezegd: ”Er zij licht” in uw arme onverlichte ziel? Hebt u geleerd dat uw beste werken verachtelijk zijn geweest en dat uw zondige handelingen tienduizendmaal verderfelij­ker zijn dan u ooit gedacht had? Ik kan niet geloven dat u er ooit berouw over gehad hebt, als u niet eerst goddelijke verlichting ontvangen hebt. Ik mag niet verwachten dat een blind oog de vuiligheid op een zwarte hand ziet, noch mag ik geloven dat het verstand dat nooit verlicht is, de zonde kan bespeuren die uw dagelijkse leven heeft bezoedeld.

			2. Op verlichting volgt vernedering. Als de ziel zichzelf gezien heeft, buigt zij zich voor God neer, ontdoet zich van al haar ijdele grootspraak en legt zich plat op haar gezicht voor de troon der genade. Zij kon eens trots over verdienste praten, maar nu durft ze het woord niet eens uit te spreken. Eens kon ze zich voor God beroemen met ”O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen.” Maar nu staat zij van verre, slaat zich op de borst en roept: ”O God! wees mij zondaar genadig!” Nu wordt het hooghartige oog, de trotse blik, waar God van gruwelt, verworpen en het oog wordt in plaats daarvan een rivier van tranen. Het stroomt onophoudelijk, het rouwt, het weent. De ziel schreeuwt dag en nacht tot God, want ze wordt aan zichzelf geërgerd omdat ze de Heilige Geest geërgerd heeft. Ze is bedroefd omdat ze de Allerhoogste bedroefd heeft. Als ik hier de boetvaardigheid zou moeten afbeelden, zou ik het schilderij van de mannen van Calais voor onze zegevierende koning overnemen. Zie ze knielen, met touwen om hun nek, gekleed in jutezakken, met as op hun hoofd, erkennend dat ze de dood waard zijn. Toch smeken ze met uitgebreide armen om genade. Er is er één die de personificatie van de engel der genade lijkt te zijn -of liever: van Jezus Christus, de God der genade- en die staat voor de koning en verzoekt hem dringend om hun leven te sparen.

			Zondaar, u hebt nooit berouw gehad als dat touw niet op een geestelijke manier om uw nek heeft gelegen, als u niet beseft hebt dat de hel uw verdiende loon zou zijn en dat God, als Hij u voor eeuwig van voor Zijn aangezicht verbant naar de plaats waar hoop en vrede nooit kunnen komen, slechts met u gedaan heeft wat u dubbel en dwars verdiend hebt. Als u nooit beseft hebt dat de vlammen van de hel de volle oogst zijn die uw zonden gezaaid hebben, dan hebt u nog nooit echt berouw gehad. We zullen zowel de rechtvaardigheid van de straf als de schuld van de zonde moeten erkennen, anders is het slechts schijnberouw dat we voorwenden te bezitten. Op uw gezicht, zondaar, op uw gezicht! Doe uw versierselen van u af, zodat Hij mag weten wat Hij met u kan doen. Zalf uw hoofd niet langer, was uw gezicht niet langer, maar ga vasten, buig uw hoofd en bedrijf rouw. U hebt de hemel rouw laten bedrijven, u hebt de aarde bedroefd gemaakt, u hebt de hel voor uzelf gegraven. Belijd uw ongerechtigheid met schaamte en met ontsteltenis op uw gezicht. Buig u neer voor de God der genade en erken dat Hij, als Hij u spaart, dat uit vrije genade zal doen. Als Hij u echter verdelgt, hebt u geen enkel woord in te brengen tegen de rechtvaardig­heid van het plechtige vonnis. Wanneer de Heilige Geest deze bekering werkt, schudt Hij een mens zo uit, dat deze soms zo diep moet bukken dat hij liever naar de dood verlangt om op die manier aan de last te ontkomen die de zielsvernedering op hem heeft geworpen. Ik wens niet dat u die angst zult ervaren, maar ik hoop wel dat u geen grootspraak meer over mag hebben, dat u uw mond mag houden. Ik hoop dat u inziet dat u, als nu uw laatste uur zou slaan en de oordeelsdag gekomen was, stemmeloos zult staan, ook al zal God zeggen: ”Gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige hellevuur.” Zonder dit, zeg ik u, is er geen oprechte evangelische bekering.

			3. Het derde bestanddeel is verafschuwing. De ziel moet wel een stap verder gaan dan alleen maar smart. Zij moet de zonde beginnen te haten, al het silhouet ervan te haten, het huis te haten waarin zij en de zonde eenmaal goede kameraden waren, het bed van genot en al zijn schitterende kleden te haten, ja zelfs de gewaden die door het vlees bezoedeld zijn, te haten. Er bestaat geen bekering waarbij een mens lichtvaardig over de zonde kan praten, laat staan een bekering waarbij hij er vol genegenheid en liefde over kan spreken. Als de zonde op een overmoedige manier naar u toe komt, zoals Agag, die zei: ”Voorwaar, de bitterheid van de dood is geweken”, en als u oprecht berouw hebt, zal dit als Samuël opstaan en uw Agag voor de Heere in stukken houwen. Zo lang u een afgod in uw hart herbergt, zal God daar nooit wonen. U moet niet alleen de houten en stenen beelden kapot slaan, maar ook de zilveren en gouden. Ja, het gouden kalf zelf, dat uw grootste afgoderij is, moet tot poeder vermalen en in het bittere water van het berouw gemengd worden. En u moet gedwongen worden ervan te drinken. Er is in de ziel van een ware boeteling zo’n afkeer van de zonde dat hij haar naam niet kan verdragen. Als u hem zou dwingen om haar paleizen binnen te gaan, zou hij zich ellendig voelen. Een boetvaardige kan zich geen houding geven in het huis van een godslasteraar. Hij heeft het gevoel alsof het huis op hem zal vallen. In de vergadering der goddelozen zou hij zijn als een duif temidden van vraatzuchtige haviken. Net zo min als een schaap samen met de wolven bloed kan likken, net zo min als een duif tafelgast aan het kadaver­feestmaal van de gieren kan zijn, zo kan een boetvaardig zondaar geen genoegen scheppen in de zonde. Door zwakheid kan hij ertoe vervallen, maar door genade zal hij eruit opstaan en zelfs van zijn klederen waarmee hij in de gracht gevallen is, gruwen. Een onboetvaardi­ge zondaar wentelt zich als een zeug in het slijk. Daarentegen kan een berouwvolle zondaar, als een zwaluw, zijn vleugels soms onderdompelen in de heldere poel van de ongerechtigheid, maar toch komt hij weer omhoog en spreekt al kwetterend als een zwaluw deerniswekkende woorden van berouw, want hij betreurt het dat hij zich zo verlaagd en tegen zijn God gezondigd heeft.

			Gelief­de toehoorder, als u uw zonden niet zo haat dat u ze meteen alle op wilt geven, als u nu niet bereid bent ze honderd twintig el hoog aan de galg van Haman te hangen, als u ze niet met verafschuwing van u af kunt schudden in het vuur, zoals Paulus deed met de adder aan zijn hand, dan, zeg ik u, kent u in waarheid de genade van God niet. Want als u de zonde liefhebt, dan hebt u noch God noch uzelf lief, maar kiest u uw eigen verdoemenis. U leeft dan in vriendschap met de dood en in bondgenoot­schap met de hel. Moge God u van deze erbarmelijke staat van uw hart verlossen en u ertoe brengen uw zonde te verafschuwen.

			4. Er ontbreekt nu nog één bestanddeel. We hebben verlichting, vernedering en verafschuwing gehad. Er is nog iets, namelijk een grondige herschepping. Een berouwvol mens hervormt zijn uitwendige leven. De hervorming is niet gedeeltelijk maar ze is in wezen algeheel en volledig. Zwakheid kan haar ontsieren maar de genade zal altijd tegen menselijke zwakheid strijden en de mens zal iedere leugenachtige weg haten en verlaten. Zeg me niet, sluwe handelaar, dat u zich bekeerd hebt van uw zonde terwijl er nog leugenachtige borden boven uw goederen staan. Zeg me niet, u die eens een dronkelap was, dat u zich tot God bekeerd hebt, terwijl het glas u toch nog dierbaar is en u er nog steeds onmatig in zwelgt. Kom niet naar me toe om te zeggen ”ik heb me bekeerd”, u gierige ellendeling, terwijl u het uwe nog vrijwel zonder uitzondering uit een of andere hulpeloze handelaar mergelt, die u als een spin in uw web hebt gevangen. Kom niet naar me toe om te zeggen dat u vergeving ontvangen hebt, als u nog wraak en haat tegen uw broeder koestert en tegen de zoon van uw eigen moeder spreekt. U liegt tot uw eigen ontsteltenis. Uw gezicht is als het schaamteloze voorhoofd van een hoer, als u durft zeggen: ”Ik heb me bekeerd”, wanneer uw armen tot aan de elleboog in de vuiligheid van uw ongerechtigheid zitten. Nee mens, God zal u uw begeerten niet vergeven als u zich nog in het bed van uw onreinheid ligt te verlustigen. En kunt u zich voorstellen dat Hij u uw dronken feestmalen zal vergeven als u nog aan de tafel van de veelvraat zit? Zal Hij u uw godslastering vergeven als uw tong nog natrilt van een vloek? Denkt u dat God u uw dagelijkse overtredingen zal vergeven als u ze steeds weer, steeds weer, steeds weer herhaalt en u zich moedwillig in het slijk werpt? Hij zal u wassen, mens, maar Hij zal u niet wassen met de bedoeling dat u zich er zo weer in mag werpen en uzelf opnieuw verontreinigen.

			”Welnu”, hoor ik u zeggen, ”ik merk echt dat er een dergelijke verandering in mij heeft plaatsgevon­den.” Ik ben blij dat te horen. Toch moet ik u nog een vraag stellen. Goddelijke vernieuwing is niet slechts een verandering van iemands daden, maar juist van de ziel. Een nieuwe mens zondigt niet alleen niet meer zoals vroeger, maar hij wil ook niet meer zondigen zoals vroeger. De vleespotten van Egypte verspreiden soms een zoete geur in zijn neusgaten en wanneer hij andermans huis voorbijloopt, waar prei, knoflook en ui staan te stomen, zou hij bijna weer willen terugkeren naar zijn Egyptische slavernij. Toch houdt hij zich ogenblikkelijk in, zeggend: ”Nee, nee, het hemelse manna is beter dan dit. Het water uit de rots is zoeter dan het water van de Nijl en ik kan niet tot mijn oude slavernij onder mijn oude tiran terugkeren.” Er kunnen aantijgingen van de satan komen, maar zijn ziel wijst hen af en worstelt om hen uit te werpen. Hij verlangt er met zijn hele hart naar om vrij te zijn van iedere zonde. En als hij volmaakt zou kunnen zijn, zou hij het zijn. Hij zou geen enkele zonde willen ontzien. Als je hem plezier wilt verschaffen, hoef je hem niet te vragen naar uw trefpunt van losbandigheid te gaan. Het zou hem het grootst denkbare leed veroorza­ken. Het zijn niet alleen zijn gewoonten en manieren die veranderd zijn, maar ook zijn natuur is veranderd. Er zijn geen nieuwe bladeren aan de boom gezet, maar er zit een nieuwe wortel aan. Het zijn niet slechts nieuwe takken, maar er is een hele nieuwe stam en nieuw sap.

			En als gevolg van deze vernieuwing zullen er ook nieuwe vruchten komen. Een luisterrijke herschepping is door een barmhartig God gewerkt. Zijn bekering is zo echt en zo volkomen dat die mens niet langer de persoon is die hij vroeger altijd was. Hij is in Christus Jezus een nieuw schepsel. Als u door genade vernieuwd wordt en u uw oude ik zou ontmoeten, weet ik zeker dat u heel graag weer uit zijn gezelschap zou willen weggaan. ”Nee”, zegt u, ”nee mijnheer, ik kan niet met u meegaan.” ”Waarom niet, jij vloekte toch altijd?” ”Nu niet meer.” ”Wel wel”, zegt hij, ”maar jij en ik zijn hele goede vrienden.” ”Ja, dat weet ik en ik wilde dat dat niet zo was. U bent me iedere dag tot heel wat last. Ik wilde dat ik u voor altijd kwijt kon raken.” ”Maar”, zegt uw oude ik, ”jij kon altijd zo goed drinken.” ”Ja, dat weet ik. Ik weet dat u dat inderdaad kon, mijn oude ik. U kon net zo vrolijk als ieder ander een liedje zingen. U was een voortrekker in allerlei soorten zonden, maar ik ben nu geen bloedverwant van u meer. U bent van de oude Adam en ik van de nieuwe Adam. U bent van uw oude vader, de duivel, maar ik heb een andere: mijn Vader, Die in de hemelen is.” Ik zeg u, geliefden, dat er geen persoon op aarde is die u zo zult haten als uw oude ik. Er is ook niets waar u zo graag van af zou willen en dat is die oude man die u eenmaal naar de hel sleepte en die dit zo lang u leeft steeds weer opnieuw zal proberen. Hij zal dat nog volbrengen ook, tenzij die goddelijke genade die van u een nieuw mens heeft gemaakt, u als nieuw mens tot het einde toe zal bewaren.

			De waarde Rowland Hill geeft in zijn boek Village Dialogues de christen, die hij in het eerste deel beschrijft, de naam Thomas Newman. Ah, en ieder mens die naar de hemel gaat, zal de naam ‘nieuw mens’ dragen. We mogen niet verwachten daar binnen te gaan als we niet opnieuw geschapen zijn in Christus Jezus tot goede werken, waarvan God tevoren had verordi­neerd dat we daarin zouden wandelen. Hoewel ik menigmaal een droevig gebrek aan concentratie in mijn eigen geest gevoeld heb, heb ik op deze wijze getracht het wezen van de ware bekering nader uiteen te zetten: verlichting, vernedering, verafschuwing en herschepping. Mogen de laatste letters van de woorden, hoewel het lange woorden zijn, als ezelsbruggetje fungeren en u helpen ze te onthou­den: verlichting, vernedering, verafschuwingen herschepping

			III. En laten we nu in de derde plaats, in alle beknoptheid, letten op DE METGEZELLEN van de ware bekering.

			Haar eerste metgezel is het geloof. Er werd eens een vraag gesteld door de oude Puriteinse theologen: Wat was er het eerst in de ziel, geloof of bekering? Sommigen zeiden dat een mens zich niet waarlijk van zijn zonden bekeren kon, totdat hij in God geloofde en enig begrip van de liefde van de Zaligmaker had. Anderen zeiden dat een mens geen geloof kon bezitten, totdat hij zich bekeerd had van zijn zonden, want hij moest de zonde haten voordat hij zijn vertrouwen op Christus zou kunnen stellen. Daarop maakte een waarde oude dominee die aanwezig was, de volgende opmerking: ”Broeders”, zei hij, ”ik denk niet dat u deze kwestie ooit kunt oplossen. Het is te vergelijken met de vraag of bij de geboorte van een kind de bloedcirculatie of de polsslag het eerst waargenomen kan worden.” Hij zei verder: ”Het lijkt me dat geloof en bekering gelijktijdig ontstaan. Zij komen op hetzelfde moment. Er zou geen ware bekering kunnen zijn zonder geloof. En ook is er nooit waar geloof geweest zonder oprechte bekering.” Wij onderschrijven die mening. Ik geloof dat zij lijken op een Siamese tweeling: ze worden samen geboren en kunnen niet los van elkaar leven, maar ze zullen sterven als men probeert hen te scheiden. Geloof en zijn schreiende zus, ware Bekering, wandelen altijd zij aan zij. Ze worden op hetzelfde tijdstip in hetzelfde huis geboren en zullen ook iedere dag in hetzelfde hart leven. En op uw sterfbed zult u aan de ene kant geloof hebben om het gordijn van de toekomende wereld open te schuiven en aan de andere kant bekering, met haar tranen, als zij het gordijn dichttrekt voor de wereld die u verlaat. U zult op het laatste moment moeten schreien vanwege uw eigen zonden. En toch zult u door die tranen heen de plaats zien waar tranen afgewassen worden. Er wordt gezegd dat er geen geloof in de hemel is. Misschien is dat zo. Als er geen geloof is, zal er ook geen bekering zijn. Maar als er wel geloof is, dan is er ook bekering. Want waar het geloof leeft, zal de bekering ermee samenle­ven. Zij zijn zo aaneengegroeid, zo verenigd en met elkaar verbonden dat ze nooit gescheiden kunnen worden, noch in de tijd noch in de eeuwigheid. Gelooft u zo in Jezus? Kijkt uw ziel omhoog en vertrouwt u zich aan Zijn handen toe? Als dat zo is, dan hebt u de bekering waarvan u niet bekeerd hoeft te worden.

			Er is nog iets liefelijks wat altijd samengaat met de bekering, net zoals Aäron met Mozes meeging om diens woordvoerder te zijn, want u weet dat Mozes traag van spraak was. Zo is het ook met de bekering. De bekering heeft scherpe ogen maar stamelende lippen. Eigenlijk gebeurt het gewoon­lijk dat de bekering met haar ogen spreekt en helemaal niet met haar lippen kan spreken, behalve als haar vriend, die een goed spreker is, in de buurt is. Hij wordt Schuldbelijdenis genoemd. Deze man staat bekend om zijn openhartigheid. Hij weet iets van zichzelf af en vertelt alles wat hij weet voor de troon van God. Schuldbelijdenis houdt geen geheimen achter. Bekering zucht vanwege de zonde, schuldbelijdenis spreekt het uit. Bekering voelt dat de zonde van binnen zwaar weegt, schuldbelijdenis plukt haar eruit en klaagt haar aan voor de troon van God. Bekering is de ziel in beproeving, schuldbelijdenis bevrijdt haar ervan. Mijn hart staat op het punt te barsten en door de bekering zit er een vuur in mijn beenderen. Schuldbelijdenis verschaft een uitweg voor het hemelse vuur, zodat mijn ziel opwaarts vlamt tot voor God. Alleen bekering kent zuchtingen die niet uitgesproken kunnen worden, schuldbelijdenis is de stem die de zuchtingen onder woorden brengt. Welnu, hebt u uw zonden beleden - niet aan een mens maar aan God? Als dat zo is, geloof dan dat uw bekering van Hem komt en dat het een goddelijke droefheid is waarvan u niet bekeerd hoeft te worden.

			Heiligheid is voor altijd de boezemvriend van bekering. Als een schone engel, bekleed met zuiver wit lijnwaad, houdt ze van goed gezelschap en zal ze nooit in een hart wonen waar bekering onbekend is. Bekering graaft het fundament, terwijl heiligheid de constructie zal optrekken en de topsteen voortbrengen. Bekering is het opruimen van de rommel van de vergane tempel der zonde. Heiligheid bouwt de nieuwe tempel die de Heere onze God zal beërven. Bekering en het verlangen naar heiligheid kunnen nooit gescheiden worden.

			Waar bekering al is, daar komt verder ook altijd vrede mee. Zoals Jezus op het water van Galilea wandelde en zei: ”Zwijg, wees stil!”, zo wandelt de vrede op het water van de bekering en brengt rust en stilte in de ziel. Als u de dorst van uw ziel zou willen lessen, is bekering de beker waaruit u drinkt, en daarvan zal zoete vrede het gezegende gevolg zijn. De zonde is zo’n lastige metgezel dat zij u altijd zielensmart zal bezorgen, totdat u haar door bekering eruit gezet hebt. Dan kan uw hart rust vinden en stil zijn. De zonde is de gure wind die door het bos raast en iedere tak aan de bomen heen en weer laat slingeren. Nadat de bekering echter in de ziel gekomen is, wordt de wind tot bedaren gebracht en wordt alles stil. De vogels zingen in de takken van de bomen die zojuist nog kraakten in de storm. De bekering brengt altijd zoete vrede voort voor de mens die er de bezitter van is. En als ik nu elk punt persoonlijk aan u voorhoud, geliefde toehoorder, wat zegt u dan - hebt u al vrede met God? Indien niet, rust dan niet voordat u het ontvangen hebt. Geloof niet dat u behouden bent voordat u ondervindt dat u met God verzoend bent. Wees niet tevreden met alleen maar de belijdenis met het verstand, maar bid of de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, uw harten en uw zinnen mag bewaren in Jezus Christus.

			IV. En nu kom ik bij mijn vierde en laatste punt, namelijk DE UITNEMENDHEDEN van de bekering.

			Ik verras u wellicht enigszins als ik zeg dat een van de uitnemendheden van de bekering is gelegen in haar aangenaamheid. ”Och”, zegt u, ”maar zij is bitter!” Nee, zeg ik, zij is zoet. Althans, zij is bitter als ze alleen komt, zoals het water van Mara. Er is echter een stuk hout, het kruis genaamd, dat u erin kunt doen. Dan zal het water zoet worden en zult u er graag van willen drinken. Op een school voor doofstommen stelde een lerares haar leerlingen de volgende vraag: ”Wat is de zoetste emotie?” Zodra de kinderen de vraag begrepen, namen ze hun lei en schreven hun antwoord op. Eén meisje schreef onmiddellijk het woord ”Vreugde” op. Zodra de lerares het gezien had, verwachtte ze dat ze allemaal hetzelfde zouden opschrijven. Maar een ander meisje, dat er langer over nadacht, bracht haar hand aan haar voorhoofd en schreef het woord ”Hoop” op. Voorwaar, zij zat er niet ver naast. De volgende had echter, toen die haar lei naar voren bracht, het woord ”Dankbaarheid” opgeschreven, en dit meisje had het ook niet fout. Weer een ander had ”Liefde” opgeschreven, en ik weet zeker dat ze het goed had. Maar er was er nog één, die met grote letters geschreven had. En terwijl ze haar lei naar voren bracht, stonden er tranen in haar ogen, waarmee ze te kennen gaf dat ze opgeschre­ven had wat ze ervaren had: ”Bekering is de zoetste emotie”. En ik denk dat zíj gelijk had. Voorwaar, in mijn eigen geval, na die lange periode van droogte, misschien wel langer dan de drie jaren van Elia, waarin de hemel geen regen gaf, toen ik slechts één traan van berouw uit mijn harde, harde ziel voelde komen - dat was zo’n vreugde! Er zijn momenten geweest waarop je weet dat je fout geweest bent. Maar toen je erom kon huilen, heb je je gelukkig gevoeld. Zoals iemand huilt om zijn eerstgeborene, zo hebt u over uw zonden gehuild. En juist in die droefenis hebt u uw vrede gevonden en uw vreugde vernieuwd. Ik ben er een levende getuige van, dat de bekering uitermate zoet is wanneer ze vermengd wordt met goddelijke hoop. Bekering zonder hoop is echter als de hel. Het is als de hel om te treuren om de zonde met knagende, bittere wroeging, en nochtans te weten dat er nooit vergeving kan komen en er nooit barmhartigheid verleend zal worden. De bekering, met het kruis voor ogen, is als de hemel zelf. Althans, als zij de hemel niet is, dan ligt zij er wel zo dichtbij dat ik, staande op de natte drempel, binnen de paarlen poorten mag zien en het gezang van de engelen die zich daarbinnen verheugen, mag meezingen. De bekering heeft dus deze uitnemendheid, dat zij erg zoet is voor de ziel die in haar schaduw mag liggen.

			Naast deze uitnemendheid is zij ook bijzonder zoet voor zowel God als mensen. ”Een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.” Toen Augustinus op zijn sterfbed lag, had hij deze tekst laten bevestigen aan de gordijnen, zodat hij deze, zo vaak hij wakker werd, altijd zou kunnen lezen: ”Een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.” Als u zichzelf veracht, zal God u eren. Maar zolang u zichzelf eert, zal God u verachten. Een onge­schonden hart is iets reukloos. Maar wanneer het gebroken en geknakt is, is het als die specerijen die vroeger in de tabernakel als heilig reukwerk aangestoken werden. Als het bloed van Jezus erop gesprenkeld wordt, zijn zelfs het gezang van de engelen en de schalen vol liefelijk reukwerk die voor de troon van de Allerhoogste roken, niet aangenamer voor God dan de zuchtingen, het gekerm en de tranen van een diepbedroefde ziel. Dus als u Gode welbehaaglijk wilt zijn, kom dan tot Hem met vele, vele tranen.

			In zijn boek De heilige oorlog noemde John Bunyan, toen de verslagen stedelingen om genade smeekten, de heer Natte-Ogen als bemiddelaar bij de koning. Ik hoop dat we Natte-Ogen kennen en dat we hem menigmaal in ons huis op bezoek gehad hebben. Want al kan hij niet bij God bemiddelen, toch is Natte-Ogen een goede vriend van de Heere Jezus Christus. Christus zal zijn zaak op Zich nemen en dan zullen we zegevieren. Aldus heb ik enige, zij het erg weinige, uitnemendheden van de bekering uiteengezet.

			En nu, geliefde toehoorders, hebt u berouw van uw zonden? Och onboetvaardige ziel, als u nu niet weent, zult u voor eeuwig moeten wenen. Het hart dat nu niet gebroken wordt, moet voor altijd op het rad van goddelijke wraak gebroken worden. U moet zich nu bekeren of er anders eeuwig voor boeten. Het is u bekeren of verteren, dat is het enige alternatief in de Bijbel. Als u berouw hebt, staat de poort der genade wagenwijd open. Moge Gods Geest u op uw knieën brengen in zelfvernedering. Het kruis van Christus staat voor u en Hij, Wiens bloed erlangs gevloeid heeft, nodigt u om op Hem te zien. Och zondaar, gehoorzaam de goddelijke nodiging. Maar als uw hart zo verhard is als dat van de weerspannige Joden ten tijde van Mozes, pas dan op dat de God der wrake niet blinkende verschijnt en zweert dat u, die Hem veracht hebt, niet in Zijn rust zult ingaan.

			In ieder geval, zondaar, als u geen berouw wilt hebben, dan is er hier één die het wel wil, en dat ben ik zelf. Het berouwt mij dat ik vanmorgen niet met meer vurigheid tot u kon preken en ik mijn gehele ziel niet meer volkomen in mijn uiteenzetting voor u kon geven. De Heere God, Die ik dien, is mijn getrouwe Getuige dat er niets is waarnaar ik zo sterk verlang, als uw harten gebroken te zien vanwege de zonde. En er is niets wat mijn hart zo zeer verblijd heeft, als de vele, vele recente voorbeelden van de wonderen die God aan deze plaats verricht. Er zijn mensen geweest die deze zaal zijn binnengegaan, die al jarenlang geen bedehuis van binnen hadden gezien, en die hier de Heere ontmoet hebben. En ik geloof dat er, als ik het zou vragen, honderden zijn die nu zouden opstaan en zeggen: ”Het was hier dat de Heere me ontmoette. Ik was de voornaamste der zondaren. De hamer sloeg tegen mijn hart en verbrak het. En nu is het weer samengebonden door de vinger van goddelijke genade. Ik vertel het aan zondaren en ik vertel het aan deze samengeko­men gemeente, dat er diepten van genade gevonden zijn die dieper waren dan de diepten van mijn ongerechtigheid.” Vandaag zal er een ziel behouden worden. Vanmorgen zal er -ik twijfel er niet aan- ondanks mijn zwakheid een vertoon van de kracht van God en de macht van de Geest zijn. Een dronkaard zal bekeerd worden van de dwalingen van zijn wegen. Een ziel, die vlak voor de poorten van de hel stond te beven, zal op Hem zien, Die de hoop van een zondaar is, en vrede en vergeving vinden - jazeker, op ditzelfde moment. Moge het zo zijn, o Heere, en U zal de glorie zijn, van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

			Amen.
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